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KOMÜNARDAN... 



Merhaba, 

Temmuz sayımızla karşınızdayız 


Temmuz, parti ve halk tarihimizin onurlandığı bir ay. 12 Eylül faşizminin halkımız ve partimize karşı saldırıya geçtiği; on binlerce insanın işkencelerden geçirildiği ve binlercesinin tutuklanıp zindanlara doldurulduğu, bununla yetinmeyip, burada partiyi yok etmek istendiği bir süreçte, buna karşı direnme ve var olma kararının doruğudur 14 Temmuz. Mazlumla başlayan, Dörtlerle devam eden direnme, direnerek var olma karar ve iradesi 14 Temmuzla bir ruh ve yaşam tarzı haline gelmiş, partimiz ve halkımız hakkında alman ölüm fermanını yırtıp atmıştır. Yaşamı "uğruna ölebilecek kadar" sevenler yaşamla bütünleşmiş, gelecek kuşakların besleneceği bir kaynak haline gelmiştir. 

14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu bir kahramanlık destanıdır. En olmaz denen yerde ve koşullarda olmazı başaran bir harekettir.Tek talepleri vardır; üyesi oldukları partinin mahkemelerdeki yargılanmasına karşı, partiyi savunabilmek. Tek silahları vardır; bedenleri. Ve yeri geldiğinde onu kullanmakta bir an bile tereddüt etmeyen bir irade. Bu iradenin sahibi 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu eylemcileri Kemal PİR, M. Hayri DURMUŞ, Akif YILMAZ ve Ali ÇİÇEK arkadaşlar huzurunda saygıyla eğiliyoruz ve bu arkadaşların Kuzey Yıldızı gibi bizlere hep kılavuz olacaklarına dair inancımızı bir kez daha yineliyoruz. 

14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu eyleminin 25. yılı vesilesiyle, süreci eylemcilerle birlikte 
yaşayan Karasu arkadaşın gençliğe hitaben yaptığı değerlendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Temmuz sıcak bir aydır. Gerek 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu eylemiyle, gerek 2 Temmuz'da Madımak'ta 37 aydının diri diri yakılması ve gerekse 22 Temmuzda yapılacak seçimle...Konularımızın önemli bir kısmını ve çerçevesini bu konu ve gelişmeler oluşturmaktadır. 
Türkiye'de demokrasicilik oyununu ve seçimleri Abbas arkadaş; 2 Temmuz'u da Harun arkadaş dergimiz için yorumladılar/değerlendirdiler. PKK Yeniden İnşa çalışmalarına katılan ve yeniden kurulan PKK'nin ilk şehidi olan Şehit Zagros'u şehadetinin 2. yılında saygıyla anarken; Şehit Zagsos hakkında değerlendirmede bulunan ve kısa süre sonra kendileri de şehitler kervanına katılan Şehit Haşan ve şehit Mani arkadaşların değerlendirmelerine bu sayımızda yer verdik. Şehide bağlılık bu yoldaşlarımızın sadece söylemleri değil, yaşam pratiklerinin esasını da oluşturdu. Bu vesileyle Şehit Mani ve Haşan arkadaşları saygı ve minnetle anıyoruz. 


Ağustos sayımızda buluşmak dileğiyle ... 



%fimünar 
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14 TEMMUZ DİRENİŞİ PARTİNİN EN BUYUK 

GERÇEĞİDİR! 



Bundan 15 yıl önce Partinin temelini atan Kemal, Hayri gibi yoldaşlar direniş kararını verdiğinde bir kez daha Partinin büyüklüğünü göstermiştir. Ne teslimiyet, ne düşüş sonuna kadar direniş. Tarihte de, yaşamımızda da büyük adım olmuştur. Yine bu anıya dürüstçe yaklaşmak isteyen, bu temelde sonuç çıkarmak isteyenler için her yönüyle bu gerçeğe kendilerini ulaştırmalıdırlar. Aksi halde bu direnişe, bu şehitlere layık olamaz ve kendilerinden bir şey çıkmaz. Hatta diyebilirim ki bu gerçeklikten sizlerde de belli bir uzaklaşma yaşanmaktadır. Her şeyden önce bu anı üzerinde durduğumuzda Parti gerçeği nedir? 
sorusu karşısında kendi gerçeğimizi göz önüne getirmek zorundayız. Şimdi sizin uzaklaştığınız ve onunla oynadığınız Parti gerçeğinin ta kendisidir. 
Olmaz! bu gerçeklikten uzak olmakla Partilileşme olmaz. Her arkadaş kendi üzerinde durup gerçekliğini göz önüne getirdiği taktirde bu direnişlere karşı hesap veremeyeceğini, layık olamayacağını görecektir. Çünkü yüzünüz ak değil, şimdiye kadar sorun yaratmaktan öteye bir şey yapmadınız. 
Şimdiye kadar ağlamaktan başka ne yaptınız. Bu hepinizin bir ayıbıdır. Şehitlerin karşısında bu halinizle duramazsınız, ayıptır. Şimdi bakıyorum herkes keyfine göre Parti gerçeğiyle oynuyor; savaşta, örgütlenmede, eğitimde her yönüyle oynamayı kendisi için bir sanat haline getirmiştir. Bu sizin ayıbmızdır. Bu ayıbıyla kişi hiç bir yere ulaşamaz. Tabi "çok zayıfız, güçsüzüz, bundan başka ne yapalım" diyeceksiniz. Bu sizin diliniz ve bunu her zaman söylüyorsunuz. Kabul edilmez! 
Bu şehitlerin anısı üzerine konuştuğum zaman böyle Partililiği ve sizi kabul edemem. Kaldı ki bu durumda ben kendimi bile kabul edemiyorum, sizi 


j 



nasıl kabul edeceğim? Bu zayıflıklarla mı, bu sahtekarlıkla mı, bu kandırmayla mı, bu düşüşle mi sizi kabul edeceğim. 


Bugünlerde bazı hususlar üzerinde duruyoruz. Yine Parti adına hafif, dar, güçsüz bir yaşama tenezzül etmeyi bir sanat haline getirmişler. 
Bununla da sınırlı kalmayarak Partiye ve bu büyük direnişlere layık görüyorlar. Güçsüzsünüz, söz sahibi olamazsınız. Bunun içinde en dürüstün elinden ancak ucuz bir ölüm gelir. Fakat bu arkadaşlar kendilerini ucuz ölüme yatırmadılar. 14 Temmuz direnişi ucuz bir ölüm için değildi. Büyük bir ölümdü; hatta ölüm değil büyük bir yaşamdı. 
Ülkede, savaşta ucuz ölen arkadaşlarımız için "büyük şehitlerdir, güçlüdürler" diyemiyorum. 
Neden? Çünkü direnmeden gidiyorlar. Eğer 14 
Temmuz anısına doğru yaklaşacak olursak; iğne ucu kadar yaşam ve çalışma imkanı bulduklarında 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bu arkadaşlar sonuna kadar değerlendiriyordu. 
Şimdi ben size bakıyorum, eğer biraz harekete geçseniz ülkeyi alabilirsiniz. Ama ne yazık ki doğru bir çalışmayı doğru bir adıma dönüştürmeye tenezzül edemiyorsunuz, tabi bu insanı kahrediyor. 
Parti ruhunu, Parti büyüklüğünü kendinizden uzaklaştırmışsınız. Bu kendinize yapacağınız büyük bir kötülük, kölelik, hatta düşkünlüktür. Kendinizi böyle nasıl kabul edebiliyorsunuz, hayret ediyorum. Bu kadar çalışmama rağmen kendi kendimi bile kabul edemiyorum. Hayır! Kişi büyümenin yolunu tutmadan kendinden razı olamaz. Bir şey yapamıyorlar, kendilerini bile yapamıyorlar. Buna rağmen kendilerine PKK adına bir usul yaratıyorlar. Bu büyük anıya bağlı kalmak istiyorsak, biraz dürüstlük varsa, değerlerimizi böyle unutmak istemiyorsak, mutlaka kendimizde bir şeyler yaratmak zorundayız. Kendi içimizde bazı esaslara vararak daha doğru, birlikte büyük yürüyebilmeliyiz. PKK'nin saflığı, PKK'nin dürüstlüğü bu yoldaşların gerçeğindedir. Şimdi kendinize bakın ne kadar bu büyüklüklesiniz? Yine doğru yaklaşacak olursak; Partinin adını yükseltmek istediler, Parti amacından uzaklaşmamak için büyük bir vahşet altında, hergün tahammül edilemeyecek işkenceler altında küçük bir yaşam imkam bularak direndiler. Bu amaç içindi bu direniş. Burda hemen kendinizi karşılaştırın; ülke toprakları üzerinde, dağların başında, silahlı, gruplar halindesiniz, yine de düşmana karşı bir kaç doğru adım atamıyorsunuz. Bu şehitleri, bu direnişleri gözlerinizin önüne getirdiğinizde kişi kendi hakkında ne diyebilir? Bundan uzaklaşma var. Bu uzaklaşmayı kendinize nasıl layık gördünüz ben de şaşıyorum. Bu kadar büyük Parti derslerini verdik, uzun bir zamandır yetişmeniz için hazırlığınız için çok büyük yardımlarda bulunduk. Ancak çıkardığınız sonuç; "düşkün kişiliğimi nasıl yaşatabilirim"dir. 
En büyük tepkimiz de buna yöneliktir. 


%omünar 

PKK şehitleri bunlar değildir. PKK direnişi bu değildir. İçinizden bazıları veya bir çoğunuz, bir çok yönde bir şeyler yaratmak istiyorsunuz. PKK büyüklüğünden uzak bir PKK yaratmak istiyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, bu kişiliğinizle yalan söylüyorsunuz, kendinizi kandırıyorsunuz. PKK mukaddestir, PKK kişilikleri dürüsttür: Mazlum, Kemal, Hayrilere eğer biraz bağlılığınız varsa sahip olduğunuz bu kişilikle yürümeniz mümkün değildir. Bu kişiliği şimdiye kadar Parti içinde nasıl yürüttünüz, buna nasıl cesaret ediyorsunuz? Gerçekten vicdansız mısınız, terbiyesiz misiniz, anlıyamıyorum. Neden böyle oldunuz? Çok mu zayıfsınız, çok mu düşkünsünüz, çok mu çaresizsiniz; bunu anlamak istiyorum. Bu doğru değildir, bu zindan direnişi temelinde değildir, bu 14 Temmuz'a bağlılık değildir. Ben bu yoldaşları, bu direnişi sizden ve Parti adına yürütülenlerden koruyorum. Ya bu arkadaşların ruhuna ulaşır, ya 14 Temmuz ruhu yakalanır, ya da bu ruhu sonuna kadar sizden koruyacağız. 
Kesinlikle söz veriyorum ki bunu koruyacağım. 
Sizi kabul edemem ve etmediğimi de görüyorsunuz. Parti içinde kimse kalmasa da bu düşkün kişilikleri kendimize yaklaştırmayız, zayıf insanı da kendimize yaklaştırmayacağız. PKK, kahramanlık Partisidir. 14 Temmuz çok büyük bir yüceliktir. 
Bunu alçaltamayız, ayaklar altına alamayız. Bunu size layık göremeyiz. Layık olmayan şey, layık değildir. Ben kendimi de layık göremiyorum. 
Ancak onların temsilcisiyim, vasiyetlerini takip ediyorum. Bu kişiliklerinizle yürüyemem ki, en ufak bir eksikliğiniz de olsa kabul etmem. Bugün 
14 Temmuz direnişinin yıldönümü vesilesiyle bir 
şeyler yaparak anmak istiyorsanız, eğer gerçekten dürüstseniz, bir şeyler anlamak istiyorsanız bu arkadaşların sergiledikleri direniş gerçekliğine doğru yaklaşmak zorundasınız; hangi koşullarda neye karşı, neyle, nasıl yürüttüler bunları aklınıza getireceksiniz, kendi gerçeğinizle kıyaslayacaksmız. "Ben ne kadar bağlıyım, ne kadar onunlayım" hesabını dürüst ve doğru vermezseniz siz gerçekten sahtekarsınız.Sahtekarlığı adeta kendilerine meslek edinmişler, bunları herkes için söylüyorum. 
Bazı arkadaşlar bizi çok incitti. Yani bilemiyorum, insan büyümeden neden bu kadar kaçıyor şaşırıyorum. O arkadaşlara onca büyük imkan sunduk, hiç önem bile vermediler. Vicdanınız neden bu kadar kara, gerçekten insan bir sonuç çıkaramıyor. Size kim "böyle yaşayın" dedi? Bu yaşam üslubu kimindir, bu savaş tarzı kimindir? Mazlum, Kemal, Hayrilerin mi, Agitlerin mi? Hayır! O halde kimindir? Bunun cevabını vereceksiniz. Aksi halde 


14 Temmuz kararı 

Parti adının ortadan kalkmaması için Halk ve Kürdistan adının 
İnsanlık adının 
Ortadan kalkmaması içindi 
İşte bu Partinin kararıdır 
İhanete karşıydı 
Büyük zulme karşıydı 
Düşkün yaşama karşıydı. 


sizi kabul edemeyiz. Hergün bunun üzerinde duruyorum. Özgürlük istiyorsunuz, şerefli bir yaşam istiyorsunuz; işte yolu da budur. Neden bu yolun üstünde yürüyemiyorsunuz? Kötülüğün rüzgarına kapılıyorsunuz. İşte gördünüz ne kadar kaçıyorlar. Tabii çok nedenleri vardır. Büyük imkanlar önündedir, üzerinde durmaya tenezzül etmiyorlar. Bunun için gerçekten bu tarihi anının adımın üzerinde durmak istiyorsanız acaba dürüst müdürler, değil midirler diyorum. Yani bir anının üzerinde durmak insana sonuna kadar yeter. Uzun bir süredir "PKK adına her yönüyle hareket edebiliriz" diyorlar. Olmaz! PKK esastır. Eğer PKK gerçeği tutturulmazsa Kürdistan'da yaşam yürümez, hiç bir şey yürümez 


Neydi bu direniş? Zindanda ihanet büyük olunca Şahinler tamamen düşürmek istediler; "PKK adına kimse kalmamalı", hatta "hepsi PKK'ye karşı çıksın", tabi ki "PKK'de vatanı inkar etsin, halkı inkar etsin". Bunun karşısında arkadaşlarda "biz canımızı vereceğiz, bu kararı vereceğiz" dediler. 14 Temmuz kararı; Partinin adının ortadan kalkmaması için halk ve Kürdistan adının, insanlık adının ortadan kalkmaması içindi. 
İşte bu Partinin kararıdır: İhanete karşıydı, büyük zulme karşıydı, düşkün yaşama karşıydı. Hemen hemen hepsi sizin gibi zayıftılar, imha olmayla karşı karşıyaydılar. O zaman bu kahraman arkadaşlar "gün direnme günüdür" diyerek zayıflıkların önünü aldılar. Şimdi de düşman çok şiddetlice üstümüze geliyor. Şimdi de Kürdistan'da ihanet büyüktür, ihanet çok büyümüştür. Direniş de büyümüştür. Aynı zamanda içimizde düşkünlük var, teslim olma var. Ülkenin dört bir yanında ne kadar direniş varsa o kadar teslimiyet yine düşkün bir yaşam var. Eğer 14 Temmuz'a bağlıyız diyorsanız bu günde de kahramanca bazı adımlar isteniyor. Zindandaki gibi değil; savaşın her yönünde, çalışmanın her yönünde 14 Temmuz ruhuna bağlı adımlar atılması gerekiyor. Kendi ruhunuzda adım atm, öyle olmazsanız sahtekarsınız. Büyük değerlerle ucuz yaşamınızı sürdürmek istiyorsunuz, tabi ki bizim de bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 
Diğer bir husus da şudur: Önderliği tanımıyorsunuz. Çok düşkünsünüz, kirli insanlarsınız, her zaman bizi kendi seviyenize düşürmek istiyorsunuz. Tabi ki bu da mümkün değil. Ben sizden bir şey rica ediyorum; biraz büyümeyi tanıyın, kendinizi yetiştiremeseniz de onunla oynamayın, ihanet etmeyin, koruyun. Eğer bu da elinizden gelmezse çıkın gidin. Ben kendim bile bu kişiliğimi her gün ellerimin altında eritiyorum. Fakat size bakıyorum kendinizi paşa gibi yapmışsınız. PKK dışında herşey sizde var; düşkünlük var, zayıflık var, düşünce dağılmış, ruh dağılmış, büyük bir kararı 









6 

yok. Kendisiyle büyük bir şey yapamaz, böyle şerefli bir yaşam tutamaz, yarı ölü gibidir. Her zaman kendisini sorun yapıyor; "ben kapalıyım, yüzeyselim, bilmem ben neyim.” Budur işte bundan başka bir şey değil, en iyisi de ucuz bir ölüm. Büyük bir başarı diyen, büyük bir adım diyen, "ben de PKK'nin büyük şehitlerinden eksik yapmam, sonuna kadar düşüncem ve yaşamım budur” diyen böylesi yoldaşlar içinizde yetişiyor mu? Kendinize ve etrafınıza bakın, kim böyle yapıyor? 

Sizin üzerinize fazla geliyorum diye değil, siz kendi kendinizi dar bir duruma sokmuşsunuz. 
Bu Parti imkanlarıyla kendinizi büyütebilirdiniz, hepiniz yapabilirdiniz. Size çok zaman da vermiştik. Kendinizi büyültebileceğiniz ortamı da önünüze vermiştik. Siz anlamadınız, sürekli "ucuz bir yaşam” dediniz. Hep keyfiyete tenezzül ettiniz. 
Bu da tabi ki düşmanın isteğiydi. Düşmanın isteği kişinin işte böyle ucuz bir kişilikle yaşamasıdır. 
Budur yani, bu da tanımadığınız bir şey değildir. 
Eskiden beri bu kişilik bizim için sefaletti, içinde hayırlı olan bir şey yok. Bu direniş buna karşıdır. 
Sadece düşmanın zulmü değil, binlerce arkadaş hemen hemen düşüyordu, "ben teslim olayım mı, olmayayım mı?” bu haldeydi. İşte 14 Temmuz direnişi çoğunlukla buna karşıydı. Ben şimdi bakıyorum hiç bir arkadaş bundan kendisine bir sonuç çıkarmıyor. Çoğunuzda bu haldesiniz. Burası zindan değil. Burası dağ başıdır, elinizde silah var, burda doğru dürüst yürütemiyorsunuz, bu teslimiyetten de daha kötüdür. İşte ben diyorum siz bu anılarla sözleşmek, kararlaşmak istiyorsanız kendinizi böyle bırakamazsınız. Herkes söz sahibi olamaz, sizin gibi insanlar kendilerini yenilememişler. 
Söz sahibi, karar sahibi olmaktan uzaktır. "Partinin bazı imkanlarıyla sonunda düşmanın yanma kadar giderim”, bu PKK değildir. Ben bunu anlamanızı istiyorum. Bu PKK gerçekliği değildir. Bu dönemde bu en büyük kötülüktür, hatta düşmandan daha çok bize karşı bir direniştir. Bu düşmana karşı 



değil, PKK büyüklüğüne karşı direnmedir. Belki size acayip gelebilir, ama bu yaşamınız düşmanın hamleleri gibi sizi PKK'ye ve 14 Temmuz'a karşı direnişe kaldırıyor. Düşmanın baskısı, düşmanın zoru ülkenin her yanında, savaş sahalarında sizi yumuşattı, şaşırttı, sonuç itibarıyla hepiniz PKK 
içinde direniş halindesiniz. Tabi bu direniş 14 
Temmuz direnişi değildir. Agit yoldaşların ki değildir. Bu direniş PKK'ye karşı olan direniştir. 
Tuhaf bir şey PKK içinde çoğunuz bir çok yanınızla PKK karşısında engel teşkil ediyorsunuz. 
Engelden de öteye daha çok direniyorsunuz. "Biz Partileşemeyiz, Parti taktiklerine ulaşamayız, Parti hattına ulaşamayız”, gece gündüz bunları söylüyorsunuz. "Yakamızı bırak, biraz kendimizi yaşamak istiyoruz, küçük yaşamak istiyoruz”, gece gündüz bunu söylüyorsunuz. Bu da dürüst değil, bu kabul edilemez. Neden? Ne hakkınız var? Şimdi siz hepiniz benden PKK Partisini, bu büyük şehitler Partisini küçük burjuva partisi yapmamı istiyorsunuz. %90 küçük burjuva bir parti istiyorsunuz. 
Bu halinizle PKK Partisi olabilir misiniz? 
Kendinizi Mazlum, Hayri, Kemal'in çizgisine ulaştırabilir misiniz? Bir çoğunuzun kişilikleri ortadadır. Doğru hesap verilmelidir. Biz ne kadar o büyük şehitlerin Partisiyleyiz. Bu değerler tümden unutulmuş, çoğunlukla da ülkedekilerde savaşta yer alanlarda bu tümden unutulmuş. Kim komutandır , kim keyfi yaşamın sahibidir, kim kendini yaşıyor, kim tümden parti esasları dışı, hatta savaş esasları dışı, kim kurnazdır, kim oyunlar çeviriyor; bunlar üzerinde duruyorlar. "Düşmanı derinden vuralım, düşmanı büyük vuralım, büyük yoldaşlıklar yaratalım” bunları tümden unutmuşlar. Bu nedir? Kim sizi alıştırdı? Öğretmenlerinizin hepsi şeytandır, büyük şehitler değil. Büyük şehitlerden uzak, hatta düşmamn kendisidir. Düşmanın zoru sizi halden düşürmüş, sizi iflas ettirmiş. Neden sizden büyük yoldaşlar çıkmıyor, neden? Bunca yıldır zindanda değilsiniz, özgürsünüz, partinin bütün 








kitapları elinizin altında, neden büyüyemiyorsunuz. 
Kendinize bu hesabı soracaksınız, sormazsanız kimse size "şereflisiniz" diyemez, sonuna kadar namuslu olamazsınız. Başaramayan, çalışmasını doğru dürüst yapamayan tabi ki namussuzdur, düşkündür. Düşkün insan da beş para etmez. 
Düşkün insanın bir değeri olur mu? Bir savunma yönteminiz var, o da "ben ağlarım". Ağlayanlar da namussuzdur yani. Ağlamak kahramanlık mıdır? 
14 Temmuz ağlama mıdır, direnme midir? 14 
Temmuz Başarı mıdır, düşüş müdür? 14 Temmuz kahramanlık mı, korkaklık mıdır? Bunların hepsini göz önüne getirmek zorundasınız. 

Siz söz sahibi olamıyorsunuz, çoğunlukla buna üzülüyorum. Siz kimin arkadaşısınız. 
Gerçekten Mazlum, Kemal, Hayrilerin arkadaşları mısınız? Onlara mı yakınsınız, yoksa Şahin'e mi? 
Şahin rahatlıkla teslim olmadı, hatta Şahin içimizdeyken çok çalışıyordu. Sizden on kat daha fazla çalışıyordu, ben tanıyorum. İçinde bulunduğunuz zor ortamda olsaydı belki sizden daha çok savaşırdı da. Burada yine bir şey insanın akima geliyor. Böyle büyük ihanet etmiş bir insan dahi yerinizde olsaydı, belki sizden daha iyi olabilirdi. 
Eğer siz onun yerinde olsaydınız, belki daha kötü olabilirdiniz. Yani yeriniz Mazlum, Kemal, Hayri'nin yanı değil, konumunuz Şahinlerden daha kötüdür. Neden? Bu yaşam Parti içinde büyük bir çalışmanın kaynağı olamaz, bu budur. Bundan başka şeyleri kendinize kabul ettiremiyorsunuz. 
Parti içinde yeni bir adet ortaya çıkmış; hiç çalışma Parti imkanları üzerinde otur ve yaşat kendini!? 
Yahu sen kendini nasıl yaşatırsın? Eğitimini yapmıyorsun, düşmanın üstünde hiç durmuyorsun, bazı taktikler, örgütlenmeler üzerinde durmuyorsun. Ondan sonra da etrafını yık, boz, zafersiz kendini yaşat, çalışmadan kendini yaşat; bu sahtekarlıktır, böyle olmaz. Suçu arkadaşının üstüne at, etrafını suçla, kendini de temize çıkart; bu sahtekarlıktır. Binlercesi bu şekilde kendi bireysellikleri için ya da düşkünlükleri için imkan yaratma peşindedirler. 

Daha derin açmak istemiyorum, anlayabildiğinize inanıyorum. Eğer bu durumu değiştirmezseniz; savaş içerisinde, halk içerisinde komutanlıkta, savaşçılıkta bu halinizi değiştiremezsiniz, değil düşmana karşı, bize karşı; değil 14 
Temmuzla, 14 Temmuz'a karşı direniyorsunuz demektir. Burada yanlış yapmayın. Bu arkadaşlar bu direnişte 60 gün aç-susuz, bir deri bir kemik kaldılar, bununla neyi ispatlamak istiyorlardı? "Bu düşkün yaşamı, eriyip elimizden giden yaşamı kabul etmiyoruz. Biz ölümü kabul ediyoruz. Yavaş yavaş vücudumuzun, kemiklerimizin erimesini kabul ediyoruz ama düşmanın istediği yaşamı kabul etmiyoruz. Biz PKK'yi bırakmayacağız",işte budur 14 Temmuz, başka bir şey değildir. 
Kendinize bakın; "düşman yok biz güçlüyüz" diyerek kendi kendinizi eritiyorsunuz. Mesela savaşta¬ ki arkadaşlar bilirler; "Parti esasları kalmadı, gerilla adına ideoloji, siyaset kalmadı, yoldaşlık kalmadı" diyorlar. Yine köylü kurnazlığı, kimileri arkadaşlarını şehit ediyor, kimilerin arkadaşları elden gidiyor üzerinde durmuyor, onlarca şahadet oluyor kendisini sorumlu görmüyor. Şehitlerin anısına bir şey yapmıyor. Her gün haberleri alıyorsunuz, "anılarına ne yapayım, ben nasıl bir sorumluluk altındayım", demiyor. Bu komutanlık değildir, savaşçılık değildir, bu hıyanettir. Bundan biraz korkun, eğer sözünüz varsa, Partiyle olmayı istiyorsanız dürüst olun. Bunun derinliğini, anlamını kavrayın. 

En büyük korkum bu Partiden var olan uzaklaşmadır. Yani şimdi bakıyorum bu kişilikler Partiyi istila etmiş, Parti diye bir şey bırakmamışlar. Bunlar gözünüzün önünde yaşanırken, kendinizden bile haberiniz olmuyor. Bu durumda Kürdistan için bir şey elimizde kalmıyor. İhanet kalıyor işte Kürtlük adına. Görüyorsunuz ihanet ne kadar yaşıyor. 
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Mühim olan eğer gerçekten bu anıya bağlı kalarak 14 Temmuz'un 15. yılında bir sonuca ulaşmak istiyorsanız, üzerinde durduğum bu noktaları kendinize esas alarak üzerinde durun, kendinizle kıyaslayın, böylece kendinizi doğrulara ulaştırabilirsiniz. Parti meselesi tek benim meselem değil, bu yoldaşlar neden şehit oldu. Elimizde bir şeyler kalması, bir şerefin kalması için şahadete ulaştılar, yoksa kendileri için değil. Kendileri için olsaydı böyle direnmezlerdi. Bir halk için, bir tarih için , bir insan için bunları yaptılar. Eğer sizler de söz sahibiyseniz, sizler de bunlara devam edebilirsiniz. 
Sözün sahibi olmak devam etmektir, hangi durumda olursan ol. Her gün vahşet altındaydılar, en 



büyük darlık içerisindeydiler. Buna rağmen bu kadar direndiler. Sizin durumunuz ise iyidir, niye büyük direnemeyeceksiniz. Kimse "imkanım yoktur" demesin bunların hepsi yalandır. En büyük vahşet, en büyük imkansızlık Diyarbakır zindanmdaydı. Hatta tarihte bile öyle vahşet yoktur. Ama bunlar direndiler. Kahramanlığı kendinize layık görün. Her şeyle oynayın ama bu büyük, mukaddes değerlerlerle oynamayın. Sizden fazla bir şey istemiyoruz. Büyümeniz üzerinde durun. Hatta düşmanla baş edemiyorsan kendinle başet. 
"Kendimi yapacağım" de, "doğru Partileşeceğiz", "Partileşmeden uzaklaşmayacağım" deyin. Ben bunları niçin ısrarla söylüyorum. Siz dün Parti içinde yaşamınızla bu değerleri mahvettiniz. Siz Parti esaslarını, Parti yoldaşlığını, hepsini boşalttınız. Niçin böyle yaptınız? Parti içinde karşınızda¬ ki düşman zindandaki düşmandan daha mı büyüktü? Hayır! Hiç düşman yoktu, siz kendi kendinize böyle yaptınız. Şimdi de sizi kabul etmemi istiyorsunuz. Bu büyük şehitler sizi afetsin, kabul etsin, hayır! Parti yaşamıyla, Önderlik yaşamıyla oynayanlar af edilemezler, kabul edilemezler. 
Kendinizi kandırıyorsunuz. "Biz çaresiz kaldık, zayıfız, bazı hususlarımız düşmandan kalmış, eski toplumdan kalmadır" demeyin. Bütün bunlar yalandır. Bu arkadaşlar için de aynı şeyler geçerliydi. Ama hayır! Siz de olan daha başka bir şeydir. 
Parti üzerindeki oyun, Partiyi küçük-burjuva partisi yapmaktır. Bundan başka bir şey değildir. Tabii bu da Partiyle savaş yürütmektir. Parti içinde Partiye karşı savaştır, başka türlü izah edilemez. Bunun için tekrarlıyorum; şehitlerin anılarına bağlı kalmak istiyorsanız, söz sahibiyseniz, çizdiğimiz bu çerçeve temelinde üzerinde bir kez daha durun. 
Siz fazla yorulmamışsınız. Size bazı imkanlar vermişiz. Her şeyden önce bu büyük şehitlerin yolunda, bu büyük direnişin yolunda kendinizi kararlaştırın. Ama dürüstlükle, onların gerçeği temelinde kararlaştırın. Size dile getirdiğimiz bu hususları büyük bir istekle, büyük bir iradeyle kendinize esas alın. Gerçekten PKK militanlığının gerçekliği sizde yürütülsün. Siz böyle yaparsanız, Mazlum, Kemal, Hayrilerin arkadaşısınız, büyüyeceksiniz de, büyük adımlar atacaksınız. "Etrafımız bizi şaşırtıyor, etrafımız bizi yoldan çıkarıyor" demeyin. Hayır! 
Düşmanda bu arkadaşları yoldan çıkarmak istiyordu. Oyun büyüktü ama başaramadılar. Ama burada düşman da yok, siz kendi kendinizi yoldan çıkarıyorsunuz. 

Bazı şeyleri anladığınıza inanıyorum. Yine Önderlik her şeyden önce şehitlerin temsilcisidir. 
Kimse bunu unutmasın ve bizden de bir şey istemesin. Kesinlikle kabul etmiyorum. Benim istediğim, yaptıklarım şehitlerin isteğidir, diğer şeylerin benim için fazla kıymeti yoktur. 
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Onların amacı, onların vasiyeti, onların yaşamı üzerinde ben söz sahibiyim. Yaptıkları vasiyet temelinde sözüm var, yürütüyorum da. Bu noktayı anlayacaksınız. Anladınız mı bizimle yürürsünüz. Keyfiyetinizle üstümüze yetersizliklerinizi atmayacaksınız, zayıflıklarınızla bize yaklaşmayacaksınız. Çaresizliğinizle, yanlışlıklarınızla, düşkünlüklerinizle bize yaklaşmayacaksınız. 
Bu şehitlere yanaşmayacaksınız. Ben her zaman şehitlere söz verdim. Haki yoldaşa söz verdim, Partiyi ilan ettik. Mazlum, Kemal, Hayri yoldaşlara 

- ^ 
Önderlik her şeyden önce 

şehitlerin temsilcisidir 
Kimse bunu unutmasın ve bizden de bir şey istemesin 
Kesinlikle kabul etmiyorum 
Benim istediğim, yaptıklarım 
^ şehitlerin isteğidir, ^ 

söz verdim, ülkeye büyük dönüşü gerçekleştirdik. 
İşte Mehmet Karasungur yoldaşa söz verdim, Güney Kürdistan'ı devrime ulaştırdık. Kimse inanmıyordu ama biz yaptık. Agit yoldaşlara söz verdik, Kürdistan'm tamamına gerillayı donattık. Bütün bunlar şehitlere verdiğimiz sözlerdir. Zilan yoldaşa söz verdik, kadın özgürlüğünü yükselttik, büyüttük. 
Bunların hepsi sözdür ve yürümüştür de. 
Kendinizde de saygı ve takdiri görüyorsanız kendinizi söz sahibi yapın. Bundan başka sizin için hiç bir şeyin değeri yoktur. Yeme-içme hepsi zafer içindir. Konuşma, yürütme hepsi Partinin büyümesi içindir. Bizde keyfiyet falan yok, bizde her şey insanın büyümesi temelindedir. Her şey büyük direniş içindir. Bunun için Parti içinde başka bahanelere üzerimizde yürütmeyin ve yanaşmayın. 
Bunu ısrarla söylüyorum, sonra kötü düşersiniz. 
Önderlik babanız değil, akrabanız değil, Önderlik Allah'ınız değil, reis ve muhtarınız değildir. Önderlik; her şeyden önce şehitlerin vasiyetidir, her şeyden önce direniştir, her şeyden önce Partidir, savaş çizgisidir. Eğer önderliği böyle tanımak istiyorsanız beraber yürürsünüz. Böyle tammazsanız yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ajansınız: Sömürgeciliğin ajanısınız, düşmüş toplumun ajanısınız, kötülüğün ajanısınız, müflis kişiliğin ajanısınız. Tabi bu da böyle yürümez, kabul edilmez. Biz zayıf insan için yokuz, basit, hafif şeylerle olan insanlar için yokuz. 
Biz onların düşmanıyız. Biz onların yok olmaları anlamına geliyoruz. Biz kalkmak isteyen bir insanla kendisini çare yapmak isteyen, kendisini direniş yapmak isteyen düşmana karşı kendini büyük silahlandırmak isteyenleriz. Bundan başka bir şey değiliz. Budur benim sözüm, büyük şehitlerimiz için, Parti içindeki böyle büyük kararlara şimdiye kadar yürümüştür ve yürüyecektir de. Eğer akıllıysanız, dürüstseniz siz de söz sahibi olmak istiyorsanız bu çerçeve temelinde bir kez daha en büyük kararı kendi kişiliğinizde verin, kendinize karşı kendiniz için verin. Ben sizden istemiyorum, hayır şehitler sizden istiyor. Bu büyük direnişler sizden istiyor, bu temelde vereceksiniz. Eğer bu temelde verdiyseniz dürüstsünüz, kimse sizi durduramaz. 
Siz geride kalmazsınız, zayıfta kalmazsınız. Bu arkadaşlar zayıf kaldı mı, geride kaldılar mı, çok dar durumlarda büyüklüklerinden taviz verdiler mi? Hayır! 

Bu büyük direnişten sonuçlar çıkarmak lazım. Hangi sahada altta-üstte hangi şekilde olursa olsun bu Partiden uzaklaşmayı ortadan kaldırmalıyız. 14 Temmuz kararma ulaşana dek bu uzaklaşmaya karşı durup kaldırmalıyız. Bu büyük şehitler, kendilerini tamamen büyük bir direniş yaptılar, sonuna kadar yürüdüler. Çalışmanız böyle 
olup sonuca ulaşırsa 14 Temmuz sahibisiniz. 14 
Temmuz sahipleri her zaman büyüktürler. Bununla böyle yürüyenler bunun savaşını her yanda yürütenler; sabırla, bilinçle, çalışmayla savaş yürütenler her zaman zafer kazanırlar, başanlıdırlar. 

Parti Önderliği 
14 Temmuz 1997 
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14 TEMMUZ DİRENİŞÇİLERİNİN YAŞAMI 
GENÇLİĞİN YAŞAM VE MÜCADELE MANİFESTOSU 

OLMALIDIR 



Mustafa KARASU 



14 Temmuz eylem planı nasıl gerçekleşti? 

14 Temmuz eylem kararının nasıl 
alındığını anlamak açısından önceki süreci bilmek önemlidir. 1970'lerin başında tarih sahnesine çıkan Apocu grup, o güne kadar Kürdistan'da var olan sömürgeciliği bir kader gibi kabul etmiş, mücadele azmi kırılmış Kürt toplumunun yaşadığı bu durumunu mahkum edip lanetleme temelinde yeni bir yaşam ve özgürlük arayışına sokan bir süreç başlatmıştır. Bu nedenle PKK'yi ve Apocu hareketi Kürdistan'da bir milat olarak görüyoruz. Bunun en fazla da duygu, zihniyet ve ruh halinde yaşanan değişimler açısından bir milat olarak görmek gerekiyor. Kürt toplumu önceleri kendisine çok güvensizdir. Özellikle son yüz yıldaki isyanların bastırılmasından sonra tamamen özgüvenini kaybetmiştir. Kendi gücüyle özgürlük kazanabileceği, demokratik bir yaşam elde edebileceği inancı sistemli uygulanan sömürgeci baskı sonucu Kürt toplumunda yok edilmiştir. Önder APO ve PKK gerçeği esas olarak da Kürt toplumunda yaratılan bu zihniyeti kırmada tarihsel bir rol oynamıştır. Bu nedenle önder APO ilk günden itibaren, koşullar ne kadar zor olursa olsun -dış ve iç koşullar ne kadar Kürt toplumu aleyhine olursa olsun- bir toplum eğer karar verirse, özgürlüğüne ve demokrasiyi elde etme inancı olursa bunu başarabileceğini vurgulamıştır. Bunun için de temel koşulun kendi özgücünü esas alması olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan Müslümanlarda her ayetin başlangıcında nasıl ki "bismillahirrahmanirrahim" denilirse, Apocu hareket de ilk çıktığı zamanlarda yaptığı tüm konuşmalarında Kürt toplumunun en fazla kendi özgücüne güvenmesi gerektiği üzerine dur¬ 



muştur. Kürdistan gibi ayaklar altında ezilmiş, etrafındaki her şeyin, hatta kendi ruh halinin bile düşman konumunda bulunduğu bir ülkede bir işi başarmanın şifresinin bu olduğunu vurgulamıştır. 
Özgüç kavramı Apocu hareketin kimliğini belirleyen kavram olmuştur. İlk kadrodan başlayarak bütün Apocu gruba ve halka özgücü esas alması gerektiğini, başarıda özgüç dışında beklentilerin gerçekçi olmadığını, özgüce dayanmadan diğer imkanların da hiçbir anlamı olmadığını kavratarak, daha baştan yaşam ve mücadele felsefesinin temel ilkeleri ortaya konulmuştur. Bu aynı zamanda Kürt toplumunun, Kürt insanının en fazla ihtiyacı olan bir zihniyettir. Çünkü imkanlar, koşullar ne olursa olsun, kendi özgücüne güvenmeyen bir toplumun bir şey yaratması mümkün değildir. Türkiye, "artık ben Kürtleri bitirdim, Kürtler artık ayağa kalkamaz" derken, esas olarak da, Kürtler'deki bu kendine güvenmeyen, olumsuz ruh haline dayanmıştır. Bir Japon atasözü; "malını kaybeden bir şeyini, onurunu kaybeden çok şeyini, 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umudunu kaybeden her şeyini kaybetmiştir” der. 
Burada umut bir insan ve bir toplum için her şeyin önüne konulmuştur. Nitekim Önderliğimiz de "umut zaferden daha değerlidir” derken bu gerçekliği ifade etmektedir. 

Apocu hareketten önce umut Kaf Dağı'nm ötesinde bir olgudur. Ama Apocu hareket Kürt insanının yüreğine ve beynine bu umut tohumunu atmıştır. Türk devletiyle mücadele edebilirsiniz, mücadele ederseniz kazanabilirsiniz, umudunu vererek aslında sömürgeci Türk devletinin Ağrı İsyam'ndan sonra bir karikatürde mezara koyduğu "hayali Kürdistan burada meftundur” yargısını yıkmıştır. Kürt toplumunda umut canlandırılıp, kendi özgücüne güven duyar hale getirilerek bu beton mezar kırılmıştır. Apocu hareketin özgücü esas alan zihniyet değişimi çalışmasının kısa sürede Kürt toplumunda nasıl gelişmeler yarattığını, Kürt toplumunun hem binlerce yıl kendi üzerinde egemenlik kuran, iradesinin, düşüncesinin ortaya çıkmasını engelleyen Kürt egemen sınıflara, hem de militarist gücüyle korku yaratan Türk devletine karşı koyduğu tavırda görmekteyiz. Nitekim kısa sürede Apocular yalnız Kürdistan'daki egemen güçlere ve onların siyasi izdüşümlerine değil, Türkiye’deki siyaseti belirleyen düşman güçlere, "bu da nereden çıktı” dedirten bir gelişme ortaya çıkarmıştır. Zaten 12 Eylül darbecileri de Türk sömürgeciliğine karşı Kürdistan'da gelişen bu uyanışı kendileri için tehlikeli gördüğünden askeri bir harekete yönelmiştir. Tabii ki 12 Eylül'ün başka iç nedenleri var, uluslararası nedenleri var. Ama Türk egemen sınıfları açısından bu darbeyi tetikleyen en önemli etken PKK öncülüğündeki Kürt özgürlük hareketinin, Kürdistan toprağını uyandırmasıyla ilgilidir. Kürt toplumu ve Kürdistan toprağı baştan sona harmanlandı. 
Düşünce dinamizmi, duygu dinamizmi Kürdistan'da çok büyük boyutlar kazandı. 12 Eylül, Apocu hareketin en fazla da duyguda, düşüncede, 


zihniyette yarattığı bu değişimi görerek bunu ezmek, tekrardan Apocu hareket öncesi umutsuz, kaderine boyun eğmiş Kürt ve Kürdistan gerçeğine döndürmek istemiştir. 

12 eylül darbesi esas olarak da PKK'nin 
Kürdistan'da özgürlük tohumlarını ektiği ve bu tohumların yeşererek mücadeleye dönüştüğü, bu gelişmenin ve zihniyet değişiminin kökünü kazımak, Apoculuğu, PKK'yi bu topraklarda bir daha ortaya çıkmamacasma süpürüp atmak için yapılmıştır. Bu darbeyle birlikte on binlerce insan gözaltına alınmış, işkenceden geçirilmiş, binlercesi cezaevine doldurulmuştur. Öyle ki PKK'liler kiminle tanışmış, kimin kafasına bir düşünce atmışsa, onun kafasındaki düşünceleri kazımak için bile onları gözaltına almış, işkenceden geçirerek cezaevlerine doldurmuştur. Öyle ki bırakalım Apocu hareketin Kürdistan'da özgüven kazandırıp, umut yaratıp mücadeleye sevk etmesini, tersine kadrolar, taraftarlar, sempatizanlar ve halk bu harekete bulaştığına pişman ettirilmek için hem dışarıda, hem de cezaevinde sistematik bir baskı mekanizması kurulmuştur. Bunun üzerinde en somut uygulandığı yer de PKK kadrolarının bulunduğu cezaevleri olmuştur. PKK kadroları şahsında bu zihniyet değişimi zindanın betonlarına gömülmek istenmiştir. 

Zindanda ki uygulamaların amacı sadece cezaevine atmak, teslim almak, idam, müebbet hapis cezası vermek olmamıştır. Çünkü sadece cezalandırmayla PKK'nin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kişileri sadece cezalandırmakla tatmin olamayacak sömürgeci bir zihniyet vardır. Bunun için cezaevlerine atma ve işkenceden geçirmenin çok ötesinde insanların beyinlerini kusturmak, pişman ettirmek esas hedef olmuştur. Böyle bir zihniyetin Apocu hareketin verdiği mücadele anlayışının tehlikeli ve boş olduğu, hiçbir sonuç vermeyeceğini bizzat kadrolara kabul ettirilerek, Kürdistan'da böyle bir 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hareketin bir daha başlamasının, çıkmasının zeminleri ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu nedenle zimdanda akla hayale gelmeyen işkenceler yapılmıştır. İnsanın dayanma gücünü aşan baskılar yapılarak insanları ölümü arar hale getirmiştir. 
Diyarbakır'daki işkencenin amacı zaten insanlara ölümü arar hale getirmekti. Böylece cezaevindeki kadroların söylediklerinin tersini yapan bir duruma sokulması mümkün olabilirdi. Yani düşüncelerinden mi vazgeçeceksin yoksa her gün, her saat, her saniye işkence soluyarak canından mı bezeceksin, ikilemi tutsaklara dayatılmıştı. İnsanlar 

r . "\ 

Bu direniş 

Anlık, duygusal bir direniş değildir Sadece fiziki işkenceye karşı 
Yapılmış bir direniş değildir 
Bu direniş, bir topluma 
Geçmişte yapılan 
Ve gelecekte de yapılmak istenen 
En ağır baskı ve işkencelerle 
En kötü ölümün 
Dayatılması karşısında 
Geçmişten geleceğe 
Bütün halkın umudu 
İsyanı haline gelebilecek 
Bir direniş zincirinin 
En temel halkası ve kaynağı olarak 
Tarih sahnesine çıkmıştır 

canını vermeye hazırdı. Ne var ki bu imkan elinden alınmıştı. Öyle bir baskı mekanizması kurulmuştu ki, insanlar için kurtuluş olacak ölüm yolu bile kapatılmıştır. Ölümden beter, insanların posası çıkartılarak, saçından tırnağına kadar Apocu hareketin verdiği bütün duyguların yok edilmesi hedeflenmiştir. Diyarbakır zindanındaki işkenceler fiziki işkenceden öte, tutsakların bütün ruhunu, duygularını, düşüncelerini her saniye işkence altına alarak, onları bir ceset, canlı ama boşalmış bir ceset 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haline getirmek için uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucu İnsan olarak yaşasa da o vücutta manevi hiçbir şey kalmayacaktır. Öldürmek bu amacı yaratmadığından Diyarbakır'daki işkenceli sistem kurulmuştu. Diyarbakır'da insanların ölümü bile tehlikeliydi. Çünkü duyguları ve düşünceleri ölmeden gerçekleşen bir fiziki ölüm tehlikeli görülüyordu. Onun için öldürmemek ama yaşarken bütün ruhu ölmüş bir hale getirilmek temel hedefti. 
Hedefin bu boyutta olması baskılan gerçekten işkence ve zulümden öte bir niteliğe büründürmüştü. 

Bu işkence, halkın umuduna, özgüvenine ve her türlü değerine saldırıp, yok ederek halkın gelecek yüzyıllarını yok etmek istemiştir. 
Diyarbakır zindanında özgüç kavramına inanmış, umudu kendisine yedirmiş, sömürgecilere, dünyaya karşı savaşmaya yükümlü olduğunu benimsemiş kadrolar ve sempatizanlar açısından Kürt halkını her yerde diri diri mezara koyacak bu uğursuz amaca karşı koyuş büyük bir direniş geleneği ortaya çıkarmıştır. Bu direniş anlık, duygusal bir direniş değildir. Sadece fiziki işkenceye karşı yapılmış bir direniş değildir. Bu direniş, bir topluma geçmişte yapılan ve gelecekte de yapılmak istenen en ağır baskı ve işkencelerle en kötü ölümün dayatılması karşısında, geçmişten geleceğe bütün halkın umudu, bütün halkın isyanı haline gelebilecek bir direniş zincirinin en temel halkası ve kaynağı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. 

Direniş kararı 14 Temmuzdan çok önce verilmiştir. 8-10 aylık bir geçmişi vardır. 
Diyarbakır cezaevindeki işkencelerin amacı 1981 
Ağustos, Eylül'ünde tamamen anlaşıldığından, PKK'nin önder kadroları açısından buna karşı bir direniş geliştirilmesi zorunluluğu ortaya konulmuştur. Bu baskılar ve uğursuz amaç karşısında güçlü ve etkili bir direniş dışında yolun bulunmadığı görülmüştür. Böyle bir direnişten kaçmak bırakalım ihanet konumuna düşmeyi, ihanetten 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ihanet beğen biçiminde bir çıkmaza girmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla tek yol olarak direniş benimsenmiştir. Direnişten kaçmak sömürgecilerin kucağına düşmekle sonuçlanacak kara bir tarih ortaya çıkaracaktı. Halka verilen sözler, umutlar, güven boşa çıkarılmayacaksa, böyle bir umut yeşertilecek, halk özgüven kazanacak ve şehitlerin kanı boşa gitmeyecekse, yoldaşlar topluluğu olarak birbirimize verdiğimiz sözler, yalan, sahte ve 


Diyarbakır davalarının son duruşmalarından biri, 1982 31 Mayıs'ta başlayacaktı. 31 
Mayıs’tan bir hafta kadar önce dörtlerin şahadeti duyulmuştu. Bu ortamda 31 Mayıs'ta başlayacak Diyarbakır duruşmalarına gidilirken koridorda, Kemal Pir arkadaşın "artık böyle gidemez, direnişe geçmemek, kokuşmaktır, yozlaşmaktır" anlamına gelen değerlendirmeler yapması sonucu eylemin başlatılması kararma varıldı. Bu karar zor koşullar- 



kandırma anlamına gelmeyecekse, PKK'nin kökünü kazıma anlamına gelen bu saldırıya karşı tarihsel bir direnişin ortaya konulması gerekiyordu. 
Sömürgeci Türk devletinin zindanlarda Kürt halkının özgürlük umudunu boğma uygulamalarına dur denilmesi için savunmaların mahkeme aşamasında direnişe geçme kararı alınmıştı. 
Mazlum'un şahadeti ardından dört arkadaşın kendisini yakmasıyla birlikte daha önce alman bu kararın gecikmeden yerine getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Bir günlük gecikmenin bile ihanetten ağır sonuçları olurdu. 


da, cezaevi arabası içinde fırsat bulunarak Hayri'ye de aktarıldı. Hayri de olumlu bulmuştu böyle bir 
direnişin başlamasını. Diyarbakır davasının 31 
Mayıs'ta başlayan yeni duruşmalarında hemen başlatalım mı başlatmayalım mı tereddütü ortaya çıktı. Karar alınmıştı, ama hemen mi başlatalım sorusu tam netleşmemişti. Bu nedenle o duruşmada açıklama yapılmadı. Duruşmalar dönüşünde Hayri arkadaş Urfa grubunun daha kalabalık olduğunu, bu grupta açıklamanın hem kamuoyuna hem de arkadaşlara ulaşma açısından daha olumlu olacağını belirtti. Öte yandan Hilvan- Siverek 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mücadelesinin bizim açımızdan önemli olduğunu, son duruşmalara birkaç gün katılarak yapılacak saldırılara cevap verilmesi gerektiğini, arkadaşların bu konuda sahipsiz bırakılmamasmm önemli odluğunu belirterek, ölüm orucu kararının açıklanmasını Diyarbakır grubundan sonra başlayacak Urfa grubuna bırakılmasını önerdi. Bu çerçevede Urfa grubunda başlatmak biçiminde genel bir eğilim ortaya çıktı. 

Urfa grubu davalara başladı, ilk bir iki gün duruşmalara katıldı. Ondan sonra Hayri ben yarın açıklayacağım dedi. Çünkü Urfa grubunda eylemi açıklama göreve Hayri arkadaşa verilmişti. 
Eylemin başlatılmasının düşünüldüğü gün Hayri arkadaş duruşma sırasında söz almak istiyor, elini kaldırıyor, ama bütün ısrarlarına rağmen hakim Hayri'ye söz hakkı vermiyor. Biz tabii Hayri arkadaşı bekliyorduk. Hayri arkadaş hücreye konulduktan sonra musluk borusuna vurdu. Ses gelince ben kulağımı musluğa dayadım. Hayri, çok ısrarlı söz istedim, ama söz hakkı vermedi, yarın mutlaka söz hakkı alacağım, dedi. Hayri bunları söylerken görevini yerine getirememiş olmanın mahcubiyet psikolojisiyle konuşuyordu. Diğer gün Hayri tekrar duruşmalara götürüldü. Bu duruşmalara Kemal de katılıyordu. Hayri, ölüm orucunu Urfa grubunda açıklayalım dediğinde Kemal, doktor öyle diyorsa tamamdır, demişti. Bu açıdan Kemal de Hayri’nin kararı açıklamasını bekliyordu. 
Burada bir hususu belirtmekte fayda var, Kemal 
1981 yılında 45 gün süren ölüm orucunda sorumluluk almış ve bu eylem istenen sonuçlara ulaşmamıştı. Bu nedenle Kemal arkadaşımız eylem konusunda fikri sorulduğunda ve bu konuda yapılan tartışmalarda, ben karar vermem, ama siz karar verdiğinizde ben de her zaman bu direniş içinde olacağım, diyerek tutumunu ortaya koymuşta 

Hayri ikinci gün de kararı açıklamak için ısrarla el kaldırıyor. Sözlü olarak da bir şeyler söylemek istediğini belirtiyor. Duruşmanın başından sonuna kadar ısrarla söz hakkı istemesine rağmen, hâkim oralı olmuyor. Aslında Urfa grubunda da her zaman PKK adına konuşan Hayri olmasına rağmen konuşma izni verilmiyor. Çünkü Hayri her konuştuğunda, partiyi savunan ve partinin hangi eylemi neden, ve ne için yaptığını veya yapmadığını ortaya koyardı. Söz hakkı verdiği zaman da mutlaka davayı kendileri açısından yönlendirmek ve almak istedikleri cevaplar nedeniyle verirlerdi. Ama Hayri her söz almasını parti açısından olumlu kullanırdı. Bu nedenle her zaman söz hakkı vermezlerdi. Bu defa da söz alamayan Hayri büyük bir sıkıntı içinde cezaevine döner. Biz sabırsızlıkla Hayri arkadaşın gelmesini beklemekteydik. Çünkü bizim açımızdan da artık ölüm orucu eylemi gecikmiştir. Kapılar açıldığında dikkatle takip ediyorduk. Hangi kapı açıldı, hangi katlara çıkıldı, hangi katların giriş kapısı açıldı, hangi hücrelere arkadaşlar girdiler, bunları tahmin ediyorduk. Bu tahminlerimiz çoğu zaman da doğru çıkardı. Her kilidin ve Her kapının çıkardığı ses ayrıydı. Sürekli aynı yerde kalmanın sonucu bunları biliyorduk. Hayri’nin kapısı açılıp içeri girdiğinde musluğa vurdu. Ben kulağımı musluğa dayadığımda, Hayri çok mahcup bir biçimde "çok ısrar ettim söz vermedi, her şeyi denedim, ama söz hakkı alamadım, bunu arkadaşlar da görüyorlardı" biçiminde üzerine düşeni yapmak istediğini, ama hakimin söz vermediğini bizi ikna etmek isteyen bir üslupla konuşuyordu. Gerçekten çok ezik görünüyordu. Acaba arkadaşlar benim başlatmaya cesaret edemediğimi, ürktüğümü mü düşünüyorlar? 
biçiminde kaygılı bir üslupla konuşuyordu. Bu ruh halini görünce, Hayri arkadaşı sorun değil sonra açıklarız, biçiminde teselli etmeye çalıştık. 

Diyarbakır cezaevinin koşulları zordu, işkence hat safhadaydı, bırakalım bir eylem başlatmanın, bir söz söylemenin bile bedeli bazen ölümle sonuçlanıyordu. Ölümden korkma yoktu, ama ağır işkenceler ve psikolojik baskılarla insanlar 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tüketilmeye çalışılıyordu. Böyle bir ortamda Hayri, leri kendisinin yaptığını belirterek ölüm orucuna arkadaşların kendisi hakkında farklı bir yorum başladığını açıklıyor. Arkasından üç arkadaş daha yapabileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü koşullar ölüm orucuna başladıklarını ilan ediyorlar, bu tür düşünceleri ortaya çıkarabilirdi. Biz Hayri Mahkeme heyeti bakıyor durum ciddi, eğer duruşarkadaşm ciddiyetini, kararlılığını bildiğimizden mayı bitirmezlerse daha başkaları da ölüm orucuna dolayı neden konuşamadığını anlıyorduk. Üçüncü girdiklerini açıklayacak. Bunun üzerine apar topar gün Hayri arkadaş tekrar duruşmalara gitti. Bu dosyalan kapatıp duruşmayı bitiriyor ve kaçarcasıduruşmada da sık sık elini kaldırıp söz hakkı alarak na salondan ayrılıyorlar. 

konuşmak istiyor, fakat hakimler heyeti ısrarla söz O güne kadar duruşma bittikten sonra, 

vermekten kaçmıyor. Artık duruşmaların giderek mahkeme salonunda ve arabalarda bekletilen ve sona geldiğini, o gün de duruşmanın bitebileceği sürekli işkenceye maruz kalan tutsaklar, ölüm orukaygısıyla Hayri çok ısrar ediyor. Bunun sonucun- cunun açıklandığı gün, hızlı bir biçimde salondan da hakim, "Hayri ne söylemek istiyorsan yerinde çıkartılıp, arabalara bindirilerek hiç bekletilmeden söyle” diyor. Hayri, ”Ben kürsüde konuşmak istiy- cezaevine götürülüyorlar. Cezaevine getirildiğinde orum, önemli şeyler söyleyeceğim” diyor. Hakim o daha çok iç güvenlik amiri Esat Oktay'ın oturduğu zaman merak ederek kantin denen yerde 

kürsüye çağırıyor. Hayri büyük bir heyecanla arkadaşları durduruy- 

Kürsüye gittiğinde, o Ve sesi titreyerek, orlar. Esat Oktay, 

güne kadar ağır baskı Üzerindeki ağır yükü atmanın Rahatlığı Kemal'i çağırtıp, "bu gördüklerini, cezaevi ve bir görevi başarmanın Heyecanıyla i şte n vazgeçin, daha koşullarının çok kötü ff Başardık başardık altı kişiyle Başardık 11 önce yaptınız ama olduğunu, bu koşulların Bu sözler aynı zamanda başaramadınız, bırakın 

düzeltilmesi için Hayri 1 nin dilinden yoksa sizin için daha 

defalarca mahkemeyi Büyük bir eylemin kütü olur” biçiminde 

bilgilendirmelerine rağ-^ Başladığım İfade ediyordu. tehdit eder. Kemal, 

men hiçbir karşılık ver-\ ^ ^ /"kötü mü olacak? 

ilmediğini, hatta baskı ve işkencelerin daha da art- Kimin için kötü olacak sonra belli olur” diyerek tığını, bu nedenle bu saatten başlayarak ölüm oru- kararlılığını ortaya koyar. Bunun üzerine cuna girdiğini belirtiyor. Baş hakim Emrullah arkadaşları hücrelere götürürler. Kemal'in Esat Kaya, Hayri'nin bu sözlerini işitince, "böyle yap- Oktay'a söylediği bu yönlü sözler daha sonra çeşitli mayın, bir dilekçe verin biz iletelim” dediğinde, yerlerde, Kemal'in Esat Oktay'a; "sen nereye Hayri, "biz defalarca söyledik, ama taleplerimiz gidersen git sonuna kadar senin peşinde olacağız, yerine getirilmedi” diyerek, kararının kesinliğini ben ölüm orucunda ölürüm, ama senin de sonun iyi bir daha belirtiyor. Hayri'den hemen sonra Kemal değildir” dediği biçiminde aktarılmıştır. Bunlar el kaldırarak, "ben de konuşmak istiyorum” diyor. Kemal'in, Esat Oktay'a söylediklerinin bu biçimde Kemal'i tanıdıklarından ve ne söyleyeceğini anlaşılması ve yorumlanması olarak görülmelidir, bildiklerinden kürsüye gelmesine müsaade etmiy- Özü itibariyle söylenenler yanlış değildir, orlar. Bunun üzerine "ben de Hayri'nin görüşlerine 14 Temmuz günü arkadaşların mahkemekatılıyor ve ölüm orucuna başlıyorum” diyor. Ali den gelmesini heyecanla bekliyorduk. 35. koğuş Çiçek el kaldırıp daha önce kabul etmediği eylem- dediğimiz dört katlı hücre bölümünün dış kapısı 

açıldı. İlk önce birinci kattaki arkadaşlar yerleştirildi, sonra iki ve üçüncü kattaki arkadaşlar yerleştirildi. Sonra dördüncü katın kapısı açıldı. Dördüncü katta sadece Hayri ve Kemal'in de içinde bulunduğu üç arkadaş duruşmalara katılıyordu. Kapılar açıldı, arkadaşlar hücrelere yerleştirilmeye başlandı. Hayri ve Kemal'in dışında üç-dört arkadaş daha dördüncü kata yerleştirildi. Bu tabii dikkatimizi çekti. Farklı bir duruşma olduğu anlaşılıyordu. Gardiyanlar hücreleri kapatıp, gittikten sonra Hayri hemen musluk borusuna vurarak çağrısını yaptı. Ben kulağımı boruya dayadığımda, Hayri büyük bir heyecanla ve sesi titreyerek, üzerindeki ağır yükü atmanın rahatlığı ve bir görevi başarmanın heyecanıyla "başardık başardık altı kişiyle başardık" dedi. Bu sözler aynı zamanda Hayri'nin dilinden büyük bir eylemin başlatıldığını ifade ediyordu. Hayri gibi sakin, soğukkanlı bir arkadaşın, "başardık başardık, altı kişiyle başardık" demesi, sadece eylemin başlamasını değil ama başarılı geçecek bir eylemin müjdesini ifade ediyordu. Hayri'nin bu sözlerinden bu eylemin sonuna kadar gideceği ve başarılı olacağı ortaya çıkmıştı. 
Zaten Hayri, söylediği sözü mutlaka yerine getiren bir arkadaştı. Ne Kendini ne de başkasını aldatan biri değildi. Hayri'nin bu sözlerini duyunca bizde de büyük bir heyecan başladı. Konuşma bittikten sonra artık bu heyecanla yerimizde duramıyorduk. 
Hücremizde bu direnişin büyüklüğü ve neler getireceğini düşünüp, volta atıyorduk. Bu eylemin başladığı süreç, ortaya çıkaracağı sonuçlar, mücadelemiz, partimiz, halkımız açısından önemi duygularımızı yoğun hale getirmişti. Eylem ve eylemin sonuçları dışında artık farklı bir duygu ve düşünce aklımızdan bile geçmiyordu. Bazı kaygılar taşısak ta esas olarak eylemin başarısından başka bir şey düşünmeyen duygular içindeydik. 

14 Temmuz eyleminin öncüleri kimlerdi 
ve ne kadar süre devam etti? 

Eyleme baskıların amacı anlaşıldığında karar verilmişti. Bu kararın içinde Mazlum arkadaş da vardı. Mazlum arkadaş, 12 Eylül rejiminin Diyarbakır Cezaevi şahsında halkımızın özgürlük mücadelesine ve partimize karşı neler yapmak istediği anlaşılınca, bir an önce eylem yapılmasından yana oldu. Eylemin bir zorunluluk olduğu konusunda bütün arkadaşların benzer yaklaşımları vardı. Ancak birinci ölüm orucundaki başarısızlık zamanlama konusunda belirli tereddütler ortaya çıkarıyordu. Uzun tartışmalar sonucunda son savunma öncesi eyleme başlama kararı verilmişti. 
Yazılı savunma yapmayı tarihsel bir görev olarak biliyorduk. Savunmalar aşamasında eylem yapmayı düşünürken, biz mahkemelerin 3-4 ayda biteceğini sanıyorduk. Ne var ki duruşmalar beklemediğimiz biçimde uzadıkça uzadı. Bunun sonucunda ideolojik yaklaşımın ilkeliliği, hassaslığı ve sabırsızlığıyla Mazlum arkadaş kendi tutumunu 
çok erkenden ortaya koydu. Bu yönüyle 14 
Temmuz eyleminin başlatıcılarmm içine Mazlum arkadaşı da katmak gerekir. Newroz'da yapılan eylemi aslında çok önceden alman 14 Temmuz büyük ölüm orucu kararının o günkü koşullarda Mazlum tarafından uygulanması olarak değerlendirmek doğru olur. Zaten biz de Mazlum'un eylemini 14 Temmuz eylemini başlatan kıvılcım olarak değerlendirdik. Bu eylemden sonra Hayri arkadaş Mazlumun mesajının anlaşıldığını belirterek, ulaşabildiği arkadaşlara artık böyle tek tek eylem değil de, toplu eylemeler yapmak gerekir biçiminde düşüncesini iletti. Savunma aşamasına gelmeden önce Dörtler'in eylemi olunca, artık eylemi ertelemek anlamsızlaşmıştı. Dolayısıyla Dörtler'in eylemi duyulunca 14 Temmuz eylem süreci de başlamış oldu. Yani tetikleyicisi 
Dörtler'in eylemi oldu diyebiliriz. Kemal ile 31 
Mayıs'ta Diyarbakır duruşmalarına gidildiğinde, eylem kararımız başta Akif olmak üzere bazı arkadaşlara iletilmişti. Nitekim Urfa grubunda ölüm orucu altı arkadaşla başlatıldıktan sonra eyleme 35. koğuşta Akif ile hücresindeki bir arkadaş bir gün sonra katıldılar. Böylece ölüm orucu sekiz arkadaşla başlamış oldu. Sekiz arkadaş daha sonra 37. koğuş denilen diğer hücreler 




bölümüne götürüldü. Altıncı gün biz de katıldık, bizi de arkadaşların yanma götürdüler. Onbeş gün, bir ay ve bir aydan sonra katılan arkadaşlar da oldu. 
Yirmiye yakın arkadaş ölüm orucuna katılmıştı. 
Bunlardan biri TKP -ML örgütünden bir arkadaştı. 

Ölüm orucu Temmuz sıcağının zor koşullarında sürdü. Sonradan katılanlarmdan bazılarına ilk gün bazı fiziki saldırı ve sözlü hakaretler yapılsa da daha sonra bu tür bir yönelim olmamıştır. Ölüm orucu cehennem sıcağında ve sivrisineklerin yoğun saldırısı altında sürdü. 
Susuzluk ve sıcak eylemcileri çok zorladı. Bazı arkadaşlar sıcağın etkisiyle 35. günlerde bayılıp hastaneye kaldırıldılar. Ancak eylemciler tüm bu zorluklara rağmen büyük bir moralle ölüm orucunu sürdürdüler. Ölüm orucunda günler ilerleyip de şahadetler yaklaştıkça direnişçilerin morali, görevlerini yerine getirmenin huzuruyla daha yüksek oluyordu. Çünkü bu eylemin başarısı bu halkın özgür geleceğini sağlamada önemli rol oynayacaktı. Özellikle de bu halkın özgür geleceğine öncülük eden PKK'nin yarattığı değerlere saldırı püskürtülecek, bu değerlere inanan halkın özgürlük mücadelesi daha ileri boyutlara taşınacaktı. 
Arkadaşlarımız bu eylemin böyle bir tarihi sonucu olduğunu derinden hissediyorlardı. Düşmanın uğursuz hedefin büyüklüğü, kötülüğü, direnişçilerin de amacının büyüklüğü ve bu düşmanı geriletmenin sevincini de yüksek tutuyordu. Eylemcilerin genel ruh hali böyleydi. Ölüm orucunun genel ruh 
haliydi. Bu açıdan PKK'nin önder kadrolarının 14 
Temmuz'daki duruşu, ruh hali, kararlılığı halkımızın var olmasını sağlayan ve özgür geleceğini yaratan tarihsel bir role sahiptir. Şahadete giderkenki son nefes alışlar gerçekten de kutsal nefes alışlardır. Kemal ölüm orucu içinde "oh be özgürlük ne güzelmiş" sözleriyle kendi şahıslarında Kürt halkının binlerce yıldan sonra bütün baskılardan ve zulümden kurtulup özgür bir yaşamı yaşamasının heyecanını, coşkusunu dışa vuruyordu. 


Kürt halkı da, gerçekten binlerce yıllık baskıdan egemenlikten sonra kazanacağı özgürlükte, Kemal PİR yoldaşın ölüme gitmeden önce özgürlük için yürüttüğü direnişte söylediği bu özgürlüğün güzelliğini anlayacak ve yaşayacaktır. 

Ölüm orucu başladığı 14 Temmuz gününden, tümden bırakıldığı ana kadar yetmiş gün civarında sürdü. Ölüm orucunun ilk şehidi Kemal PİR yoldaştır. Kemal PİR yoldaş şehit düşmeden on gün kadar önce gözlerini kaybetmişti. Düşman eğer ölüm orucunu bırakırsan gözlerin yeniden güçlenir ve kurtarılır dediğinde, benim için önemli olan Kemal'in olduğu gibi kabul edilmesidir, cevabını vermişti. Yani düşüncesiyle, duygusuyla, inancıyla kabul edilen bir Kemal ancak ölüm orucunu bırakabilir yoksa olduğu gibi kabul edilmeyen bir Kemal'in gözlerinin görmesinin hiçbir anlamı yoktur tutumuyla, bu tür söylemleri elinin tersiyle itmiştir. Yine ölüm orucunun ikinci şehidi Hayri Durmuş'tur. O da eylemin sonuna kadar en ufak tereddüt göstermeden şahadete ulaşmıştır. Akif Yılmaz son günlerini gözlerini tamamen kaybetmiş biçimde geçirmiştir. O da eylemin başarısı dışında gözünü, yaşamını, kendi varlığını düşünmemiştir. 
Saçından tırnağına kadar en değerli varlık olan her şeyini ve gözünü, halkın özgürlük ve demokrasi mücadelesine adamıştır. O da şahadete yaklaşırken, halkı için üzerine düşen tarihsel görevi yerine getirmenin huzuruyla, moraliyle son saatlerini ve dakikaların geçirmiştir. Ali Çiçek ise halkın acısının, öfkesinin sembolü olarak, halkına yaşatılan zulmü kabul etmeyen ve bu zulmün ortadan kalkması için kendisini fedai olarak ortaya koyan, bütün yaşamını böyle yaşayan bir gençlik yıldızıydı, önderiydi. Bu arkadaşlar, hem bir partili olarak, hem de tek tek bireyler olarak iki aydan fazla süren bu ölüm orucuyla sadece cezaevinde tutsaklar üzerindeki zulme bir cevap vermediler, aynı zamanda o zorlu geçen aylarda Kürt halkının yeni ruhunu yarattılar, partimizin devrimci ruhunu 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daha güçlü hale getirdiler. Bu açıdan 1982'nin Temmuz, Ağustos, Eylül ayları bir halkın yeniden yaratıldığı dönem olarak değerlendirilmelidir. 

İşkence ile geçen Amed zindanlarında böyle bir eylem kararlılığı insanüstü bir iradeyi ortaya çıkarıyor. Bu iradenin güç kaynağı neydi? 
Nasıl bir inançtır bu? 

Amed zindanlarında gösterilen kahramanca direniş gerçeğinin kaynaklarını ve nedenlerini Kürdistan tarihi ve Kürt halk gerçeğinde aramak gerekir. Kürdistan halkı insanlığın en eski halklarından olmasına rağmen, Ortadoğu coğrafyasında bulunması itibarıyla sürekli büyük sömürgeci güçlerin istila seferiyle karşılaşmıştır. Bir taraftan 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Ölüm orucunda günler 

İlerleyip de şahadetler yaklaştıkça Direnişçilerin morali, görevlerini Yerine getirmenin huzuruyla 
Daha yüksek oluyordu 
Çünkü bu eylemin başarısı 
Bu halkın özgür geleceğini sağlamada Önemli rol oynayacaktı. 
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insanlığın en güzel değerleri bu coğrafyada yaratılırken diğer taraftan bu değerler sürekli bir saldın ile karşı karşıya gelmiştir. Kürt halkı böyle bir baskı ve zulmü tarih içinde hep yaşamıştır. 
Özellikle son iki yüz yılda halklar açısından bir zehir olarak yayılan milliyetçiliğin yaşattığı acılardan en fazla da Kürtler nasibini almıştır. Özellikle sömürgeci Türk devleti gerçeğinde zulüm, baskı, inkarcılık tam bir soykırım düzeyinde yürütülmüştür. PKK böyle bir zulüm tarihine öfke duyarak tarih sahnesine çıkan bir aktördür. Tabi ki bu zulme, bu haksızlığa büyük bir yurt ve halk sevgisiyle karşı çıkılmıştır. Bu açıdan Önder APO ve PKK her şeyden önce de bu zulmü derinden, yüreğinden hisseden bir yurtseverlik gerçeğini, 


yurtseverlik sorumluluğunu ve bu temelde de bir özgürlük savaşımını ortaya çıkarmıştır. Önderliğimizin belirttiği gibi lanetliliği derinden anlarken kutsallığı da derinden hissetme bu toprakların trajik gerçeğidir. Diyarbakır zindanındaki zulmü de Kürdistan üzerinde uygulanan sömürgeciliğin karakteri ve türevi olarak doğru anlamak gerekiyor. 
Bu zulme karşı gösterilen direnişi de ancak bu zulmü yenebilecek düzeyde bir halk ve yurt sevgisinin derinliğinin ortaya çıkardığını bilmeliyiz. Zaten PKK gerçeği, Apocu hareket gerçeği büyük zulüm karşısında direnebilme iradesini gösterebilme, zorluklar karşısında bırakalım yenilmeyi aksine zorlukları direnme gerekçesi yapma kimliğini ifade ediyor. Apoculuk böyle bir kimliğin adıdır. 

Bu irade ve inanç tabii ki doğuştan kazanılmış bir durum değildi. Kürt gençlerinin, Kürt insanın hepsi de böyle değildi. Bu aslında önderliğimizin Kürdistan gerçeğini ve özgürlük tutkusunu ortaya çıkarma, bu konuda yoldaşlarının inancını en yüksek düzeyde tutma çabasıyla ilgilidir. Bu duyguları açığa çıkaran, devrimci duyguları, inanç ve iradesi bir derya olan önderlik gerçeğiydi. Zaten biz 14 Temmuz'u her zaman Önderlik tarzının Diyarbakır'da hayata geçmesi olarak tanımladık. En zor koşullarda mücadele yürütme kararlılığı ve tarzı olarak belirttik. Çünkü Kürdistan Devrimi de dünyanın en zor devrimiydi. 
PKK bu devrimi gerçekleştirme iddiasıyla ortaya çıktı. Dünyanın en zor coğrafyasındaki devrimi gerçekleştirme iddiasıyla ortaya çıkan bir hareketin kendi kadrolarını da bu zihniyetle yetiştirmesi doğaldır. Yani imkânsızlıklar içinde ve zor koşullarda mücadele yapmaya inanan örgüt ve kadro geçeği Kürdistan'da mücadele yürütebilirdi. 
Bu açıdan irade derken, irade derinliği ve gücü aslında taşman sorumluluğun düzeyi ile ilgilidir. 
Köle bir halkı, tümden özgüvenini, umudunu kaybetmiş bir halkı en dip yerden çıkarmak ancak en 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güzel ve en derin duygu ve çok büyük çabayla olabilir. Ya da bu kölelikteki derinliği anlamak, özgürlük tutkusunun yüceliğini ortaya çıkarır. Bu nedenle de 14 Temmuz gerçeğinin bu diyalektik birliği iyi anlaşılmalıdır. Önderliğimiz "insan uçurumun kenarında kanatlanır" derken, Kürdistan gerçekliğinde PKK'nin ortaya çıkışını ifade etmektedir. 
Bu direnişin kahramanlık karakteri zaman zaman insanlar tarafından zor anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bir dış destek mi var, kuşkusunu dile getirmektedir. 
Nedeni de Kürt toplumsal gerçeğini, bir toplum 


r 


v 


Kemal f in yaşam felsefesi nedir Sorusuna 

"Uğruna ölünecek kadar sevilen 
Uğruna ölünecek değerde 
Olan bir yaşam özlemi" 
Biçiminde cevap vermiştir 
Direniş içinde yaşamı 
Uğrunda ölecek kadar seviyorum 
Demiştir 


olarak insanlığın yüce değerlerini taşıması ve buna karşı yapılan baskıları anlamamayla ilgilidir. Kürt halkı üzerindeki baskının derinliğini anlamak ve bunu bilince çıkarmak yenilmez bir direnişçilik ortaya çıkarır. Felsefi ve ideolojik düzeyde yapılacak çalışmalarla bu baskıya karşı özgürlük ihtiyacı kapsamlı ortaya konulursa her türlü zorluk bu özgürlük inancı karşısında yenilmeye mahkumdur. 
PKK'nin yenilmezliği gerçeği altında bu durumu görmek gerekir. Bu gün bazı kesimlerde çok bireysel, bencil, kendi durumuyla, duruşuyla dünyayı anlama, iyiyi de kötüyü de bu çerçevede ele alma söz konusudur. Kötülüğü ve iyiliği kapitalist sitemin yarattığı duygular ve değerler çerçevesinde ele alanlara Önderliğin de dediği gibi sistem, başta gençlik olmak üzere topluma sahte paradigmalar sunmaktadır. En kötüsü de gençliğin ve çeşitli kesimlerin kendi durumunun insanlık ve toplum 


açısından ne kadar kötü olduğunu anlamayacak düzeyde gözlerine at gözlüğü takılmıştır. Şu anda Kürt halkının yaşadığı durumu yeterince kavramayan, buna göre duygusunu, mücadelesini keskinleştirmeyen bir gençlik bulunmaktadır. Dün Kürt gençliğinin duygu yüceliği Kürdistan gerçekliğini ve özgürlük ihtiyacını kavramayla ortaya çıkmışken, bugün Kürt gençliğinin hala kimliği tanınmayan Kürdistan gerçeği karşısındaki duruşu bu gerçekliği derinden kavrayamama ile ilgilidir. 

Bu dünyada insanın eli, kulağı, gözü ve 
ayağından çok daha büyük değerlerin olduğunu 14 
Temmuz içinde Kemal PİR direnişçiliği ve Akif in duruşu ortaya koymuştur. İnsanın düşüncesiyle, duygusuyla tarih içinde kazandıkları bir bütünü ifade etmektedir. İnsan bir bütündür. Kimliği, kişiliği bir bütündür. İnsanın kimliğini, kişiliğini tarihinden ve geleceğinden koparıp atarsanız, İnsanı basit, günlük yaşayan bir birey haline getirirsiniz. 
Böyle yaklaşıldığında ise Kemal PİR direnişçiliği anlaşılamaz. Günümüz kapitalizminin ister modern anlayışının ister post-modern anlayışının insanda yarattığı bencil, bireyci duygular ya da toplum karşısında sorumsuz ve insanı toplumdan koparan, toplum birey bütünlüğünü, bireyle tarih bütünlüğünü gözardı eden yaklaşımlarla ne Kemal PİR anlaşılabilir ne de Kemal PİR direnişçiliği ortaya çıkarılabilinir. 

Her şeyden önce Kemal PİR'in yaşam ve mücadele felsefesini kavramak önemlidir. Kemal'in direnişi Nasıl bir yaşam? sorusuna verdiği cevapta gizlidir. Eğer Kemal'in sıradan bir yaşam anlayışı ve mücadele felsefesi olsaydı böyle büyük bir direniş olmazdı. Gözünü kaybetmesine ve ölüme yaklaşmasına rağmen moralini en yüksekte tutması, yaşam felsefesinin insanlığın tüm güzelliklerini kapsayan ölçülerde olmasıdır. Kemal'in yaşam felsefesi nedir sorusuna, "Uğruna ölünecek kadar sevilen, uğruna ölünecek değerde olan bir yaşam özlemi" biçiminde cevap vermiştir. Direniş 












içinde yaşamı uğrunda ölecek kadar seviyorum demiştir. Hangi yaşamı seviyor: uğruna ölecek kadar değerli, içerikli bir yaşamı. Öte yandan bırakalım uğruna ölmeyi en ufacık fedakarlık yapılmayacak yaşamlar vardır. Bugünkü yaşamların çoğu böyledir. Uğruna en ufacık fedakarlık yapılamaz., sadece yalanla dolanla sürdürülmeye çalışılır. Günlük olarak bir yaşam bırakılıp başka bir yaşama geçiliyor. Bukalemun gibi bir yaşamdan başka bir yaşama geçmede hiçbir sakınca görülmüyor. Çünkü o anda benimsediği yaşamın herhangi bir değeri yoktur. Dolayısıyla bırakılması da kolay olmaktadır. Kolay bırakılan yaşamların özgür yaşam olmadıkları açıktır. Bir köleci yaşamdan diğer bir köleci yaşama geçmektir. Bir değersiz yaşam vardır başka bir değersiz yaşama geçilir. 
Çok değerli bir yaşam kolay bırakılmaz, ölünse de bırakılmaz. Uğruna ölünecek bir yaşam felsefesi olursa, yaşam ölçüsü bu kadar yüksek değerde ortaya konulursa o zaman yeni yaşam arayışçılığı da çok keskin olur, çok kutsal olur, çok mücadeleci olur. Kemal böyle bir yaşam arıyordu. Bu nedenle uğruna ölünecek düzeyde bir yaşamı yaratma mücadelesi veriyordu. Bu anlayışla uğruna ölünmeyecek bir yaşam, basit bir yaşam teklif edildiğinde elinin tersiyle itmiştir. 

İnsanlık bugüne gelmişse, özgür yaşam ölçüleri ortaya çıkmışsa, herkes özgürlük, demokrasi diyorsa, özgürlük ve demokrasi için fedakarlık yapmaya hazırsa ya da birazcık özgürlük ve demokratik yaşam bulduğunda bunu bırakmamak için büyük direniş gösteriyorsa bunda tarih içindeki dava adamlarının kendi yaşamlarını bu değerler uğruna adamalarının çok büyük payı vardır. Kemal PİR bir dava adamıydı. Özgürlüğe, demokrasiye, sosyalizme inanırdı. Sömürüşüz, baskısız bir dünya özlemiyle yaşardı. Sömürünün, baskının olmadığı sosyalist bir yaşam Kemal PİR için heyecan vericiydi. Bu nedenle sosyalizm onun için büyük bir direniş gerekçesiydi. Sosyalist 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duruşu bireysel olarak göstermek bile Kemal için büyük bir onurdu. İradeli birey böyledir. 
Düşüncesini koruma böyledir. Kemal bu yönüyle gerçekten PKK gerçeğinde birey iradesinin en yüksek düzeydeki sembolü olarak da değerlendirilir. 
Bu yoldaşlar güzel umutlar taşırken, bir örgütün, bir halkın, bir toplumun üyesiydiler. Bu yönüyle bu ütopyalarını gerçekleştirmek için birbirlerine söz vermişlerdi. Halka söz vermişlerdi. Bu halka siz kölesiniz, siz zulüm altında inliyorsunuz, PKK size öncülük edecek, kurtuluşunuz PKK çizgisinde mücadele etmekten geçer, demiştir. Bunu söyleyenler, bu konuda halka söz verenler biraz zorlandığında, biz sözümüzden vazgeçtik, biz bu davayı yürütecek adamlar değiliz, diyemezlerdi. 
Bu açıdan yarattıkları umudu boşa çıkarmayacak kadar onurluydular. Herhalde gerçek kişilikli bir insan her şeyden öncede kendisinden beklenen umutlan boşa çıkarmama duruşuna sahip olandır. 
Kemal PİR ve diğer şehitlerimiz kendi şahıslarında PKK'nin halka verdiği umudu boşa çıkarmamak için bu düzeyde, böyle bir irade gösterdiler. Bu yönüyle aynı zamanda sözünde durmak için bir onur mücadelesi de verdiler. Onurlu insan olmayı son nefeslerine kadar yaşadılar. Yaşamlan boş geçmedi. İradeli ve onurlu birey duruşunun sembolü olarak son nefeslerini verdiler. 

1980'lerin başlarında Şahin Dönmez direniş saflarını bırakınca, Hayri, "Şahin, Şahin biz halka söz veremedik mi? Bu sözümüzü verirken halkın sofrasında yemek yemedik mi? Bunları nasıl unutursun? Bu halk bizim halk değil midir? Bu verdiğin sözler nerede kaldı?" diyerek bir devrimcinin, bir PKK' linin nasıl bir duruş içinde olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bir devrimci için, bir PKK'li için değerli olanların neler olduğunu ortaya koymuştur. Dolaysıyla bu büyük iradeler gösterilirken, halka verilen sözler, yoldaşlara verilen sözler, yoldaşlık sevgisi çok çok önemli rol oynamıştır. Arkadaşlık, yoldaşlık değerli, güzel 




şeylerdir. Arkadaşlar ve yoldaşlar olarak birbirimize sözler verdiysek, o zaman gereklerini yerine getirmemiz gerekmektedir. Kemal PİR, Hayri DURMUŞ, Akif YILMAZ ve Ali ÇİÇEK yoldaşlar bunun gereklerini yerine getirmişlerdir. Önderliğimiz, Bir Halkı Savunmak adlı eserinde tasfıyeciliğin halkın özgürlüğünü düşünme yerine bireysel, bencil yaşam ve duygular peşinde koştuklarını görünce; M Biz erkek ve kadın yoldaşlar olarak birbirimize söz vermedik mi? Erkek ve kadın yoldaşlar olarak birbirimize söz verip bu mücadeleyi yürüteceğimizi söylemedik mi? Bu sözler nerede kaldı” diyerek, temel değerlerimizi, temel kültürümüzü, tasfiyecilerin tutumu şahsında bütün yoldaşlara hatırlatmıştır. Kemal PİR ölüm orucunun ilk günlerinde; "dün altıydık, bu gün on altı olduk, yarın milyonlar olacağız" demişti. Bu söylem PKK'nin halk sevgisinin, yoldaşlık bağlılığının yarattığı değerlerin ve bu değerler temelinde oluşacak kadroların halka ve partiye bağlı kalarak kendilerinin ortaya koyduğu tavrı geliştirip mücadeleye dönüştüreceklerine inancın ifadesidir. Bugün on altı, yarın milyonlar olacağız derken, aslında kendi sahiplendiği, uğruna yaşamını verdiği değerlerin gücünün ne olduğunu hatırlatmıştır. Bu değerlerin var olan PKK ile milyonlarca halkı mücadelenin sahibi haline getireceğini vurgulamıştır. Bu inancı PKK'nin öncülük ettiği özgürlük mücadelesinde fazlasıyla gerçekleşmiştir. 
Diyarbakır zindanında ortaya konulan iradenin ve inancın altında yatan esas şeyler bunlardır. 

Akif Yılmaz ve Ali Çiçek ölüm orucunda en genç olan arkadaşlardı . Bize gençliğin lideri olarak onları anlatabilir misiniz? 

Ali ÇİÇEK cezaevine girmeden önce onsekiz yaşını doldurmamış ya da daha yeni doldurmuş bir arkadaştı. Akif YILMAZ O'nun kadar genç değildi, ama yine de genç bir arkadaşımızdı. O da cezaevine girdiğinde yirmi beş yaşma ulaşmamıştı. Ali ÇİÇEK, PKK, gençlerin 


arayışına, vicdanına ve temiz ruhuna seslendiğinde, Kürt gençliği gibi kısa bir süre içerisinde kendini Apocu hareket içinde bulmuştur. Biz savunduğumuz değerleri tamamen temizliği, saflığı, ilkeliliği içinde ortaya koyuyorduk. Her türlü çirkinliğe karşı tutum koyan bir gruptuk. "PKK neden bu kadar gençliği etkisi altına aldı" denirse, bunun cevabı; "gençliğin duygularının , özlemlerinin temizliği ve saflığı" biçiminde verilmelidir. 

Ali ÇİÇEK de PKK'nin bu özelliğinden etkilenen gençlerden biri olarak gruba erken yaşta katılmıştı. Özellikle Kemal PİR gibi saçından, tırnağına kadar dürüstlüğü, saflığı, haksızlığa ve zulme karşı isyanı temsil eden bir arkadaşımızın sözleri, konuşmaları, davranışları gençliği bir mıknatıs gibi harekete çekmiştir. Bu yönüyle Kemal PİR'in, Apocu hareketin gençlik hareketi olmasında, gençlerin yoğun katılımın gerçekleşmesinde payını hiç kimse unutamaz. Bu yönüyle Kemal PİR'e bu halk ve gençlik çok şey borçludur. Ali ÇİÇEK, Urfa'da faşizme karşı mücadelenin en önünde yer alan bir genç arkadaşımızdı. Bir taraftan faşistlere karşı mücadele ederken, diğer yandan da Hilvan- Siverek'te gelişen mücadelenin aktif savaşçısı olmuştur. 1980'ler öncesi milliyetçi cephe hükümetleri döneminde MHP hükümetin imkanlarını da kullanarak Urfa'yı tamamen faşist hakimiyet altına almak istiyordu. Bu konuda çok önemli bir mesafe de almıştı. Eğer Apocu hareket olmasaydı 1980 öncesi Antep ve Urfa tamamen faşizmin hakimiyetine girerdi. Bu şehirler bu hakimiyet altında inkarcı, sömürgeci politikaların rahat uygulandığı yerler haline gelirdi. Ama buna Apocu hareket müsaade etmedi. Urfa'da faşistlerin terör estirmesine karşı, Kürt halkının savunma gücü faşistleri örgütleyen ve etkili kılan unsurlara yöneldi. Bu eylemlerin içinde aktif olarak yer alan arkadaşlardan biri de Ali ÇİÇEK yoldaş olmuştur. 
Daha sonra Hilvan, Siverek alanına geçmiştir. 1980 
öncesi tutuklanmaların yoğunlaştığı bir dönemde 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Ali ÇİÇEK de yakalanmıştır. Ali ÇİÇEK yakalandığında, poliste en ağır işkenceleri görmesine rağmen, tek bir eylemi kabul etmemiştir. Ali ÇİÇEK'e ne Urfa içinde, ne de Urfa dışında yaptığı hiçbir eylem kabul ettirilememiştir. Bu yönüyle polise direnen, hiçbir eylem kabul etmeden cezaevine gelen ender arkadaşlardan biridir. O dönemlerde poliste direnmek kolay değildi. Polis her türlü işkenceyi uygulayarak mutlaka bazı bilgiler almaya çalışırdı. Bu açıdan Ali ÇİÇEK gibi direnenlerin sayısı az olurdu. Ali ÇİÇEK böyle bir ortamda, Cezaevine direnerek, başı dik, hiçbir bilgi vermeden gelmişti. Cezaevinde de onurlu, mücadeleci bir arkadaş olarak gerçekten değer verilen, sevilen bir arkadaş olmuştu. 


Poliste gösterdiği tavır örnek bir davranıştı. Bu örnek davranış bizim tutumlarımızla ve davranışlarımızla ödüllendiriliyordu. 
Cezaevinde de baskılar yoğunlaşınca her zaman direnişin en önünde oldu, hiçbir direnişten geri kalmadı, bütün direnişlerde militanca tavır gösterdi. Cezaevindeki direnişçilerin moral kaynağı, güç kaynağı oldu. Apocu hareketin nasıl bir genç yetiştirdiğini, gençleri nasıl etkilediğini, gençlere hangi değerler verdiğini Ali ÇİÇEK şahsında rahatlıkla görebiliriz. Ali ÇİÇEK bu yönüyle Apocu değerleri kendinde somutlaştıran bir genç 


arkadaşımızdı. Poliste bir şey kabul etmediği gibi mahkemede de kabul etmedi. Ne zaman ki ölüm orucuna başladı, iddianamedeki bir çok eylemi meydan okur biçimde üstlendi. 

Ali ÇİÇEK'in polis ve cezaevindeki tutumu başta Hayri ve Kemal olmak üzere bütün arkadaşları gerçekten çok derinden etkiliyordu. 
Nitekim ölüm orucu sırasında en sıcak diyaloglar Kemal ile Ali arasında geçmiştir. Bir gencin kendisinden daha büyük bir yoldaşına bağlılığının nasıl olduğunu görmek çok hoş bir durumdu. 
Kendisine bu değerleri yediren, öğreten, kavratan Kemal PİR'e neredeyse her şeyini borçluydu. 
Özgür yaşamını Kemal'e borçluydu. Kemal'e böyle yaklaşıyordu. Kemal de halkının acısını, sevgisini, 

umudunu genç omuzlarına yükleyen, bu yükü taşımanın gururuyla onurlu yaşayan bir Kürt gencine nasıl değer verilmesi gerektiğini tutumlarıyla göstermiştir. Kemal PİR, 
Ali ÇİÇEK şahsında 
Kürt halkının geleceğini görmüştür. 
Bir halkın gençliği 
Ali ÇİÇEK gibi halkını, ülkesini sever, değerlerine bağlanırsa, o halkın -amiyane deyimle- sırtı yere gelmez. Bu yönüyle Ali ÇİÇEK'i çok sevmiştir. Ali ÇİÇEK'in Apocu hareketin özgürlük değerlerini, militan duruşunu temsil etmesi, Kemal PİR için her zaman gurur verici olmuştur. 

Ölüm orucu sırasında Bucak'm adamlarının alt kata konulup eylemcilerin dinlettiği fark edilince, bu halkın işbirlikçilere, uşaklara, hainlere öfkesi nasıl olur, bunu Ali ÇİÇEK'te görmek mümkündü. Onlara karşı öfkesini ve tepkisini Hayri arkadaş ile Kemal arkadaş durdura- 




bilmişti. Cezaevi öncesi militanlığı, cezaevindeki duruşu ve ölüm orucundaki bu coşkulu hali Hayri arkadaşın, ölüm orucu sonlara doğru giderken, bize; "Ali ÇİÇEK bizim kızıl yıldızımızdır, buna değer verilsin, korunsun", biçiminde vasiyette bulunması Ali ÇİÇEK'in nasıl bir kişilik olduğunu çok iyi anlatır. Hayri arkadaş ölüme doğru giderken bile bir arkadaşa nasıl yaklaşılması gerektiğinin sorumluluğunu duymuştur. Eğer Ali Çiçek yaşarsa, nasıl değer verilmesi gerektiğini, şehit düşmeden önce söyleme ihtiyacı hissetmiştir. Bir Kürt genci, örgütüne kendisini ancak bu kadar sevdirebilir, yoldaşları üzerinde bu kadar etkili olabilir. Ali ÇİÇEK kendisini hesapsız katan genç bir devrimciydi. Halkın özgür lüğü dışında başka ( bir yaşam arayışı, duygusu yoktu. 

Halkın acısını, öfkesini, sevincini yüreğinde duyuyordu. Halkın acısına) 
biraz su serpmek, hafifletmek onun için en büyük onurdu. Ali ÇİÇEK için 


Akif yoldaşın 

"Ben bir militanım, ben bir partiliyim Benim görevim partinin programını Gerçekleştirmektir 

Benim görevim halkım ve ülkemin tarihsel Emirlerini yerine getirmektir", diyen 
|Ve kendisini halkın ve örgütün hizmetinde gören 
Gerçek bir militan olduğunu 
Hiçbir zaman unutmamalıyız 


öncülük yapabilmiş, örgütleye bilmiş ve büyük başarılar elde etmiştir. Akif kendi iradesini parti iradesiyle birleştiren bir arkadaştı. Halkının iradesini hatta kendi iradesini en iyi biçimde parti iradesiyle, parti kişiliğiyle temsil edebileceğini düşündü. 
Kadro kişiliğini, militan kişiliğini Kürt bireyinin iradesinin en zirveleşmiş düzeyi olarak ele aldı. Bu yönüyle kadro sorumluluğu ve militanlık derken, Akifin ölçülere, değerlere bağlılığı, bu ölçü ve değerlerle kendini büyüten yaklaşımını anlamalıyız. Akif yoldaşımız bu ölçüleri değerleri koruyarak, sahiplenerek yalnız kendisinin büyümesinin değil, örgütün ve halkının büyümesini esas alan kadro gerçekliğinin somut sembolüdür. Her halde 

=^Akif irdelenirken, 
\ devrimci bir kişilik olarak biyografisi ele alınırken en fazla da partililiği, militanlılığı, kadro kişiliği ve bu konuda halkına ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk ele alınmalıdır. 


bu görevleri yerine getirmekten daha büyük bir yaşam olamazdı. Ali ÇİÇEK'i anarken böyle anlarsak doğru anmış oluruz. Yiğitti, ama bu yiğitliği nereden geliyordu, yiğitliğin nedenleri neydi? Bu yiğitliğini masıl bir yaşamla, mücadele felsefesiyle ortaya koyuyordu? Bunları anlamak, bunları pratikleştirmek çok önemlidir. 

Akif yoldaşımız da genç bir arkadaştı. 
Zaten o dönemde Apocu hareket tamamen gençti. 
Akif arkadaş Serhatlı bir arkadaştı. Akif arkadaş deyince aklımıza, partililik, militanlık gelir. Bir parti kadrosunun, militanın örgüte nasıl yaklaştığı, sorunlara nasıl yaklaştığı aklımıza gelir. Aslında PKK, Akif gibi kadrolarla güç kazanmış, halka 


Şimdi birey iradesi söylemi ile benim de iradem yok mu, benimde söz hakkım yok mu? diyerek aslında iradesiz, silik, mücadele içinde biraz zorlandı mı iradesi ve duygusu kırılan kadro gerçekliği karşısında Akif yoldaşın "Ben bir militanım, ben bir partiliyim, benim görevim partinin programını gerçekleştirmektir, benim görevim halkım ve ülkemin tarihsel emirlerini yerine getirmektir", diyen ve kendisini halkın ve örgütün hizmetinde gören gerçek bir militan olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ve bunu büyük bir inanç, gurur ve özveriyle yapıyordu. Hatta parti militanlılığmı, kadro sorumluluğunu, görevini yeterince yapamadığını düşünen, hatta bencil, bireyci yanlarım 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var mı diye kendisine soran, bundan kuşkulanan bir arkadaştı. Her şeyini örgütüne vermesine rağmen, örgüt karşısında her şeyini verememenin, eksik yapmamn, yetersiz yapmanın duygusunu taşıyan bir arkadaşımızdı. 

Şimdi bırakalım böyle bir duygu taşımak, örgüt karşısında hesap vermemek, sorumluluk taşımamak, ben neyim, ne değilim, ne kadar örgüte karşı görevlerimi yaptım ya da yapmadım biçiminde hesap yapmamak bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğilim ne Kürt gençliğini nede Kürt halkını temsil edebilir. Bu olsa olsa sömürgeciliğin, kapitalist sistemin insanları sorumsuz, ölçüsüz, özgürlük ve demokrasi değerlerinden kopuk, sadece belirli günlük duygularını tatmin eden bireyler haline getirmesinin somut temsiliyeti olabilir. Şimdi benim üzerimde neyin etkisi var diye sorulmuyor. Akif her zaman kendi üzerinde örgüt, kadro, yoldaşlık etkisinin olmasını isterdi. 
Ancak bu etkiler altında doğruyu bulacağını, özgürlük savaşçısı olabileceğini düşünürdü. Şimdi bu etkiler bende ne kadar var sorusunu sormayı bir yana bırakalım; kapitalist, sömürgeci sistemin yarattığı etkilerin farkına varmadan, o sistemin kişilik özelliklerini kendi kişilik özellikleriymiş gibi yaşayan bir gaflet durumu ortadadır. Eğer Akif i anlayacaksak sistemin kişiliğimiz üzerindeki etkisini ve bu sistem karşısında ki bu gaflet durumumuzu anlamak ve gözden geçirmek durumundayız. 

Akif yoldaş, Mazlum cezaevine düştüğünde, Mazlumları kaçırma görevi kendisine verilmişti. Fakat bu kaçırma planında başarısız olduktan sonra artık yaşamı kendisine ait olarak görmemiştir. Ben nasıl örgüt görevini yerine getiremem, nasıl cezaevindeki sorumlu arkadaşı kaçıramam, düşüncesiyle hep vicdan muhasebesiyle yaşamıştır. Cezaevine düştüğünde Mazlum'un yanma bile yaklaşmak istememişti, Mazlum'u her gördüğünde büyük bir eziklik içinde olmuştu. Hele 


Mazlum şehit düştükten sonra ise bu yaşam nasıl bir yaşamdır, diyerek kendi yaşamasını kendisi için bir eziyet, bir haksızlık olarak görmüştür. Mazlum arkadaşı kaçırtamadım, şehit düştü diye kendisini sorumlu görmüştür. Bu sorumluluk O'nun halka, örgüte ve yoldaşlarına karşı sorumluluk duygusudur. Yaşamında esas aldığı eksen her zaman bu olmuştur. Akif militanlılığı, partililiği derken bunu kastediyoruz. Akif hala örnek bir partililiktir. Bir PKK militanı, özgürlük militanı nasıl olmalıdır, diye sorulursa Akif in yaşamı bir kitap gibi okunup, öğrenilebilir. Akifin bu onurlu partili duruşunu zamanı geçmiş şeyler olarak mı göreceğiz, bunları değersiz şeyler olarak mı göreceğiz? Biz Akifte somutlaşan değerlere mi bağlı kalacağız yoksa sistemin verdiği etkilerle mi yaşayacağız? 
Cezaevinde baskıların en fazla yoğunlaştığı, işkenceyle insanların itirafçılığa zorlandığı bir dönemde Akif e de zor, şiddet ve baskıyla pişmanlık, itiraf dayatılıyor. Akif ise M ben anamla zina yaparım, ama sizin bu dayatmalarınızı kabul etmem” diyor. ”Benden sizin beklediğiniz hiçbir şey çıkmaz” diyerek, kesin bir kararlılık gösterir. 
Geleneksel veya Ortadoğu toplumunda ana ile zina yapmanın ne kadar büyük bir suç olduğunu herkes biliyor. Bunun düşüncesi bile en ağır suç olarak görülür. İnsanlar her şeyi yapar, ama bunu yapmaz. 
Ben anamla zina yaparım ama partime karşı suç işletemezsiniz, demesi onun nasıl bir kişilik olduğunun net kanıtıdır. Yoldaşlarıma karşı suç işleterek benim kişiliğimi ve militanlığımı yerle bir edemezsiniz, diyerek bu örnek tavrı göstermiştir. 
Diyarbakır Zindam'nda iradeler, inançler, tavırlar nasıl ortaya çıkmış derken bu gerçekleri göreceğiz. 
Gençlik kendi yaşam ve mücadele felsefesinin, örgüt anlayışının, halka ve değerlere bağlılığın ne olması gerektiğini bu arkadaşlardan öğrenmelidir. 
Bunların yaşam öyküsü gençlik hareketinin programıdır, tüzüğüdür, yaşam ve mücadele felsefesidir. Zaman zaman nasıl bir gençlik isteniliyor, 






diye soruluyor. Nasıl bir örgüt anlayışı, nasıl bir mücadele felsefesi isteniliyor, deniliyor. Bunların cevabı tamamıyla bu arkadaşların yaşamlarında bulunmaktadır. Doğru gençlik temsili, doğru gençlik duruşu bu arkadaşların yaşamı örnek alındığında, gerekleri yerine getirildiğinde söz konusu olabilir. Ali ÇİÇEK'in, Akifin yaşam ve mücadele felsefesi benimsenir, pratikleştirilirse gençlik tüm sorunlarını çözebilir. Örgüt, yaşam, eylem sorunlarını da çözer. Bu konularda başarılı olur. Diğer toplumsal kesimlerle ilişkilenme sorunları da çözülür. Bu arkadaşlarımız sorunlar karşısında bizim çözüm doğrultumuz, çözüm kılavuzlarımızdır. Çözüm için yol göstericilerimizdir. Bu arkadaşların yaşamını böyle okursak doğru okumuş oluruz. Bunlar öyle yüzyıl, binyıl önce yaşanmış hikayeler ve efsaneler de değildir. Daha anıları taze, sesleri kulağımızda çınlayan arkadaşlardır. 
Onları yaşamsallaştırmadan onlara bağlılık olmaz. 
Onlar hala duruşuyla, tutumuyla yaşamsallaşması gereken arkadaşlarımızdır. Yoksa onlara "şöyle iyi insanlardı, böyle güzel insanlardı, böyle halkmıülkesini seviyorlar" deyip, onların yaşadıklarını yaşamamak, yaptıklarını yapamamak, onların duruşunu gösterememek gençlik açısından kabul edilemez. Çünkü gençlik özüyle sözüyle birdir. 
Özüyle, sözüyle kendi gençlik önderlerinin duruşunu temsil etmek durumundadır. Ali ÇİÇEK ve Akif sürekli Kemaller’in, Hayriler’in, önder kadroların gözlerine bakarlardı. "Bize ne görev, ne sorumluluk, ne yük verilecek" diye beklerlerdi. 
Yani imkan, yetki, mevki değil, sırtlanacakları, emek ve çabalarını katacakları bir sorumluluk, görev almak isterlerdi. Bugün örgütün hangi yükünü kaldırırım, hangi zorluğunu arkadaşların üzerinden alırım kendi sırtımda taşırım diyen arkadaşlarımızdı. Başkaları yapmıyor ben niye yapayım diyen arkadaşlarımız değildi. Başkaları yapmasa da biz yapacağız, başkalarının yükünü de biz kaldıracağız, en fazla fedakarlığı, en fazla 


çabayı, emeği biz göstereceğiz diyen yoldaşlarımızdı. Neden başkaları yapmıyor, ben çok yük omuzluyorum biçimindeki ters yaklaşımlar, özgürlükten, demokrasiden, yoldaşlıktan, halktan uzak bencil, bireyci durumlar bu arkadaşların yanma bile yanaşamazdı. Aksine ayrıcalığı başkalarından daha fazla fedakarlık yapmak, çaba göstermek, emek vermek olarak görürlerdi. 
Gerçektende yoldaşlıkta, militanlıkta ayrıcalık budur. Çünkü bunlar insanı daha iyi yoldaş, daha iyi arkadaş, daha iyi yurtsever, daha iyi özgürlükçü yapar. Daha iyi özgürlükçü, militan olmak ise bir ayrıcalıktır. Bunlarda ancak fedakarlıkla, çabayla herkesten daha fazla yük kaldırmayla mümkün olur. Çünkü PKK'nin ölçüsü budur. Halkımızın değer ölçüsü budur. Halkımız kime değer verir? 
Çok çaba ve emek verene değer verir. Kaytarana değil. 

Gençlik her şeyden önce Ali yaşasaydı, Akif yaşasaydı bizim örgüt, mücadele anlayışımıza, yaşam ve özgürlük felsefesine ne derdi? Bunları sorgulaması gerekiyor. Gençlik kendisini herhangi bir toplumsal kesim olarak görüyor. Kürt gençliği kendisini herhangi bir toplumsal kesim gibi göremez. Kendisine dünyadaki diğer toplumlarm gençleri gibi bir rol biçemez. 
Gençlik Kürdistan'daki bütün sorunların yükünü omuzlamayı kendine görev bilmesi gerekir. Ali ve Akif böyle bir gençti. Halkının sorunlarını omuzlarında taşımayı bir yük, bir sıkıntı olarak değil, onur olarak gören arkadaşlarımızdı. 

Gençliğin o dönemdeki pozisyonu netti. 
Gençlik bizim yerimiz, bu dönemdeki görevimiz nedir biçiminde bir soruyu kendine sormadı. Böyle bir sorunun sorulması bile o dönemde abesti. Bir halkın kimliği yok sayılacak, varlığı tehdit altında olacak ama o halkın gençliği, benim yerim neresi, diyerek soracak. Bu sorulamaz. Bunun yerine bu halkın kimliği, kültürü inkar edilirken gençlik ne yapıyor, ne yapmaktadır, buna karşı ne kadar 








sorumluluk duyuyor ya da bütün bu köleliği kendi köleliği olarak görüyor mu? Bu köleliği ortadan kaldırma sorumluluğunu kendi sorumluluğu olarak görüyor mu? Kürt halkının köleliğinin ortadan kaldırılmasıyla ancak kendisinin özgürlük ve demokratik bir yaşamı olacağını görüyor mu? Bu şehitlerimiz gençliğe ancak böyle bir sorgulama yaptırabilir. Gençlik böyle bir sorgulama yapıp görevlerine sahip çıkarsa kendisine gençlik sıfatı verebilir. Yoksa şöyle gençtiler, yaşı 22,23'tü, dememizin hiçbir anlam ve değeri yoktur. 

Önderliğimizin belirttiği gibi gençlik fizyolojik bir sorun değil, sosyal, kategorik bir sorundur. Kürt toplumu gibi bir halk açısından ise tamamen toplumun izdüşümü, kendisidir. Kürt halkı ayrı, kürt gençliği ayrı diye bir şey düşünülemez. 
Kürt halkının yaşadığı sorunlar gençliğin yaşadığı sorunlardır. Kürt halkının yaşadığı sorunları çözmeden o konuda yoğunlaşmadan ben sadece gençlik sorunları ile ilgileneceğim, benim özgün sorunlarım var diyerek kimse bir sorun çözemez. 
Bu bir saptırmadır, yanılgıdır hatta bir özel savaş yönlendirmesi olarak bile görülebilir. Gençliğin özgünlüğü Kürt halkının özgürlük mücadelesinde öncü olmak konumudur. Öncü olma konumunu en iyi biçimde yapma gerçeğidir. Özgünlüğü böyle ifade etmek lazım. Özgünlük neredeyse artık Kürt gençliğinin, Kürt halkına karşı sorumluluğunu gevşetmek, zayıflatmak ve kendine görelik olmuştur. Bu yaklaşım Ali ÇİEK ve Akif karşısında suçlu konuma düşmektir. Onlar karşısında gençlik olma rolü ve misyonunu unutmaktır. 

Son olarak Avrupa’daki Kürt gençliğine 
14 Temmuz direnişini sahiplenme konusunda 
çağrınız nedir? 

Gençliğin 14 Temmuza sahiplenmesi her şeyden önce Kemal'in dün 6, bugün 16, yarın milyonlar olacağız sözünü unutmamasıyla mümkün olur. Bu söz gençliğin bu eyleme sahip çıkma çağrısı değildir. Bu çizgiye sahip çıkacağının 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söylenmesidir. 14 Temmuz direnişi ile onlar her şeyden önce Kürt gençliğinin onurunu kurtardılar. 
Bu gün onurlu bir mücadele veren örgüt gerçeği varsa, bunu her şeyden önce onlara borçluyuz. 
Bunu bu şehitlerimize borçluyuz. Onların bize en büyük bağışları; duruşlarıyla, verdikleriyle bir mücadele örgütü ortaya çıkarmalarıdır. Kürdistan Devrimi'nin tarzını direnişleriyle göstermeleridir. 
Onlar "bize sahip çıkılacaksa, Önderliğe, halka sahip çıkılacaksa, her şeyden önce zor koşullarda mücadele etmesini bileceksiniz, zor koşullarda mücadele etmesini öğreneceksiniz" demişlerdir. 
Zor koşullarda mücadele etmenin tarzı olan, Önderlik tarzı olan 14 Temmuz ruhunu yaşamsallaştıracaksmız, demişlerdir. Bu açıdan onlara layık olmak her şeyden önce zor koşullarda mücadele etmeyi benimsemek, zor koşullarda yaşamayı kabul etmektir. Rahatı, imkanı aramak değildir. 
Gençliğimizin görev ve sorumluluğu halkımızın özgürlüğünü, demokrasisini gerçekleştirerek; "halkımızı nasıl rahata kavuştururuz, şehitlerimizin özlemlerini gerçekleştirerek onların ruhunu nasıl huzura kavuştururuz" olmalıdır. Biraz kendimi yaşayacağım, biraz da bunları yaşayacağım olamaz. Çünkü Kürt halkına özgürlük yaşatmadan, Kürt halkının kimliğini, kültürünü, özgür ve demokratik bir hale getirmeden bize yaşam yoktur. 
Ya da bize sunulan yaşamlar aldatmadır, hayaldir, Önderliğimizin de belirttiği gibi sahte paradigmalardır. Gençliğin sahte paradigmaların ağma düşmemesi gerekir. Özellikle 14 Temmuza bağlılık sahte paradigmaları ve yaşam arayışlarını ya da 
yaşam sunularını elimizin tersiyle itmektir. 14 
Temmuz'a böyle bağlı kalınır? 

14 Temmuz direnişçileri uğruna ölecek bir 
yaşam istiyorlardı. Şu an bizim yaşadığımız yaşam gerçekten uğruna ölebilecek kadar değerli midir, yoksa uğruna ölünecek değerde değil midir? 
sorusunu sorabilmeliyiz. Eğer gerçekten uğruna ölecek değerde bir yaşamımız, demokratik halk- 








larımız varsa, toplumumuzun özgür yaşamı varsa, "uğruna ölünecek bir yaşam yaratmışız" diyerek, bu yaşamı koruyup yaşayalım. Ama bugün bırakalım uğruna ölünecek bir yaşam, utanç içinde kaldığımız bir yaşam gerçeğimiz var. O bakımdan 
14 Temmuz'a bağlılık; her şeyden önce nasıl bir 
yaşam içinde olduğumuzu sorgulama, utanılacak yaşamımızı görüp, uğruna ölünecek bir yaşamı ortaya çıkarmak için saçımızdan tırnağımıza kadar özgürlük mücadelesi içinde olmaktır. Onlar nasıl saçından tırnağına kadar yaşamını verdilerse, bizlerin de vermesi gerekiyor. "Onlar verdiler biz veremeyiz" diyemeyiz. Onlar her şeylerini verdiler, değerler yarattılar. Demokratik halk gerçeği yarattılar. Biz bunlara dayanarak özgürlüğü kazanacağız. Onların yarattığı değerler olmasaydı özgürlük mücadelesini geliştiremezdik. Şu anda özgürlük umudumuz bu kadar yüksek olmazdı. 
Dolayısıyla onlara şükredeceğiz. Onlara minnet borçluyuz. Ama minnet borcumuzu sadece sözde değil, mücadeleyi yükselterek ödeyebiliriz. 

Onlarla iyi yoldaşlık, mücadeleyi yükseltme yoldaşlığıdır. Nasıl ki Önderlik onlar bizi anlayarak mücadeleyi yükselttiler ve en değerli yoldaşlığı yaptılarsa, bizim de onlara karşı yapacağımız yoldaşlık görevi sadece ve sadece örgütlü biçimde mücadeleyi yükseltmek olmalıdır. 
Örgütlenen gençlik Kürt halkı için mücadele eden gençliktir. 14 Temmuzu ruhunu yaşatmak ve layık olmanın biricik yolu budur. 14 Temmuz ruhu aynı zamanda dönemsel devrimci görevlere sahiplenme ruhudur. Koşullar ne olursa olsun o görevlerini yerine getirme ruhudur. 14 Temmuz bilindiği gibi en zor koşullarda devrimci görevini yerine getirmiştir. 
Şu anda ise görev gençlik açısından yoğun olarak meşru savunma gücüne katılmaktır. Gençlik deyince akla meşru savunma dışında bir şey gelmemeli. Öncelik odur. Çünkü halk savunma kuvvetleri ancak gençlikle güç haline gelebilir. 
Gençlikle kendisini büyütebilir. Önderliğimiz zaten 


sürekli on binlerce gencin meşru savunma alanına akmasını istemektedir. 14 Temmuz ruhunun gereği ancak böyle yerine getirilebilir. Birazcık kendimi 
vereyim, birazcık eylem yapayım, bunlar 14 
Temmuz ruhuna cevap veremez. Ne Avrupa'da, ne Türkiye'de cevap verilebilir. Ne kuzey Kürdistan'da ne Güneybatı'da, ne Güney'de ne de Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerde meşru savunmaya katılmadan, 14 Temmuz ruhuna karşı sorumluluk yerine getirilemez. 

14 Temmuz direnişçiliğinin önemli bir 
özelliği de; Önderliğe karşı yoldaşlık görevlerini yerine getirmektir. Onlar, "hareket dışarıda mücadele için çaba gösteriyor, bizim şahsımızda ise hareket ezilmek, boğulmak isteniliyor, bu nedenle biz hareketimize ve Önderliğimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" diyerek bu büyük eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bugün de Önderliğimize bağlılık; esas olarak örgütü büyütmekten, mücadeleyi geliştirmekten geçmektedir. 
Örgütü büyütmeden, mücadele geliştirilmeden Önderliğin ideolojik, siyasi çizgisini yaşamsallaştırmak, pratikleştirmek, hatta etkili hale getirmek mümkün değildir. Bu açıdan Önderliğin belirttiği gibi amaca kilitlenecek, yöntemini bulacak ve tarihsel yürüyüşünü gerçekleştirecektir. 
Amaç ortaya konulmuştur. Yöntemi de bellidir. 
Bugün Kürt halkı çok şiddetli bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor. Bunu her şeyden önce meşru savunmasını koruyarak, güçlü tutarak etkili kılıyor. Bugün Kürt halkının meşru savunma gücü olmasa Kürtleri kim dinler, PKK'yi kim dinler. Herkesin bunu gözönünden bulundurması gerekiyor. Her şeyden önce saldırılar karşısında kendimizi halk ve örgüt olarak korumamız lazım. 
Bize saldıran güçlerin de büyük militarist güçler olduğu açıktır. Her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, diplomatik imkanları kullanarak bizi boğmak istedikleri açıktır. Bu kadar imkanlara dayalı saldırılar karşısında kendimizi sadece niyetle, sözle ayakta tutamayız. Saldırıları böyle karşılayamayız. 








14 Temmuza bağlılık dönemsel görevleri 
en iyi biçimde yerine getirmekle mümkündür. 
Bugün dönemsel görev ise; sömürgeci güçlerin Kürt özgürlük hareketini askeri, ekonomik, siyasi, sosyal olarak kuşatıp, ezmelerine karşı direnerek, bunların politikalarını boşa çıkarmaktır. Türk devletinin klasik iktidar bloklarının, ordunun, CHP, MHP gibi partilerin Kürtlere neyi layık gördüğü açıktır. İnkar ve imhacı güçler, 80 yıldır Kürt inkarcılığı ile Kürtleri ezdik, katlettik, yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik, artık bırakamayız, kalanları da ezerek bu işi tamamlamak durumundayız, diyerek bize inkar, imha ve soykırımdan başka bir seçenek bırakmadıklarını açıkça ortaya koymaktadırlar. 
Türk Genelkurmay Başkam'nm " ne mutlu türküm demeyen haindir" söylemi inkar ve imha siyasetini benimsemeyen, halkların kardeşliğine, demokrasiye inanan ve bunu dile getiren çevreleri ihanetle suçlamaktadır. înkar ve imha sisteminin tek dil, tek kültür, tek bayrak söylemiyle ifade ettiği yeni politikasının esasta Kürdü inkar ve yok etme politikası olduğunu görmek gerekir. Kürt halkının PKK ile başlattığı özgürlük mücadelesini zayıflatarak - yapabilirlerse tümden ortadan kaldırarak- Kürtleri yeniden yok oluş sürecinin çarkları içine atmak istemektedirler. Kürt gençliği bu tehlikeleri görmelidir. Tehlikeleri görüp bilince çıkarmadan, sorumlulukları yerine getirmek de mümkün değildir. Bu açıdan özellikle Türk devletinin Kürt inkarcılığını soykırımla tamamlamak istediği yeni konseptini görmeli, buna karşı özgürlük hareketinin ihtiyacı nedir, gençlikten ne bekleniyor denilmeli, gerekleri yerine getirilmelidir. 
Önderliğimiz esaret altında ne dedi? "100 yıl ayakta yüzüm duvara dönük kalsam da ya özgür bir yaşama ulaşılacaktır ya da bu yaşam yaşanmamış sayılacaktır." Bu nedenle gençlik "yaşamı uğruna ölecek kadar seviyorum" felsefesinin Önderliğin 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İmralı’da belirttiği biçimde, eğer özgür olmayacaksa, her saati, her saniyesi her günü özgürlük mücadelesi içinde hasredilmemişse, harcanmamışsa yaşanmamış sayılır. Hatta bırakalım yaşanmamış saymayı, sömürgeciler için, sömürücü sistem için yaşanmış yaşamlar olarak görülmelidir. 
Biz Kürt gençliğinin bugüne kadar yetersiz de olsa Ali ÇİÇEK'leri, Akifler'i, Kemaller'i, Hayriler'i sahiplendiğini düşünüyoruz. Zaten gençlik iyi sahiplenmezse bu mücadele bu noktaya gelmezdi. 
Ama hala inkar ve imha siyaseti uygulanıyorsa, bu konuda düşman umutluysa, umudu veren de yine gençliğimizin 14 Temmuz ruhunda mücadeleyi yeterince sarmaması ve sahiplenmemesidir. Bu sisteme karşı mücadelede gençlik, özellikle geçmişten bu güne esas olarak 14 Temmuz ruhuyla mücadeleyi sahiplenen, halkını, ülkesini sahiplenen gençliği ve onun mücadelesini ölçü almalıdır. 
Bugün gençlik; Önderliği, partiyi ve halkı sahiplenmeyi yaşamlarını ortaya koyarak sağlayan 14 
Temmuz ruhunun ve direnişçiliğinin, esasta zor koşullarda mücadele etme tarzı olduğunu, zor koşullarda gençliğe mücadele etme çağrısı olduğu düşünülür, gerekleri yerine getirilirse, inanıyoruz ki gençliğin başaramayacağı hiçbir görev ve sorumluluk yoktur. Gençliğin başaracağı tarz ve yöntem 14 
Temmuzda gençliğin eline verilmiştir. Amacımız, önderliğimiz tarafından geliştirilen yeni paradigmayla net olarak ortaya konulmuştur. Bu gerçekler de gösteriyor ki, amaçla, yöntemi ve tarzı doğru birleştiren gençlik, Önderliğimizin dediği gibi 
mucizeler yaratacak güce sahiptir. Bu temelde 14 
Temmuz şehitlerini yeniden saygıyla anıyoruz, gençliğimizin 14 Temmuzda kendini sorgulayarak yeni bir mücadele dönemine gireceğine inanıyor, 
14 Temmuz ruhuyla tüm arkadaşlara başarılar 
diliyoruz. 
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TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI SEÇİM DEĞİL ANCAK DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM ÇÖZER 



Partilerin kuruluşu 1970'lerde gelişmiştir. 
Aslında bütün ideolojik akımlar kendi partileşme süreçlerine 12 Mart darbesinden sonra daha fazla girişmişlerdir. Milliyetçi akım partileşmiştir, İslami akım partileşmiştir sol akım birçok parti biçiminde kendini ortaya koymuştur. AP varlığını sürdürmüş, CHP Ecevit yönetiminde ortanın solu sloganıyla yeni bir çıkış yapmıştır. İTürkiye, 22 Temmuz'da bir erken genel seçime gidiyor. Seçim tartışmaları iyice yoğunlaşmış durumda, her yerde mitingler yapılıyor. Nutuklar çekiliyor. Herkes Türkiye'nin sorunlarına nasıl çare olacağını ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'nin siyasi ortamı seçim miting ve çalışmaları nedeniyle gittikçe hareketlenmiş bulunuyor. Ancak buna rağmen hala seçimin olup olmayacağı da tartışma konusu olabiliyor. Çünkü bir yandan da erken seçim karan alarak kendini fes etmiş meclisin, yeniden toplanıp Irak'a sınır ötesi müdahale için karar alması gerektiği tartışmaları yürütülüyor. Partilerden aday olamayan milletvekilleri, muhalefeti oluşturan CHP gibi çevreler, hükümetten gelebilecek bu yönlü teklife evet diyeceklerini ve mecliste bu yönlü çalışmalara katılabileceklerini söylüyorlar. Genelkurmay başkanı Y. Büyükanıt bir sınır ötesi operasyonun gerekli ve Türkiye için faydalı olacağını tekrar tekrar ifade ediyor. Yani bir yandan bir seçim süreci yaşanırken diğer yandan da bir savaş süreci gittikçe hararetli tartışmalarla ve çatışmaların artan sıcaklığı içinde yaşanmaya devam ediyor. Bu günümüz Türkiye gerçeğini oluşturuyor. Siyaset alanında iyice zorlanan Türkiye erken seçim kararıyla kendini bundan kurtarmak isterken, devleti yöneten güçler siyasal sürece biraz işlerlik 



kazandırmak için seçim dedikleri bir anda, Kürt özgürlük mücadelesi de eğer Türkiye'nin gündemi seçim ise, seçim tartışmalarının gündemi de Kürt sorunudur diyebilmiştir. Haziran başında itibaren artan çatışmalar, gerillanın imha operasyonları karşısında gösterdiği savunma direnişleri, Türkiye'nin siyasal tartışma gündemine kürt sorununu temel bir madde olarak sokmuştur. Şimdi seçim tartışmalarının birincil ve ana gündem maddesi Kürt sorunu oluyor. Tartışan güçler buna terör sorunu diyor, ama onu söylerken de altında kürt sorununun olduğunu kendileri de biliyorlar. Bu temelde 22 Temmuz erken genel seçim süreci kürt sorununun en çok tartışıldığı, mücadelenin en fazla yoğunlaştığı kürt sorununa çözüm arayışlarının farklı biçim ve yöntemlerle de olsa geliştiği bir süreç oluyor. Türkiye 22 Temmuz seçimine yöneltilirken cumhuriyet rejiminin kriz içinde olduğu ve seçim ile buna çare bulunması gerektiği 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devletin en üst makamları tarafından ifade edilmişti. Hem Genelkurmay Başkanlığı hem Cumhurbaşkanı hem de hükümeti ve muhalefetiyle parti yöneticileri sürecin bu tarzdaki değerlendirmelerini yapmışlardır. Bir kere cumhuriyet rejiminin kriz içinde olduğu tespiti doğru olmakla birlikte, yeni ortaya çıkan bir kriz durumu değildir. 
Sadece krizin derinleşmesinden söz edilebilir. 
Güncel planda yaşanan budur. Bu gerçeğin 


liği ifade ederdi. Böyle bir ortama bu denli tekçi zihniyetin dayatılması toplumun çok büyük bir kesimini inkâr etmekte ve yok saymaktadır. 
Dolayısıyla yok edebilmek için de birçok yol ve yöntemle çaba harcamaktadır. Baskı ve katliamlardan tutalım, asimilasyonlara kadar var olan dil ve kültür zenginlikleri yok edilmek istenmektedir. 

Diğer yandan devletin dine yaklaşımı retçi ve inkârcı karakterdedir. 
Türkiye cumhuriyeti ve 


Bir kere cumhuriyet rejiminin 
Kriz içinde olduğu tespiti 
Koğru olmakla birlikte 
Yeni ortaya çıkan bir kriz durumu değildir Sadece krizin derinleşmesinden 
Söz edilebilir 

Güncel planda yaşanan budur 
Bu gerçeğin böylece doğru tespit edilmesi gerekir 

Çünkü cumhuriyet rejiminin krizi 


böylece doğru tespit edilmesi gerekir, 

çünkü cumhuriyet rejiminin krizi 

yapısaldır. Sistemin yapısında kriz vardır| şimdi gerçekleşen ise bu krizin çok derinleşmiş ve şiddetlenmiş bir düzey kazanmasıdır. Artık siyasal\^ sistemin götürülemez hale 

gelmiş olmasıdır. Cumhuriyet rejiminin yapısal krizi nereden kaynaklanmaktadır? Cumhuriyetin temel inkârcı zihniyetinden kaynaklanmaktadır. 
Gerçekten de Türkiye cumhuriyeti son derece ideolojik bir kurumdur, tam bir ideolojik sistem yapılanışıdır. Bu yapılanışm temelinde inkârcılık vardır. Bu inkârcılık iki noktada kendini göstermektedir. Birincisi; farklı dillerin ve kültürlerin inkârı söz konusudur. Tek ulus, tek dil, tek bayrak, tek vatan biçiminde her şeyin teklikle ifade edildiği bir sistem olmaktadır. Kürdün inkâr edilmesi ve yok edilerek türkleştirilmesi için bütün dil ve kültürler de adeta inkâr edilmek gibi bir durumla karşı karşıya gelmişlerdir. Oysa Anadolu'nun kültürler mozaiği olduğu söylenirdi hep, Anadolu topraklarının gücü ve zenginliği burada aranırdı. 
Çok dillilik, çok kültürlülük Anadolu'nun en temel karakteri sayılırdı ve bu mozaik toplumsal zengin¬ 


devleti din inkârı üzerine oluşmuş bir sistemdir. Bu denli kaba materyalist bir bakış açısına sahiptir. Laiklik anlayışı kaba maddeci bir felsefeyi yansıtmaktadır. Öyle ki 
Sovyet sisteminden daha kaba materyalist 


Yapısaldır , 

/bdkış açısı bu sisteme 

hâkimdir. Oysa Sovyet sistemi böyle bir bakış açısıyla toplumu yönetemeyip çözülmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet rejimi ise askeri zorla kendini ve böyle bir felsefeyi ayakta tutmaya çalışmaktadır. Oysa Türkiye'nin nüfusunun yüzde doksan sekizi müslümandır. Müslüman olmayan toplumlarda dindardır. Din toplumun en temel karakterinden birisidir. Bunu reddetmek din inkârcılığı üzerinde oluşmak demek, toplumu reddetmek anlamına gelmektedir. Bir de bu yönüyle toplum inkâr edilmektedir. Bir yandan dini inkâr, bir yandan diğer toplumları inkâr, Türkiye cumhuriyeti devletini, üzerinde şekillendiği toplumu inkâr eden yok sayan hale getirmiştir. 
Toplum da bunun karşıtı olarak kendini inkâr eden sistemi inkâr etmektedir. Dolayısıyla cumhuriyetin kuruluşundan beri devlet ile toplum birbirine karşıt, birbirini inkâr eden, dolayısıyla birbiriyle çatışan bir durum arz etmektedir. 




Bu Durum Cumhuriyet Rejiminin Sürekli bir kriz halinde Olmasını İfade Etmektedir. 

Böyle bir çelişik durum kriz halini ancak ordu yönetmektedir. Ordu da baskı ve şiddetle çatışmayı sürekli kılarak darbe ve muhtıraları sürekli geliştirerek bu rejimi kriz içinde yönetebilmektedir. Kriz yönetimi bir darbeler yönetimi, muhtıralar yönetimi olmaktadır. Devlet toplum üzerinde sürekli bir baskı ve şiddet aracı olmakta, toplumla devlet arasındaki çatışma süreklileşmektedir. Böyle bir kriz rejimini ifade eden bir devlet 
sistemi, Türkiye'de şekillenmiş durumdadır. 22 
Temmuz seçimine gidilirken, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapısı daha iyi açığa çıkmış ve daha net görünür olmuştur. Şunu herkes görmüştür ki, orta¬ da tastamam bir askeri rejim vardır. Türkiye'de devlet özünde bir askeri güç olarak örgütlenmiştir. 
Nitekim derin devlet tartışmaları yapılırken, Süleyman Demirel'e derin devletin olup olmadığı sorulduğunda " var ya işte orduyu görmüyor musunuz?" demişti. Yani derin devlet olarak orduyu ifade etmişti. Bu devlet içerisinde en çok yer almış, Cumhurbaşkanlığı'na kadar birçok görevde bulunmuş Demirel'in, devleti bu biçimde tanımlaması gayet açık ve anlamlı bir durumdur. 
Türkiye Cumhuriyeti içinde ordu, savaş ya da savunmayla ilgili devletin bir kenarında bir kurum değildir. Ordu, devlet olarak toplum yaşamının her alanında kendisini örgütlemiştir. İdeolojik, sosyal kurumlaşmasını yapmıştır. Siyasi, kültürel kurumlaşmasını yapmıştır. Askeri kurumlaşması vardır. 
Kısaca, toplum yaşamının tüm alanlarına göre ordunun bir örgütlülüğü vardır. Devleti esas temsil eden, devletin özünü, çekirdeğini oluşturan yapılanış da budur. Sivil kurumlar, sivil örgütlülük böyle bir askeri sistem üzerine oturtulmuş bir elbise gibidir. Adeta gövde, cisim ordunun kendisi; sivil kurumlar ise, bir elbise olmaktadır. Bir insanın cismiyle elbisesi nasılsa, Türkiye Cumhuriyeti devletinde de askeri kurumlarla sivil kurumlar 


böyle bir yapı arz etmektedir. Cisim askeri yapı, sivil kurumlar ise elbise olmaktadır. Dolayısıyla sistemin yapılanışı tepeden tırnağa bir askeri yapılanıştır. Türkiye de her şeyi insanların düşünme tarzlarını, üsluplarını, sosyalitelerini, siyasal yörüngelerini birey ve toplumun bütün yapılanışmı ordu böyle bir sistem içinde şekillendirmeye çalışmaktadır. Kendisini toplumun ve devletin yaratıcısı, kurucusu ve var edicisi olarak görmektedir. Tek temsilcisi saymaktadır. Kendisinin ölçü ve yapılanışmm dışındaki her üslup ve davranışı bir ihanet olarak değerlendirip şiddetle cezalandırmayı ön görmektedir. O tür yaklaşımları sistemden kopma, dolayısıyla vatana ve sisteme karşı çıkma, başka güçlerin aleti haline gelme, ihanet etme olarak değerlendirmektedir. Bu bakımdan devlet yönteminin ordu tarafından belirleniyor olması bir anormallik ifade etmemektedir. Mademki devlet özünde bir askeri sistemdir, o halde cumhuriyet yönetiminin ordu tarafından oluşturulması da gayet normaldir. Şimdi bütün bunlardan hangi sonuçlan çıkartabiliriz? Güncel siyasi gelişmeler açısından baktığımızda şunları ifade edebiliriz: 

Cumhuriyet Rejiminin Krizi Yeni Değil Yapısaldır ; Cumhuriyet Sisteminin Yapılanışından Kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla yaşanan rejimin krizinin daha derinleşmesi ve ağırlaşması olmuştur. Bu krizin aşılması yöntemi seçim olamaz. Seçim ancak sivil sistemlerde, sivil demokrasilerde sorunları çözmenin bir yöntemi olabilir. Kriz gibi durumlan bir yapılanış yaratabilir. Sistemin esası sivil değil, askeri olduğuna göre, askeri sistemin krizlerini seçimler çözemez. Ancak askeri yöntemler çözebilir. Dolayısıyla 22 Temmuz seçimlerine gidiş kararını askeri yönetim vermiştir. 22 Temmuz seçimlerini TBMM kararlaştırdı kuşkusuz, ama nasıl kararlaştırdı? Cumhurbaşkanı seçimini yapamadığı bir ortamda meclis lağvolmakla yüz yüze gelince o duruma düşmemek için erken seçim 







kararı aldı. Meclisin cumhurbaşkanlığı seçimini kim engelledi? Anayasa mahkemesinin aldığı karar engelledi. Meclisin toplanması için yeterli sayıya yönelik aldığı karar cumhurbaşkanlığı seçimini engelledi. Anayasa mahkemesinin öyle bir karar almasına hangi neden yol açtı? 27 Nisan gecesi genelkurmay başkanlığının verdiği muhtıra yol açtı. Dikkat edilirse 22 Temmuz erken seçimi birdenbire ve doğal sürecin doğal akışı içinde ortaya çıkmadı. Tersine 27 Nisan tarihinde genelkurmay başkanlığının verdiği muhtıra ile süreç 22 Temmuz sürecine dönüştü. Demek ki, sivil seçim yoktur, tam tersine genelkurmayın muhtırası vardır. Eğer cumhuriyet rejimi kriz içindeyse ve bu seçimle çözülsün deniliyorsa, seçimi gündemleştiren askeri muhtıra esas krizin çözümü olmaktadır. Demek ki, bu seçim bir krizi aşma ya da çözme yöntemi değildir. Özünde Seçim, genelkurmayın verdiği muhtıranın sivil alanı olmaktadır. Yani onun kamufle edilmesi olmaktadır. Esas karar askeri muhtırayla verildiği halde, işte seçimle bir karar çıkartılarak, sivil yapı karar vermiş, halk karar vermiş gibi bir durum yaratılmak istenmektedir. Gerçekte krizi aşma yöntemi askeri muhtıra işlevi görürken, Türkiye toplumu ve dış kamuoyu için krizin seçimle aşılmakta olduğu, dolayısıyla Türkiye’de sivil yönetimin ve demokrasinin var olduğu aldatmacası gösterilmek istenmektedir. İşin özü budur. Bir diğeri ise, tabi seçimle de olsa, askeri muhtırayla da olsa, esas olarak krizin çözümü gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşecek olan nedir? Krizin hafifletilmesi ve aştırılması, yoksa krizin çözümü değildir. Çünkü kriz cumhuriyet sisteminde yapısaldır. Bir askeri muhtırayla ya da seçimle çözülemez. Muhtıralar, darbeler, seçimler ancak yoğunlaşan, derinleşen krizi hafifletebilirler. Hafifleterek biraz aşılmasını sağlayabilirler. Yoksa çözümü gerçekleştiremezler. 
Cumhuriyet rejiminin yaşadığı yapısal krizin çözümü, ancak sistemin demokratik reformdan geçirilmesiyle olur. Bunun için askeri rejim bir 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elbise gibi değil, gerçek anlamda sivil bir rejime dönüşmek zorundadır. Ordu kendisini devlet olmaktan çıkartıp en azından devletin bir parçası kılmak, buna razı olmak, devletin diğer alanlarını sivil toplum örgütlülüğüne teslim etmek zorundadır. Ancak böyle bir yapılanış olursa, toplumu inkâr eden zihniyet kırılırsa bu gerçekleşebilir. 
Farklı toplum ve kültürlerin inkârıyla, dinin inkârı aşılırsa, böyle bir zihniyet devrimi Türkiye'de toplumda ve devlette yaşanabilirse, bu zihniyet değişimine dayalı olarak devlet sisteminin askeri yapılanışı, sivil yapılanışı haline dönüştürebilinirse, işte o zaman krizin çözümünden söz edilebilir. Gerçekten de Türkiye sisteminin yaşadığı yapısal kriz çözülebilir. Toplumla düşman, toplumla çelişik bir devlet sistemi değil de toplumla uyumlu, toplum örgütlenmesine dayalı bir devlet sistemi ortaya çıkar. Bu düzeyde devlet demokratik reformdan geçirilirse, cumhuriyet rejimi demokratikleştirilirse, işte o zaman yaşanan yapısal krizin çözümünden söz edilebilir. Bu da tabi Türkiye devletinin askeri bir devlet olmaktan çıkarak sivil yapılanışa kavuşmasını, toplumdaki demokratik mekanizmalara ve sivil toplum örgütlülüğüne açık olmasını, demokrasiye duyarlı hale gelmesini sağlar. İşte o zaman devlet ve toplum yaşamında demokratik yapılanıştan söz edilebilir. Ve bu da seçimlerin toplumsal sorunların çözüm mekanizması haline gelmesini sağlar. Ancak o zaman seçimler Türkiye de gerçek anlamda bir değer ifade eder. Temel toplumsal sorunların çözümü için siyasi iktidarların değişmesine vesile olur. Bu gerçekleşmedikçe seçimlerin bir elbise değiştirmekten öte bir anlamının olmayacağı, siyasi yönetim değişikliğinde farklı bir durum ortaya çıkarmayacağı açıktır. Günümüzde böyle bir seçim sürecinin Türkiye'de gündemleşmesinin Kürdistan'da yaşanan mücadeleyle de birebir bağlantısı vardır. 






Nisan ayında devlet yönetimi içinde yaşanan çatışmalarda biz şunu gördük: Aslında yönetim kendi içinde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir sonuca gitmeyi öngörmüş. Bu da Kürt Özgürlük Hareketi'nin, yani, PKK'nin imhası ve tasfiyesi üzerinde bir yoğunlaşma yaratılmış olmasını ifade ediyor. Orduyla hükümet gruplarının en azından 2006 Haziran-Temmuz'undan itibaren PKK'yi tasfiye planı çerçevesinde uzlaşarak, cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bir sonuca gitmeyi ve böylece cumhurbaşkanlığı seçimini daha sonuç alıcı bir temelde yapmayı hesaplamışlardır. 
Bu noktada her iki iktidar kanadının da farklı hesapları olabilir. Örneğin genelkurmay kanadı, AKP'ye dayanarak PKK'yi darbeleyip marjinal kılma ve ardından da AKP'yi baskı yöntemleriyle iktidardan uzaklaştırıp cumhurbaşkanlığı seçimini, klasik cumhuriyet yapısının özüne uygun bir biçimde gerçekleştirme hesabını yapmış olabilir. 
Yani AKP'ye dayanıp PKK'yi etkisizleştirme, daha sonra elindeki imkânlara dayanarak AKP'yi etkisizleştirme, böylece her ikisinden de kurtularak ırkçı temelde cumhuriyet rejimini ilerletecek bir cumhurbaşkanlığı seçimini rahatlıkla gerçekleştirme hesabını yapmıştır. Bunun takipçisi olarak AKP'nin de çok büyük olasılıkla orduyla PKK'yi çatıştırıp her ikisini de geriletme temelinde cumhurbaşkanlığını seçimini kendi lehine yapma hesabı olmuştur. Eğer PKK'le çatıştırarak orduyu zayıflatırsa, yine PKK'yi güçsüz düşürürse hem ordunun geriletildiği, hem de PKK'yi zayıflatmış olmanın avantajını kullanarak cumhurbaşkanlığını kendi bünyesinden seçtirip, devlet yönetiminde daha etkili hale gelme hesabı yapmış olması muhtemeldir. Fakat bu hesaplar pratikte tutmamıştır. İşte her şeyden önce oluşturulan imha ve tasfiye saldırılarına karşı PKK direnmiştir. Zorlu bir mücadele süreci yaşansa, kayıplar verilse de, çok yönlü bir direniş sergileyen PKK ve kürt halkı, Önder APO öncülüğünde tarihi bir direniş geliştir¬ 


erek bu hesapları bozmuştur. Yani oluşturulan imha ve tasfiye planını başarısız kılmıştır. PKK'yi imha ve tasfiye planı başarıya gitmeyince her şeyin üzerine kurulduğu siyasi süreçte boşluk ortaya çıkmıştır. Böyle bir boşluk ortamından biraz da köylü kurnazlığı misali AKP yöneticileri yararlanmak istemişler, kaş ile göz arasında cumhurbaşkanlığını meclis çoğunluğuna dayanarak kendi bünyelerinden seçtirme hevesi içine girmişlerdir. 
Ancak ortaya çıkan; ordu yönetiminin bu konudaki duyarlılığı, hassaslığı olmuştur. AKP'nin bu yönelimini görerek hemen engel koymuşlardır. Bir kere orduyla hükümet arasındaki çatışma bu tasfiye ve imha planının başarısız kılınması sonucunda biraz daha yüzeysel kalmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, eğer PKK'yi imha ve tasfiye planı başarıya doğru gitse, hükümet ile ordu arasında, neo-ittihatçılarla AKP arasındaki çatışma çok daha şiddetli ve derin olacaktı. Ordu yönetimi en azından AKP yöneticilerini de Erbakan gibi bir sürece tabi tutacaklardı. 
Belki Özal gibi yapacaklardı, süreç daha derin olursa, belki de Menderes gibi yapacaklardı. PKK sorunu aşılmış olsa her halükarda AKP'den kurtulmak isteyeceklerdi. AKP'nin buna karşıt hesapları da dikkate alınırsa, bu iki klik arasındaki çatışmanın çok şiddetli olacağı söylenebilir. Bu durumda bu planın başarısız kılınmasının iki temel sonucu olmuştur: Bir; cumhurbaşkanlığı seçimi karışık bir hal almıştır, iki; hükümet ve ordu arasındaki çatışma daha yüzeysel olmuştur. Çünkü PKK tasfiye edilmediği için her kanat da birbirine ihtiyaç duymuştur. Yani AKP orduyu aşmaya ihtiyaç duymadığı gibi, ordu da AKP'nin durumunu kendisi açısından yararlı bulmuştur. PKK'ye karşı mücadelede AKP'ye biraz daha ihtiyacının olduğunu değerlendirerek, sınırlı bir çatışma ile süreci götürüp AKP'yi biraz daha Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı mücadelede kullanmayı öngörmüştür. Erken seçim sürecinin bu biçimde gelişmesinin bir de böyle bir arka planı var. 







Siyasi mücadele süreciyle bağı var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Buradan çıkan sonuç şudur; aslında iki taraf da Kürt özgürlük mücadelesine dayanarak iktidar mücadelesi yürütmektedirler. Kendi aralarındaki politik savaşımı buna dayandırmaktadırlar. Dikkat edilirse, çok yönlü bir siyasi mücadele giderek kendisini erken seçim olayında düğümlemiş bulunuyor. Madem seçim bir çözüm olmayacak, peki o zaman neden genelkurmay Türkiye'nin gündemini böyle bir seçim sürecine yöneltmiştir. Biraz da bunun üzerinde durmak yararlı olabilir: Yönettiği sistemi çok iyi bilen genelkurmay başkanlığının da seçimi bir çare olarak düşünmediği bir gerçektir. Tabi meclis aritmetiğinde de ciddi bir değişikliğin olacağını düşünmemektedir. Ordu yönetimi çok farklı bir meclis aritmetiğinin olacağı yönünde bir görüş açıklamamıştır. Genel kamuoyu da bu yönlüdür. AKP yine büyük parti olacak, CHP ikinci parti konumunda kalacak, belki MHP meclise girecek. DP süreci zorluyor. Bağımsızlar var. Böylece belki AKP daha fazla oy alacak, ancak var olandan daha az milletvekiliyle temsil edilecek, ama yinede meclis çoğunluğunu oluşturacak. Bu durumda meclis aritmetiği açısından fazla bir değişiklik olmayacaktır. Belki AKP'nin milletvekili sayısında azalma olacak, ama yine de meclis çoğunluğu ve hükümet kurma durumu AKP'nin elinde olacaktır. 
O zaman madem AKP cumhurbaşkanlığı seçimini yapmayacaksa ve bu bir kriz durumunu ortaya çıkarıyorsa, seçimin ortaya çıkaracağı meclis de bu noktada bir değişiklik yapmayacaktır. Seçim sonrasında oluşacak meclis de yine benzer bir durumu arz edecek. Eğer kriz cumhurbaşkanlığını seçip seçmeme noktasındaysa, zaten birçok beyanında AKP lideri bunu beyan etmiştir. Böyle bir gerçeklik varken, o zaman ordu yönetimi neden Türkiye'yi verdiği muhtırayla bir seçim sürecine yöneltmiştir? Niye bir çare aramaktadır? Bu noktadan baktığımızda şunu görüyoruz: Aslında ordu 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yönetimi Türkiye'yi seçime yöneltmekten çok, seçim görüntüsü altında verdiği muhtırayla, AKP yönetimi üzerinde bir politik operasyon yürütmek istemiştir. Mademki AKP'ye hala ihtiyacı var, PKK imha ve tasfiye edilememiştir, PKK'ye karşı mücadelede kitle tabanı olduğu için devlet yönteminin AKP'ye bir süre daha ihtiyacı vardı. 
Hükümette bir süre daha AKP olacaksa, o halde AKP mevcut politikalarında bazı değişiklikler yapmak zorundadır. Cumhuriyetin klasik ilkeleriyle ordu yönetimiyle biraz daha yakın biraz daha barışık olmak zorundadır. Genelkurmay başkanlığının AKP'den istemi budur. Muhtıraya koyduğu "ne mutlu türküm demeyen herkes cumhuriyetin düşmanıdır" ilkesiyle de böyle bir politik operasy¬ ona olumlu cevap vermezse AKP yönetiminin başına neyin geleceği ifade edilmek istenmektedir. Yani bir yandan Kürtler açıkça düşman ilan edilirken, diğer yandan da AKP yönetimi sert bir biçimde 
uyarılmak, korkutulmak istenmiştir. Kısaca 22 
Temmuz seçim süreci aslında genelkurmay tarafından geliştirilen ve AKP üzerinde yürütülen bir politik operasyon sürecidir. Politik olarak AKP'nin biraz ehlileştirilmesi, devletle biraz daha barışık hale getirilmesi, devlete biraz daha yakın kılınması sürecidir. İşin özü budur. Seçimden çok siyaset gündeminde olan ve gerçekleştirilmek istenen aslında böyle bir politik ehlileştirme isteğidir. 
Nitekim işte AKP lideri T. Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticileri, ordu tarafından verilen bu mesajı iyi almışlardır. Açıklamalarında AKP'nin merkez partisi olduğu, devletle arasında herhangi bir sorununun olmadığını ifade etmişlerdir. Bu mesajı iyi alan Başbakan Tayip Erdoğan, yeni seçim listesini buna göre oluşturmuştur. Örneğin kendisini zorlayan radikal milletvekillerini liste dışı bırakmıştır. Yine milli görüşçü olan Erbakan yanlılarını listeye almamıştır. Orduyla çatışmak olan, daha radikal davranan kişilere de yeni listede yer vermemiştir. Örneğin Nazlı Ilıcak ve benzeri 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kişiler. Yine 60'dan fazla kadını aday listesine koymuş ama bunlardan bir tanesi bile türbanlı değildir. 
Kısaca AKP yönetimi hazırladığı seçim listesiyle ordu yönetimine biz mesajı aldık ve gereğini yapıyoruz, karşılığını vermişlerdir. Nitekim yeni meclis ve hükümet bu listeden çıkacaktır. Dolayısıyla ordu yönetimiyle, cumhuriyet ilkeleriyle daha uyumlu, daha uzlaşıcı bir AKP grubu ve hükümet ortaya çıkacaktır. AKP yönetiminin bu olumlu karşılığını ordu yönetimi de değerli bulmuştur. Nitekim AKP 


Bu durumda genelkurmay 
Artı hükümet = 2 olacaktır 
Oysa genelkurmay artı 
CHP artı MHP= iki veya üç değildir Sadece bir etmektedir 


yönetimiyle genelkurmaylık arasında yakınlaşma hızla gelişmiştir. Bu yaklaşımlarda T. Erdoğan ile Y.Büyükanıt önce 2,5 saatlik bir İstanbul toplantısı yapmışlar, ardından da terörle mücadele zirvesi, MGK gibi toplantılarda bir araya gelmişlerdir. Yine genelkurmay da başbakana uzun bir brifing verilmiştir. Kısaca genelkurmayla AKP liderliği uzlaşmıştır. Bu anlamda 27 Nisan gecesi verilen muhtırayla öngörülen politik arayışlar gerçekleşmiş bulunmaktadır. Yani AKP üzerinde genelkurmayın yapmak istediği politik operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. AKP daha fazla genelkurmayla uzlaşıcı bir sürece çekilmiş, iki yönetim arasında uzlaşma oluşturulmuş, böylece aslında devletin yeni yönetimi ortaya çıkmıştır. Şimdi genelkurmayın yeni iktidar alternatifi AKP olmuştur. Bazıları ordu yönteminin CHP'yi, MHP'yi hükümete getirmek istediğini sanıyorlar. Bizce o görüşler doğru değildir. Y. Büyükanıt yönetimi meclis çoğunluğunun AKP'de olmasını ve yeni hükümetin AKP tarafından kurulmasını istemektedir. Çünkü bu biçimde politik operasyon yemiş, 


ehlileştirmiş AKP genelkurmay politikaları doğrultusunda daha yoğun bir çalışma yürütecektir. Onun halk desteği, yine uluslararası alandaki desteği genelkurmay başkanlığının yürüttüğü politikalar için güç katicı unsurlar olacaklardır. Bu durumda genelkurmay artı hükümet = 2 olacaktır. Oysa genelkurmay artı CHP artı MHP= iki veya üç 
değildir. Sadece bir etmektedir. Bu bakımdan da 22 
Temmuz seçimleri için geliştirilen politik süreç, bu süreci başlatanlar tarafından meyvesini vermiş durumdadır. Aslında seçim bu anlamda yapılmıştır. 
Devletin yeni yönetimi ortaya çıkmıştır: genelkurmay ve AKP uzlaşması. Gerisi biçimseldir, seçimlerin göstermelik biçimde yapılmasıdır. Yani uzlaşma sağlanmış, yönetim belirlenmiştir. Ama bu kimlerden oluşacak? Seçim ancak onu belirleyecektir, yani hangi AKP'liler milletvekili olacak, onu belirleyecektir. 

Hangi AKP Milletvekilleri Hükümeti Oluşturacaktır. Seçim Sadece Onları Belirleyecektir. 

Yoksa ondan öteye bir anlamı kalmamıştır. 
Bu da Kürt Özgürlük Hareketi'yle mücadele temelinde genelkurmay başkanlığıyla AKP yönetiminin yeni bir uzlaşması demektir. Bunu çok iyi görmek, anlamak gerekiyor. Nitekim genelkurmay bu politikayı ifade ederken AKP yöneticileri de genelkurmay ile uyum halinde olduklarını her fırsatta dile getirdikleri açıklamalarıyla ortaya koymaktadırlar. Tüm bu sonuçlar itibariyle baktığımızda günümüzde seçimlere katılan partiler ne ifade etmektedirler? Cumhuriyet tarihi açısından nasıl bir durumu yaşamaktadırlar? Bir kere CHP'nin gerçek niteliği ortaya çıkmıştır. CHP her ne kadar Mustafa Kemal'in kurduğu bir parti olsa da, ittihatçıların etkisinde gelişmiş olma özelliği taşır. 
Nitekim İ. İnönü'nün partisi ve bu parti bu temelde şekillenmiştir. Bülent Ecevit yönetimi M. Kemal ile İnönü arasında gidip gelen bir yönetimken, D. 
Baykal gerçeği tam bir İnönü gerçeğidir. Biliniyor 






İnönü, Enver Paşanın kurmay subayıdır, karargâh subayıdır yani, ittihatçı yönetimin en önemli subaylarından birisidir. D. Baykal’da yeni ittihatçılığı temsil etmektedir. En son sosyalist enternasyonalde CHP neo-faşist bir parti olarak tanımlanmıştır. 
Birçok çevre şimdi böyle bir tanımı açıkça yapmaktadır. Onun cumhuriyetçiliği, halkçılığı yoktur. 
Son derece şoven, ırkçı, milliyetçi bir partidir. 
Milliyetçiliği ulus-devlet milliyetçiliği çizgisindedir ki, bunun faşizm olduğu açıktır. 
Dolayısıyla tarihi köklerinin, ittihatçılıktan gelen kökleriyle, neo-ittihatçı yapılanış açığa çıkmıştır. 
Böyle bir kök üzerinde yeni ittihatçılık belirmiştir. 
MHP'nin 60'larm sonundan bu yana ittihatçılığı bir biçimde Türkiye politikasına taşıyan bir hareket olduğu bilinmektedir. İttihatçılığın, Enver paşacı yayılmacılığın 20. yy'm ikinci yarısına taşınması olmaktadır. Bu anlamda da günümüzde ırkçı, şoven milliyetçi çizginin temsilcisi konumundadır. 
Türkiye'nin faşist yüzüdür. CHP ile de bu anlamda bir yakınlık arz etmektedir. Liberal merkez çizgiyi ifade ettiği söylenen ANAP ve DYP aslında Türk devletinin askeri yapısıyla sivil yapısı arasında sıkışan ve eriyen, yeni şeyler üretemeyen, bodurlaşan gerçeğini temsil etmektedirler. Nitekim birleşemiyorlar, yeni şeyler üretemiyorlar, dolayısıyla topluma yön veremiyorlar. Toplumdan destek alamıyorlar. Son seçime doğru birleşme ve yeni bir akım yaratma yönünde bir hamle yapmak istedilerse de öyle anlaşılıyor ki, hem bazı güçler tarafından engellendiler, hem de kendi ufukları ve dayandıkları temel böyle bir güç yaratmaya yetmedi. Cumhuriyet sisteminin içinde bulunduğu durum onlara ilerleme imkânı vermedi. Nasıl ilerleyecekler? Ya neo-ittihatçılar gibi olacaklar -öyle olmaları orduyla bu düzeyde birleşmeleri mümkün değil- ya da onu aştıracak demokratik bir sistem yaratacaklar. Öyle bir demokratik sivil sistem yaratma zihniyetleri ve güçleri de yok. Politikayı iyi biliyorlar. 
Ordu o tür yönelimlere izin vermiyor ve derhal 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eziyor. O nedenle de bir kere daha kendilerini alternatif yapma gücünü, cesaretini gösteremediler, bu şekilde ortaya çıkamadılar. İkiyüzlülüğü daha iyi becerenler var. Kendilerine o anlamda yer kalmıyor. 
Bu bakımdan aslında bir güç haline gelemediler. 
Geriye AKP kalıyor. AKP İslami akım içerisinden gelen bir partileşme, fakat tabi ondan ayrıştı. 
Erbakan çizgisi, SP çizgisi biçiminde kendisini sürdürüyor. Ve o çizgiyle ciddi bir çelişik durum arz ediyor. AKP Türkiye siyasetinin en ilginç hareketlerinden biridir. Daha parti şekillenmeden girdiği seçimde tek başına iktidar oldu. İktidar olduktan sonra ilk kongresini yaparak partileşti. Bu nasıl gerçekleşti, nereden aldı bu gücü, kim buna yürü ya kulum dedi? Demek ki, öyle dayanaklar var. Esas olarak dışa çok bağımlı olan bir konum arz ediyorlar. Yani AKP bir akımın içinden geldi, İslami akımın içinden geldi. Böyle bir tabana dayanıyor. Fakat her şey bununla izah edilemez. 
Aynı zamanda konjüktürel bir hareket olma özelliği taşıyor. Siyasi konjüktürün kendileri açısından çok elverişli olmasına dayanarak bu gücü kazanan bir hareket oluyor. Her şey adeta AKP'nin iktidar olmasında birleşti. Ve AKP'liler de bu durumu, bu siyasi süreci iyi takip edip değerlendirerek, bu gelişmeleri yaratmayı başardılar. Nedir bu siyasi konjüktür? 

ABD'nin ordu tarafından yönetilen Türkiye'yle çelişkilerinin arttığı bir siyasi süreçti bu. MHP, CHP gibi güçler bu politikaya cevap veremiyorlardı. ANAP, DYP gibi güçler politik çıkış yapma cesareti gösteremiyorlardı. Dış güçler açısından politik bir boşluk vardı, yani Türkiye'nin içinde yer aldığı müttefik sistemi açısından onlarla uyumlu politika geliştirme açısından bir iç boşluk vardı. İşte AKP o politik boşluğu iyi değerlendirdi. 
Nitekim Erbakan kliğinin bu çevrelere karşı mesafeli durmasına karşın, AKP yönetimi ABD ve AB ile çok uyumlu bir politik çizgi geliştirerek onların desteğini almayı başardı. Ortadoğu açısın- 






dan da benzer bir konjüktürden söz edilebilir. İran'¬ daki rejim biliniyor, İsrail-Filistin çelişkisinin geldiği nokta biliniyor, bir de ABD'nin Irak müdahalesine hazırlandığı süreç biliniyor. Bütün bunlar 
2002 yılında bölge de oldukça hassas bir ortam 
yaratmıştı. Türkiye'de bütün bunlarla uyumlu olabilecek politik yönetime ihtiyaç duyuldu. Hem ABD'yi, hem İran'ı, hem de Arapları idare edecek. 
İşte AKP bunlara cevap veren bir politik çizgi tutturdu. Örneğin ABD 2003 baharında AKP yönetiminin Irak savaşma Türkiye'yi sokacağına inanmıştı, onun için AKP'nin hükümet olmasına büyük destek verdi. Nitekim AKP beklentiyi gerçekleştirmedi ve Türkiye'yi savaşa sokmadıysa da, Türkiye politik ortamı içinde ABD'ye cevap verecek hiç kimse olmadığı için ABD, AKP'ye tavır alamadı. Desteğini sürdürmek zorunda kaldı. Diğer yandan en çok çatışmak ABD-İran arasında dengeli denebilecek politikayı AKP yürüttü. AKP olmasaydı ABD-Irak çatışması ortamında kimse Türkiye'yi bu biçimde yönetemezdi. Dolayısıyla da Türkiye'yi taraf yapan bir çatışma içerisine sokabilirdi. Bu ortam hem bölgeye müdahale eden ABD'nin ihtiyaçları, hem de bölge güçlerinin ihtiyaçları AKP'ye güç verdi. AKP politikalarıyla uyumlu oldu. Türkiye'nin içi açısından da benzer durum vardı. MHP-CHP kliğinin, daha önce ANAP-DSP güçlerinin çok şoven, milliyetçi dar bir çerçeveye sıkıştığı bir ortamda, yine MHP'nin iktidar da belli ölçüde yıprandığı, tabanın taleplerine tam cevap veremediği bir ortamda, Türkiye politikasında oluşan boşluk ortamında AKP fırladı ve tek başına iktidar olma gücünü kazandı. Bütün partiler yıpranmışlardı. İktidar bir koalisyondu, DSP-ANAP-MHP koalisyonuydu. Hem liberal kanat olarak ANAP, hem sol kanat olarak DSP hem de milliyetçi kanat olarak MHP iktidarda yıpranmışlığı yaşıyorlardı. Dolayısıyla toplumun artık bu tür partilere güveninin kalmadığı bir durum ortaya çıkmıştı. 
Bunlar eskimişlerdi, toplum bunlardan kurtulmak 


istiyordu. Toplum bunların kendisini yönetemediğini görüyordu. Böyle bir ortamda yıpranan bu egemen sınıf particiliğine karşı sol demokratik güçler alternatif olabilirdi. Onun önü açılmıştı, bunu gerçekleştirebilecek bir sol demokratik harekette anlayış düzeyinde ortaya çıkmamıştı. CHP diğer partilerden farklı değildi, onun dışındaki partiler ise gerçekten de süreci değerlendirecek bir inisiyatif ortaya koyamadılar. 
Aslında öyle bir dönemde şu söylenebilir; tükenen DSP-ANAP-MHP koalisyonunun alternatifi bir sol demokratik iktidar elbette olmalıydı. Ancak böyle bir sol demokratik hareketin gelişememesi ortamında Türkiye siyasetinde ciddi bir boşluk oluştu. AKP bir de bu boşluğu iyi değerlendirdi. 
Hem yıpranan güçlerle arasına mesafe koydu, kendisini yenilikçi olarak tanımladı, hem de gerektiği yerde İslami çevrelere ve sol çevrelere mesajlar verdi. Yeni bir çıkışı bu boşluk ortamında gerçekleştirdi. Nitekim şimdi sosyalist enternasyonal neredeyse AKP'yi CHP'nin yerine üye yapmak istiyor . Avrupa'da birçok çevre CHP'yi değil, Türkiye'nin sol partisi olarak AKP'yi görüyor. 
Çünkü, yoksul emekçi halk tabanına dayanıyor, oylarını onlardan alıyor. O tabana dayandığı için sol hareket olarak değerlendiriyor. 

Şimdi AKP böyle bir çıkışı yaptı ve bir dönemi yaşadı. Belli bir yıpranma bu süreçte ortaya çıktı. Fakat hala onu aşacak bir politik çıkış yok, böyle yokluk ortamında politik konjüktürü yine iyi değerlendirerek devam etmek istiyor. Zaten sloganını da öyle oluşturmuş "durmak yok, yola devam" diye. İslami akımdan gelen, ama konjüktürü iyi değerlendirerek çıkış yapıp iktidar olan bu hareket, ikinci dönemde de yola devam ederek iktidarını sürdürmek istiyor. Bu yönüyle birçok çevre AKP'yi DP hareketine benzetiyor, T. Erdoğan'ı da A. Menderes'e. O'nunla kıyaslayanlar var. Acaba gerçekten öyle midir? T. Erdoğan bir A. Menderes midir? AKP bir DP midir? Bunlar tartışılabilir. 
Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi bütün bu 





politik tartışmalar, parti oyunları yüzeyde kalmaktadır. Bir elbise üzerinde hareket eden bir konumu arz etmektedir. Öyle çok etkinliği yoktur. Nitekim dikkat edilirse, 350'den fazla milletvekili olduğu halde AKP cumhurbaşkanlığı seçimini yapamadı. 
Anayasa Mahkemesi öyle bir karar verdi ki, 12 
Eylül'den bu yana seçilmiş bütün cumhurbaşkanları 
Anayasa'ya aykırı seçilmiş ilan etti. Dolayısıyla 27 
yıldır Türkiye anayasa dışı yönetimler tarafından yönetilmiştir. Genelkurmay istediğini açık dile 

^ Başkomutan olmaktan çok 
Kendilerinin kararlarını 
Sivil karara dönüştüren 
Kuruma koordine ettiği için Cumhurbaşkanlığı ordu açısından 
Çok ama çok önemlidir 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getirmekte çoğu zaman hükümetin bundan haberi bile olmamaktadır. Ordu çekinmeden gerçek yönetimin kendisinde olduğunu hissettiriyor. 
Genelkurmay başkanı adeta başkanlık sistemlerinin birinci yöneticisi gibi hareket ediyor. Gerektiği zaman açıklamalar yapıyor, basın toplantıları düzenliyor. Zaten askeri yapılanış, esas sivil elbise gibidir. Her alanda ordunun kararlarını sivil kararlarmış gibi dönüştüren ve topluma yansıtan kurumlar var. 12 Eylül rejimi böyle bir kurumlaşmayı ifade etti. Örneğin adlarında hep üst kurul olarak yazılı olan bütün kurullar aslında ordu kararlarını topluma yansıtmada, o kararları sivilleştiren, sanki sivil toplumlar karar veriyormuş gibi yapan aracı kurumlar olmaktadır. MGK da siyaseti sivilleştirmektedir. Aslında ordunun belirlediği siyaset MGK'da sivilleştirilmekte, hükümete bildirilmekte, hükümet eliyle meclise getirilmekte, mecliste sivil bir karar haline dönüştürülmekte ve hükümet eliyle uygulanmaktadır. Ordunun verdiği kararlar mecliste böylece siyaset haline gelmektedir. MGK kurumunu sistem içinde sivilleştiren, kurumu sivil cumhurbaşkanının koordine ediyor olmasıdır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı askeri rejim¬ 



le uyumlu olmazsa, bu koordineyi yürütmezse bu rejim çözülür. Çelişkiler açığa çıkar, askeri karakteri açığa çıkar. İşlemez olur. Aslında nisan ayında yaptığı basın toplantısında Y. Büyükanıt başkomutanımız olduğu için cumhurbaşkanlığı bizim içinde önemlidir demişti. Gerçek öyle değildir. 
Başkomutan olmaktan çok kendilerinin kararlarını sivil karara dönüştüren kuruma koordine ettiği için cumhurbaşkanlığı ordu açısından çok ama çok önemlidir. Eğer ordu yönetimiyle uyumlu olmazsa o zaman sistem işlemez. Bütün bunlarla Türkiye'nin sivil yapılanışı, parti sistemi, seçim düzeni, çok partili sistem açısından ne söylenebilir? 
Çok iyi biliniyor ki, tek partili dönem cumhuriyetin oluşumundan beri var oldu. Seçim hep yapıldı. Meclis üyeleri halk tarafından seçildi. 
Ancak bu tek partili dönemde kimlere oy vereceklerini parti yönetimleri önceden belirledi. Parti yönetimleri halkın önüne belirlenen adayları koydu, halk sadece onayladı. Başkasını seçme şansının olmadığı bir seçim içinde önüne konulanlara oy verdi, seçmiş oldu. Aslında parti yönetiminin ya da liderlerin yapmış olduğu seçimi onaylayan, kendisince benimseyen ve sorumluluğunu üzerine alan bir sistem var oldu. Bu İsmet İnönü döneminde devam etti, hem de daha katı bir biçimde. Buna seçim demek zaten zor. Askeri rejimin çok göstermelik bir biçimde sivilleşmesi oluyordu. Aslında sivil insanları kurumlaştırıp kendi çıkarlarına göre çalıştırmalarını ifade ediyordu. M. Kemal döneminde başlangıçta çok partili arayışlar var. 
Girişimler var. Terakkiperver partisi benzeri biçimde partiler kuruluyor. Halk CHP dışındaki partilere koşuyor, onları benimsiyor. Neden? 
Çünkü cumhuriyet toplumu inkâr ediyor, ret ediyor. 
CHP bunu üstleniyor, dolayısıyla CHP'de toplumu ret ediyor, toplumla derin bir çelişkiyi yaşıyor. Bu nedenle bir parti "CHP dışındayım" deyince, toplum kendisini o partide ifade ediyor. Bir yanda devlet ve onun partisi CHP, diğer yanda toplum ve onun partisi. İki ayrı güç oluyor. Bu durumu M. 
Kemal iyi görüp hissediyor. Değerlendiriyor ve bakıyor ki, kurduğu ve ayakta tuttuğu devlet zorla 






değiştirilecek, dolayısıyla buna izin vermiyor. 
Ancak 2. Dünya Savaşı ardından dünyadaki gelişmelerin etkisi ve Türkiye içinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere dayalı olarak tek partili sistemin daha fazla sürdürülemeyeceği anlaşılıyor. Bir yerde elbise niteliğinde bile olsa, sivil kurumlaşmaların belli bir güç kazandığı ve artık demokrasicilik oyununun oynanabileceği intibakı oluşuyor. Bu değerlendirmeyi yaparak özellikle de dış baskıların sonucu, Avrupa'yla, NATO'yla ilişkilerin sonucu tek partili sistem aşılarak çok partili sisteme geçme kararma varılıyor. 1946 seçimleri bir denemidir, fakat tıpkı M. 
Kemal döneminde olduğu gibi, halkın yeni partiye tenezzül ettiği görülünce, engelleniyor. CHP tarafından serbest bir seçime izin verilmiyor. Geçen dört yıl içerisinde CHP yönetiminin bu tür 


engellemeleri aşılarak. 

14 Mayıs 1950 seçimiyle 
çok partili sisteme geçiliyor. Ama ifade ettiğimiz yapılanış içerisinde, yani sivil örgütlenme, sivil siyasi yapı bir örtü gibidir. Sadece askeri yapının hizmetinde, onun memurluğunu yapan bir konumdadır. Çok partililiği de bu çerçevededir. Demokrat parti devlet ve toplum çelişki ve çatışması içerisinde toplumdan yana tavır koyuyor. Daha doğrusu o yönde tavır almak zorunda kalıyor. Devlet ve CHP arasında bütünlük olunca, DP ile toplumun bütünleşmesi gerekiyor. Bu yönlü yoğun bir siyasi ortam var. DP bunu kabul etmek, ona bir biçimde cevap vermek zorunda kalıyor. Ve büyük bir çıkış yapıyor. Şimdi ki AKP'den farklıdır. DP o zamanlar bir halk partisi, ezilenlerin partisi, sivil toplumun partisi, solcuların partisi olarak görülüyor. Birçok TKP üyesi veya solcu insan DP saflarından seçimlere giriyor. 1950 seçiminde ve daha sonraki seçimlerde de kısmen öyledir. Bir sivil toplum çıkışını ifade ediyor. Aslında cumhuriyet rejiminin askeri yapısına toplumun duyduğu tepkidir. Toplumu inkâr eden 


DP çıkışı önemli bir çıkıştır 
Eğer gerçekten devlette 
Sivil bir yapılanmayı yaratabilseydi Türkiye de demokratikleşme 
O zaman gelişebilirdi 


askeri rejime karşı toplumun sivil çıkışıdır. Bu anlamda da o askeri yapıyı aşmak, sivil bir devlet yapısı ortaya çıkarmak istiyor. DP'de kısmen bunu temsil ediyor. Bayar, Menderes yönetimi baştan itibaren askeri olmayan, daha fazla burjuvalaşmayı ifade eden bir çizginin sahibidir. Dolayısıyla toplumdan gelen bu istek baskıyla da birleşince bir çizgiyi oluşturuyorlar. Bu çıkış belli ölçüde askeri yapıyı, rejimi zorluyor. Giderek daha fazla etkili olacağı görülüyor. Oysaki özünde uzlaşmacıdır, çok radikal değildir. Cumhuriyetle de çok çelişik değildir. Fakat oy almak için toplumu kendi safına çekici adımlar atıyor. Yoksa öyle devlet yapısında ciddi bir değişim yapamıyor. Çok fazla öngörmüyor da. Bu konudaki çizgisi sığ yüzeyseldir. Zaten gücü de yok, ordu yönetimde güçlü ve onu aşma gücünü de gösteremiyor. 
Sonuçta bir süre böyle 


bir ikili yönetim durumu yaşansa da, rejimin askeri niteliğiyle meclis ve hükümetin sivil toplum tarafından baskı altına alman ve onları temsil eder görünen yapısı arasında on yıl süren bir çelişki ve çatışma durumu yaşansa da, bu durum devletin askeri karakterini aşma, sivil demokratik yapıyı geliştirme karakteri göstermiyor. Ama bir deneme oluyor, bir çıkış oluyor, bir arayış oluyor. Askeri yapıyı belli ölçüde zorluyor. Türkiye devlet yapılanışmı da ortaya çıkarıyor. Bu gibi önemli gelişmeler var, küçümsenmemelidir. 

DP çıkışı önemli bir çıkıştır. Eğer gerçekten devlette sivil bir yapılanmayı yaratabilseydi, Türkiye de demokratikleşme o zaman gelişebilirdi. 
Çok partili bir demokratik sistem o zaman oturabilirdi. Askeri sistem daraltılarak sivil sistemle uzlaşıcı bir şekilde, Türkiye de bir demokratik sistem oluşabilirdi. Bunun ön adımlarının atılması olarak değerlendirilebilir. DP sürecinin ona açık bir ortamı ifade ettiği söylenebilir, ama nihayetinde başarılı olamamıştır. Nitekim 27 Mayıs 1960 askeri 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darbesiyle bu hareket yasa dışı sayılıp yargılanmış ve yönetimi idamla cezalandırılmıştır. Darbenin temel anlamı askeri rejimi geliştirmek ve cumhuriyet rejiminin askeri karakterini sağlamlaştırmak özelliği taşımasıdır. Yönetimde ordunun etkinliğini güçlendirmek askeri yapılanmayı geliştirmek böylece bir devlet yapılanmasına götürmektir. Bunu sivil demokrasi yönetimi haline getirmeye çalışan mücadeleler olmuştur. Özellikle 1960'larm ortalarından itibaren böyle bir ikili yan yaşanmıştır. Bir yandan Türkiye işçi partisi deneyiminde olduğu gibi, DP'nin ulaşamadığı bir düzeyde sol emekçi tabanına dayalı sivil toplum akımıyla, diğer yandan devlet yapılanmasında askeri niteliği arttırmak isteyen bir yapı mücadele etmiştir. AP yapılanışı böyle bir süreçte DP'nin taşıdığı sivil toplum düzenini kurma iddiasından uzaklaşarak askeri rejimle uzlaşmayı ifade eden bir dönüşüm hareketi olmuştur. Aslında DP'ye dönük 
27 Mayıs darbesiyle geliştirilen politik operasyon 
AP ile karşılığını bulmuş, Süleyman Demirel yönetimindeki Adalet Partisi, DP mirasına dayandığını söylerken ve onun tabanına dayalı oyu alırken, o çizgiyi devam ettirmemiş, geliştirmemiş, tersine o tabanı askeri rejimle uzlaştırma sürecine sokmuştur. Böyle bir ortamda Türkiye İşçi Partisi gibi sol çıkışın ve devrimci gençlik hareketinin Türkiye'yi değiştirmeye gücü gösterememesine rağmen, belli bir çizgi haline gelme istidadı gösterince, bunları ezmek ve devlette askeri yapılanmayı daha fazla güçlendirip AP'yi cumhuriyetin askeri karakteriyle daha çok uzlaştırmak üzere 12 Mart askeri darbesi yapılmıştır. 12 Mart darbesinden sonraki çıkışlar cılızdır. Ecevit'in çıkışı, değişik pdeolojiler, gelişen sosyo ekonomik tabanın ifadesi olarak daha çok belirginleşip siyasallaşmaya ve partileşmeye adım atarken, Türkiye'nin çok partili sisteminin gelişme düzeyini ortaya çıkarmışlardır. Ancak hepsinin bir sınırı vardır. Aslında devletin askeri karakteri örgütlendirilip pekiştirilirken onun üzerinde bir sivil elbise gibi bu ideolojik siyasi akımlar ve onların partileşmeleri yer almıştır. Bazen kaim bir elbise gibi biraz geniş olmuş, bazen de çok ince bir 


gömlek gibi dar bir şey olmuştur. Onunla çelişen hareketler yasaklanıp bitirilmişlerdir. Birçok parti bu süreçte devlet yönetimi tarafından kapatılmıştır. 
Sonuçta 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi devlet yapılanmasında daha kalıcı bir sistemi ortaya çıkarmıştır. Yani o zamanki sistemi kalıcı bir sisteme kavuşturmuştur. 

12 Eylül rejimi önemlidir. 12 Eylül 
darbesinin ortaya çıkardığı devlet sistemi gerçekten de anlaşılmaya değer. Bu sistemde ordu, toplum yaşamının bütün alanlarına ilişkin kendi örgütlülüğünü yaratmıştır. Devlet olarak kendisini örgütlemiştir. Devletin bir kurumu değil, bütün kurumlan biçiminde örgütlenmiştir. Onun üzerine de bir elbise gibi sivil kurumlar geçirilmiştir. 
Dıştan bakılınca sivil toplum ve sivil devlet yönetimi var gibi görünmektedir, ama daha derinden bakınca özünde bir askeri çekirdek vardır. Çelik çekirdek olarak ordu, derin devlet deniyor buna. 
Ordu yapılanışıdır aslında. Böylece bir demokrasi oyunu oynanmaktadır. Türkiye'de bu anlamda gerçekte var olan örgütlenen devletin askeri karakteridir. Sivil yapı çok eğretidir. Her an askeri yapı tarafından tehdit edilmektedir. Dolayısıyla sivil kurumlar ancak askeri yapıya hizmet ettiği, onunla uzlaştığı, onunla çelişmediği zaman var olabilmektedir. Yoksa devletin askeri gücü tarafından yasaklanmakta, ezilmektedir. Bu Meclis için de, hükümet için de partiler için de geçerlidir. Son cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde TBMM'nin ve hükümetin içine düştüğü durum bunu çok net olarak göstermiştir. Birçok partili sistem vardır ama partiler toplumla ilişki kuran, toplumu örgütleyen, toplumun sözcüsü olan ve toplumun çıkarlarını savunan güçler değillerdir. Tersine devletin hizmetinde olan güçlerdir. Devlet de ordu olduğuna göre, ordunun hizmetinde olan güçlerdir. Nitekim onunla çeliştiği zaman meclis de feshedilmektedir, onunla çelişen partiler kapatılmaktadır. Onunla çelişen hükümet veya milletvekilleri tutuklanmaktadır. Nitekim DEP örneğinde bunu gördük. En son Orhan Doğan DEP milletvekillerinden birisiydi, saygıyla anıyoruz. Bu yeni seçim sürecinde 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yaşamını yitirdi. Üç arkadaşıyla birlikte on yıl hapis yattı. Milletvekili olduğu halde, dokunulmazlık hakkı bulunduğu halde hiçbirisi dinlenmeden meclisten götürülüp hapse kondular. Devletle onun askeri kanadıyla çelişenlerin başına nelerin geldiğine en somut örnektir. Daha ötesi onlarca yıl cezaevine konan, hatta idam edilen, faili meçhul cinayetlerle katledilen birçok benzer örnek de var. 
Devlet kendisini bu biçimde ayakta tutuyor. Partiler bu bakımdan gelişemiyorlar. Çok partili sistem, sivil toplum demokrasisi Türkiye'de bu askeri devlet yapılanışı tarafından geliştirilmiyor. 

Mevcut seçimlerin de bu konuda çok fazla bir değişiklik yaratma gücü yoktur. Zaten bu durum tartışma konusu bile olmamaktadır. Tam tersine kim bu cumhuriyetin askeri yapılanışıyla daha uyumlu olacak, daha bütünlüklü olacak askerin emirlerini kim daha iyi ve başarılı yerine getirecek. 
Ordunun ekonomik ve diplomatik çalışmalarını kim daha başarıyla yürütecek, onun tartışması yapılmaktadır. Seçimde bu temelde olacaktır. 
Kimin genelkurmayın ekonomik, politik kararlarını ve verdiği görevleri başarıyla yerine getireceğini seçecek bir seçim olmaktadır. İşin özü budur. Kaldı ki 22 Temmuz seçimleri halka ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı daha ağır ve baskın gelişmesi de muhtemeldir. Ordu böyle uygun görmektedir. İktidara en yakın güç olarak AKP yöneticileri de bununla uzlaşmış bulunmaktadırlar. Böyle olmasa bile örneğin CHP- MHP gibi faşist bir koalisyon ortaya çıksa, bu çok daha fazla faşist askeri rejimin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu bakımdan durum ciddidir. Seçim sürecinin iyi incelenmesi, izlenmesi gerekiyor. Elbette ne kadar dar da olsa bu siyasal mücadele alanını doğru değerlendirmek lazım. Mutlak aydınlatmada bu ortamı kullanmak ve onun yarattığı fırsat ve imkânları değerlendirmek gerekir. Bu anlamda demokratik adayların bağımsız temelde ortaya çıkmaları anlamlı ve anlaşılırdır. Yürüttükleri seçim kampanyaları demokrasi mücadelesinin önemli bir parçasıdır. 
Güçlü bir biçimde bu kampanyayı yürütmek ciddiyetle seçim sürecine yaklaşmak ve olumlu 


başarılı sonuçlar almak için çalışmak gerekir. 
Seçim sürecini güçlü bir demokrasi mücadelesi alanına dönüştürmek tabi önemli bir görevdir. 
Hiçbir biçimde göz ardı edilemeyecek bir görev konumundadır. Bunun en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Aynı şekilde sonuçta meclise bir grup demokratik aday gönderilirse, mecliste de demokrasi mücadelesi verilirse daha iyi olur. Orası da bir mücadele alanı olarak, demokratik siyasi mücadele alanı olarak değerlendirilmelidir. Ama çerçeveleri sadece bir demokratik mücadele alanı olma düzeyiyle ilgilidir. Yoksa demokratik siyasetin belirlendiği alanlar değildir. Çünkü demokratik siyasetin bu düzeyde yürütülmesine fırsat, imkân veren bir sistem yoktur. Sistemin askeri yapılanışı esastır, bu bakımdan da hata yapmamak gerekiyor. Yani iki yönlü hataya düşmemek lazım; birincisi, mevcut ortamı ve seçim sürecini hiçbir şeye yaramaz, siyasal demokratik mücadele de bir rolü yoktur diyerek tümden ret etmek yanlıştır. 
Öyle yapmamak lazım. Benzer bir biçimde her şeyin seçim sürecinde ve mecliste belirleneceğini sanmak, demokratik siyaset alanın bu kadar olduğunu hesaplamak ve buraya hapsetmekte yanlıştır. Bu iki yanlışa da düşmemek gerekiyor. Hem seçim sürecini ve meclisi demokratik siyasal mücadelenin önemli bir alanı olarak görüp değerlendirmek, hem de demokratik siyasal mücadeleyi bu alanla sınırlı görmemek, bunun dışındaki esas alanları da görüp geliştirebilmek, demokrasi mücadelesini çok yönlü, çok kapsamlı bir biçimde vererek, seçimle değil, demokratik dönüşümle Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceğini, başta Kürt sorunu olmak üzere, Türkiye'nin sorunlarının çözülüp demokratikleşmesini sağlanmak üzere ancak demokratik dönüşümle olacağını hesap edip, bunu gerçekleştirmek için mücadele etmek gerekir. Doğru demokratik tutum budur. Güncel olarak demokratik mücadele de başarı bununla sağlanır. Türkiye'nin demokratik geleceği ve sorunlarının çözümü bu yolla gerçekleşir. 
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SİVAS KATLİAMININ 14. YILDÖNÜMÜNDE ANADOLU ALEVİLİĞİ 

Cemal SERİK 


Geçtiğimiz günlerde Sivas katliamının 14. 
yıldönümü karşılandı. Bu yılki etkinliklerde tepkiler daha örgütlü ve yüksek bir katılımla gerçekleştirildi. Yapılan gösterilerde duyarlı, demokrat, devrimci ve ilerici çevrelerle birlikte Alevi kesim ağırlıklı yer aldı. Bu kesimlerin katliam karşısında duruş sergilemeleriyle birlikte Alevi nüfus yoğunluğunun çoğunluk olarak bu etkinliklerde yer alması, Türkiye'deki Alevi topluluğunun içinde bulunduğu durumu anlamak açısından önemli bir gösterge sundu. 

Türkiye'de değişik siyasal, sosyal ve kültürel çevrelerin Alevilere ilişkin yapmış olduğu belirlemeler bulunmaktadır. Bu açıdan Sivas katliamının yıldönümünde Alevi kesiminin örgütlü olarak göstermiş olduğu tepki, yeni bir durum olarak ele alınmalıdır. 

Siyasal alanda Aleviler için yapılan belirlemenin odağında iktidar olamadıkları ve sürekli muhalif konumda bulunmanın öne çıktığı yönünde belirlemeler yapılırken, bu aynı zamanda eleştiri konusu haline getirilmektedir. Bu değerlendirme Türkiye'deki sağ ve sol çevreler açısından hakim olan bir yaklaşım olmaktadır. 

Aleviliğin İslamiyet içinde bir sapma olduğu görüşüyle birlikte, Şaman ve Zerdüşti geleneğin de izlerini taşıdığı görüşleri, hakim düşünceler olarak belirlenmektedir. İslamiyet içindeki Alevilik, iktidardan uzak, Arap ezilen ve sömürülenlerine dayalı bir mezhep özelliği taşırken; Şaman ve Zerdüşti inancının doğal toplum özelliklerinin bir arada bulunmasına neden olmuştur. O nedenledir ki, Türkiye'de Aleviler değerlendirilirken sadece islamiyetin iktidardan 


uzak, Arap ezilen ve sömürülenlerine dayalı özellikleriyle birlikte ele alınması doğru olmamaktadır. 
Türkiye'de de Alevilere ilişkin yapılan değerlendirmelerde genellikle bu yön öne çıkarılmaktadır. Bu doğru değildir. 

Türkler Orta Asya'dan Ön Asya'ya doğru göçlerini gerçekleştirirken, aşiret konfederasyonları biçiminde bir ilişki içerisinde bulunmaktaydılar. Daha çok da doğal toplum özelliklerini taşıyorlardı. Ortadoğu'ya geldiklerinde ise sınıflı uygarlığın feodal aşamasıyla karşılaşmışlardır. Bu süreçte Ortadoğu'daki feodalizmin hakim dini olan islamiyetle karşılaşmışlar ve o dönemdeki İslamiyet içinde yaşanan parçalanmalara göre dinsel kabullenişlerini (zorla ya da gönüllü) gerçekleştirmişlerdir. Arap hakim sınıfları ve devletleriyle yakın ilişkilenme içine giren kavimler, islamiyetin Sünnilik mezhebini benimseyip o devletlerin askeri ve bürokratik yapılanması içerisinde yer almışlardır. Daha çok da kabile, göçer yaşamı tercih edip yüksek dağlık bölgelerde kalma yolunu tercih eden Türk kavimleri ise o süreçte islamiyetin hakim mezhebi Sünniliğe karşı olan Ali yanlılarının ve yeni Arap istilasına karşı mücadele veren Zerdüştlük geleneğini sürdüren Kürt aşiretlerinin etkisini yaşamaya başlamışlardır. Bu durum Türkmen boylarının dinsel olarak etkilenmesini beraberinde getirmiş ve giderek daha sonraları Aleviliğin Anadolu yorumunun oluşum koşullarını yaratmıştır. Tabi Türkmenler'de yaşanan bu sentez, aynı zamanda Zerdüşti geleneğindeki Kürtleri de etkileyebilmiştir. Bugün Kürt Alevileri ve Anadolu Türkmen Alevilerinin dinsel inanç konusundaki ortak benzerliklerinin kaynağını da bu gerçeklik oluşturmaktadır. 





Ön Asya'ya doğru göç eden Türk boyları farklı dalgalar biçiminde gelmişlerdir. Bu dalgalar içerisinde ise Türkmenler, Arap egemen sınıflarıyla ilişki içerisine giren ve islamiyetin Sünnilik mezhebini kabul edenlerden önce Anadolu'ya göç etmişlerdir. Ve bu toprakların Türkleştirilmesinde etkili olmuşlardır. Bugün Anadolu'nun birçok yerinde değişik alanlara serpişmiş bir durumda bulunan tekkeler, türbeler de bu gerçeği doğrulamaktadır. Dikkat edilirse Ege'nin kıyı kentlerinden İç Anadolu'nun en ücra köşelerine varıncaya kadar çok sayıda türbelere ve tekkelere rastlanmaktadır. 
Bu türbelerde gömülü olduğu 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varsayılan kişiler de hep Alevi/ 

Devlet Osmanlı geleneğinin 


inancım temsil eden şahsiyetlerden oluşmaktadır. Ve bu şahsiyetlerin hepsinin de bir öyküsü ve Türkmen kültürünün, inancının 

gelişmesindeki rolü bulunmaktadır. Bu öyküler kahramanlıklarla dolu olduğu kadar, 


Osmanlı tarihinde imparatorluk dönemi olarak adlandırılmaya başlanan bu süreç, halifeliğin sultanlara geçmesiyle birlikte İslamiyet içerisinde bir mezhep olan Sünniliğin resmi din olarak benimsenmesi sonucunda Osmanlı devleti ile Anadolu Alevileri arasında açık çatışmaların başladığı bir süreç olmuştur. Hacı Bektaşi Veli geleneğini sürdürenler arasındaki ilk ciddi bölünme de bu süreçte yaşanmıştır. Bektaşilik içerisindeki Babai-Çelebi ayrışması böylesi bir sürecin ürünüdür. Çelebiler tercihini devletten yana yaparken, Babailer ise isyancı bir konuma geçerek 

_Anadolu halk hareketlerinin 

\ gelişimine öncülük yapmaya başlamışlardır. 


Mirasçısı olarak 
Sünnilik mezhebini 
Resmi din olarak 
Kabul etmesi nedeniyle 
Devletle bütünleşmeyen 
Anadolu Aleviliğini 
Hep karşısına almıştır 


inancı simgeleyen öğretileri de taşıyabilmektedir. Türkmenler Osmanlı devletinin kurulduğu dönemde, hatta daha sonraki yüzyıla kadar da bu pozisyonlarını korumuşlardır. Osmanlı imparatorluğunun üç ayaklı sac üzerine kurulduğu, Türk tarihçileri tarafından genel olarak kabul görmektedir. Ahi Devran ve Şeyh Edebali, sacın iki ayağını oluştururken; Hacı Bektaşi Veli de üçüncü ayağını oluşturmuştur. Daha sonra kurulan yeniçeri ordusu, desturu Hacı Bektaşi Veli'den alırken, o zamanki yeniçeri ocağının kabul ettiği marşlarda da 'dede', 'baba' gibi Alevi inancında etkin olan sıfatlandırmalar kullanılmıştır. Bizans'ın yıkılması ve Osmanlı'nm İstanbul'u ele geçirmesine kadar da bu devam etmiştir. Yavuz Sultan Selim dönemiyle birlikte ise Alevilerin devlet ile varolan sorunları çatışma noktasına ulaşmıştır. 


Bu ayrışma aslında 
Anadolu Aleviliğindeki yol ayrımının da başlangıcını teşkil 

etmiştir. Bu ayrışmanın doğru ele alınıp incelenmesi gerektiği açıktır. Bu gerçek doğru kavrandığında bugün Anadolu Alevilerinin içinde bulunduğu durumu anlayabiliriz. Türkiye'deki siyasetçilerin yeterince idrakmda olamadıkları da bu gerçekliktir. 
O nedenledir ki Türkiye'deki Alevilerin hepsinin devlet karşıtı, iktidardan uzak olduğunu söylemek mümkün değildir. Alevilik içinde Babai ve Çelebi ayrışmasında öne çıkan farklılıklar, bugün de varlığını sürdürebilmektedir. Türkiye'de asker ve sivil bürokrasinin önemli kademelerinde yer alan Alevilerin varlığı ve bunların devletin sürekliliği açısından bir çabanın içerisinde bulundukları sır değildir. Yine cumhuriyetin ilk oluşum yıllarında Koçgiri ve Dersim gibi Alevi Kürtlerinin gerçekleştirdiği isyanların bastırılmasında o zamanın Hacı Bektaşi Veli dergahının postunda oturan Cemalettin Çelebi'ye Mustafa Kemal'in biçmiş olduğu rol bilinmektedir. Hacı Bektaşi Veli dergahının hâzinesi 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bizzat Cemalettin Çelebi tarafından M. Kemal'e teslim edildiği gibi, yine Koçgiri ve Dersim aşiret reislerinin isyanlardan vazgeçmesi için telkinler Cemalettin Çelebi tarafından verilmiştir. 

Aleviler içindeki bu iki eğilim, günümüze kadar süren bir çatışma içerisinde bulunmaktadır. 
Devlet Osmanlı geleneğinin mirasçısı olarak Sünnilik mezhebini resmi din olarak kabul etmesi nedeniyle devletle bütünleşmeyen Anadolu Aleviliğini hep karşısına almıştır. Bunun için de hem ideolojik hem de siyasal anlamda Türk milliyetçiliğiyle Sünni islamiyeti birleştirmiştir. O açıdan siyasal ve ideolojik anlamda Türk İslam sentezi sağlanarak hakim politik bir duruş haline getirilmiştir. Bunun anlamı açıktır: Siyasal ve ideolojik anlamda Aleviliğin mümkünse yok edilmesi, bu sağlanamıyorsa da sınırlandırılmak istenmesidir. 
Bu gerçeklik Anadolu Aleviliğinin sürekli siyasal yapıdan uzak, kendi ruhsal şekillenişini ve yaşam tarzını koruma biçiminde somutlaşırken, aynı zamanda kendini koruma pozisyonunda bulunmasına neden olmuştur. Bu duruş, Türkiye'deki siyaset bilimciler tarafından Aleviliğin muhalif bir inanç olarak görülmesine de temel teşkil etmiştir. 
Bu böyle midir, tartışma konusudur. Modernist paradigmaya göre değerlendirirsek böyle bir sonuca ulaşmak da mümkündür. 

Cemallettin Çelebi'nin cumhuriyetin kuruluşuna sunduğu katkıya rağmen Alevi katliamları ve üzerlerinde gelişen asimilasyon devam etmiştir. 
Alevilere Sünnilik dayatılırken, katliamlar da yaşatılabilmiştir. Bunları sadece siyasal atmosfer içinde sağ-sol adıyla ideolojik çatışmaların şiddet yöntemlerine başvurularak sürdürülmesi olarak değerlendirmek de yeterli olmamaktadır. Sağ sol saflaşması içinde Alevilerin genellikle sol eğilimi taşıması ve Sünnilerin sağ eğilimi benimsemeleri, yaşanan bu katliamlarda ideolojik farklılıkların kullanılmasına neden olmuştur. Ama asıl sorun bu değildir. Bu katliamlar, tarihsel olarak doğal 


toplum özelliklerini taşıyan topluluklara karşı sınıflı uygarlığın bir türlü alt edemediği binlerce yıllık mücadelenin bir devamıdır; sınıflı uygarlığın her yönüyle topluma hakim olmak istediğinde karşılaştığı direnişi o günün koşullarına göre bir bastırma biçimidir. 

O nedenle bugünkü Anadolu Aleviliğini tanımlarken, onun özelliklerini dile getirirken mutlaka varolan bu farklılıkların görülmesi gerekmektedir. Bu farklılıklar görüldüğünde Anadolu Aleviliğinin doğru, gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması da olanaklı hale gelecektir. 



Anadolu Aleviliğine yanılgılı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bugüne kadar modernist paradigmaya göre iktidardan uzak, muhalif konumda bulunması eleştiri konusu edilse de, aslında sınıflı uygarlığa karşı komünal demokratik değerlerin toplumsal yaşamda belirleyici hale gelmesi, mücadelesi için yakalanması gereken önemli bir halkadır. Tarihsel olarak sınıflı uygarlıkla neolitik uygarlık arasında süren çelişkinin günümüze kadar farklı biçimler ve düzeyde sürmüş olması gerçekliği de bizi böyle bir yaklaşım içerisine yöneltmektedir. Modernist paradigmaya göre, sosyalizm kapitalist uygarlıkla birlikte ele alınır. Ve sosyalizmi 






kapitalizmin bağrında yeşerecek bir olgu olarak görülür. Oysa sınıflı uygarlık ile neolitik uygarlık arasında yaşam, ilişki tarzı ve özgürlüğü arasındaki mücadele günümüze kadar hep sürmüştür. 
Tarihsel olarak sosyalizm mücadeleleri, köklerini buraya kadar dayandırmaktadır. Anadolu Aleviliğinde esas alınması gereken bu yönü, modernist paradigmaya muhaliflik ve iktidarsızlık olarak değerlendirmek yanlış olduğu gibi, sınıflı uygarlığa karşı bir direniş olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu gerçek görülerek ona göre Anadolu Aleviliğine bir yaklaşımın sergilenmesi gerektiği de açıktır. 

Sivas katliamının 15. yılma girerken, Anadolu Alevilerinin örgütlü olarak gösterdikleri büyük tepki, sadece bizlerin değil aynı zamanda Türk egemen güçlerinin de dikkatini çekmiştir. Ona göre de bir yaklaşım içerisine girmeye başlamışlardır. Burada şöyle bir yanılgı içerisine düşülmemelidir: Anadolu Alevileri birden bu kadar örgütlü güç haline gelmemiştir. Kürt özgürlük ve demokrasi mücadelesinin buradaki rolünü reddetmemek gerekir. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi sadece Kürtlerde değil, aym zamanda Türkiye’de yaşayan ezilen ve sömürülen kimliklerin de kendi gerçekliklerinin bilincine varmalarını sağlamış ve onlara mücadele yolunu göstermiştir. Aleviler de bunlar içerisinde yer almıştır. Bugün hiç kimse Alevilerin örgütsüz olduğunu söyleyemez. Büyük oranda tek tek Alevi köylerinin adıyla Alevilerin bulundukları yerleşim alanlarında demekler ve cem evleri etrafında örgütlenmişlerdir. Sivas katliamının 15. yıldönümüne girerken gösterilen tepkinin bu kadar disiplinli ve örgütlü olmasını sağlayan, içerisinde bulundukları bu örgütlülükleridir. Bu gerçeklik Türk egemen güçlerinin kaygıya kapılmalarına neden olmuştur. 

Bugün Türkiye'de milliyetçi faşist söylemleri öne çıkaran MHP'nin bile bunu görerek kendini söylem düzeyinde yeniden gözden geçirme 


ihtiyacını duyması da bu gerçeklik içerisinde yerini bulmaktadır. Bugüne kadar binlerce kişinin Alevi olduğu için katledilmesinde imzası olan MHP, Aleviler içerisinde çalışmaya başlamıştır. Son yapılan seçimlerde bazı yerlerde Alevi kişilerin milletvekili adayı olarak gösterilmesinin nedeni budur. Buna aldanmamak gerekir. Anadolu Alevilerinin daha fazla Türklük özelliklerini taşıması, Türk faşizmine kaynaklık eden milliyetçiliğe kaymaya neden olarak görülmemelidir. Alevilerin Türklük özelliklerinin yoğun olması, onun doğal topluma olan yakınlığı ve sınıflı uygarlığa olan karşıtlığıdır. Sadece ırkçı faşist parti olan MHP'nin söylemleri değişmemektedir. Alevilerin örgütlü gücünü kullanmak isteyen işbirlikçi kesimler de harekete geçmişlerdir. Örgütlü Alevi gücü bu şekilde devlete pazarlanmaya çalışılmaktadır. Bugün Alevilere yönelik yapılan birçok görsel, işitsel vb yayınlarda da bu açığa çıkmaktadır. Bunlar karşısında da Aleviliği meta haline getirmek isteyen yaklaşımların olduğu gerçeği de görülebilmektedir. 

Sivas katliamının 14. yılını geride bıraktık. 
Yeni bir yıldönümüne girdik. Yeni bir yıldönümüne girerken, örgütlülüğünü geliştiren Aleviler ve bu örgütlülük karşısında farklı demagojik söylemlerle öne çıkan egemen güçlerin varlığı, demokrasi güçlerinin mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken bir husustur. Kürt özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir kazanımı olan bu gerçeklik, yine özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görülüp ona göre bir yaklaşım belirlenebilmelidir. Aleviliğin doğal toplum özelliklerini taşıması da bu yaklaşımın pratikleştirilmesine en uygun bir zemini sunmaktadır. Bu gerçeklik görüldüğünde Sivas katliamının 15. yılma girerken, katliama karşı doğru bir yanıt verileceği gibi, günümüzde Türkiye'deki Anadolu Aleviliğinin de gerçek durumunu anlamak mümkün hale gelecektir. 
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BİLİM Mİ, BİLİM CİLİK Mİ? 


Bilimin gelişme mantığı, dayandığı temel ilkeler ve üzerinde gelişme sağladığı düşünsel ve toplumsal zemin incelendiğinde, vardığı sonuç ve yarattığı tahribatlarla gelişim mantığına aykırı bir doğrultu izlediği görülür. Bilindiği üzere bilim, insanlığın Ortaçağ karanlığından kurtulma ve aydınlığa kavuşma girişimini ifade eder. Din dogmatizmi karşısında ölümüne geliştirilmeye çalışılan bilimsel düşüncenin doğaya dönüş ilkesine dayalı ve ona paralel geliştiği söylenebilir. Bu felsefeyle insanın doğayla ekolojik ve özgür bir birliktelik geliştirmesi hedeflenmiştir. 

Bu yeni yaşam arayışı, özünde bütün özgürlüklerin açığa çıkarılarak yaşama şansı bulduğu; eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya kurma amacına dayanmaktadır. 

Özgür yaşama olan inanç, insan ve doğaya karşı beslenen tutku, insanı, din dogmatizmi karşısında ölümüne bir mücadele yürütmeye yöneltmiştir. 

Toplum ve bireyin özgürlüğü, cins üzerindeki sömürünün aşılması ve doğayla dostluk bu dönem insanının temel amaçları olmuştur. 
Bilimin temellerinin atılmaya başlandığı bu süreçte onlarca bilim insanı, filozof, felsefeci, bilge ve bu çizgiye inanmış birçok özgürlükçü şahsiyet, özgür bir yaşamın geliştirilmesi uğruna hiç çekinmeden canlarını ortaya koymuşlardır. Yeni bir yaşam ve özgür bir geleceğin buna değer 



olduğu inancı büyük bir mücadele içerisine girmeyi beraberinde getirmiştir. Dini geleneğin son derece vahşi yöntemlerine rağmen, tarih, bu mücadeleci kişilikler şahsında çok görkemli direnişlere tanıklık etmiştir. Bunun en iyi örneği Rönesans dehası Giurdano Bruno şahsında dile getirmek anlamlı olacaktır. 

Ortaçağ teolojisinin, insanı ve doğayı hiçleştiren anlayışı karşısında günahkâr insanı ve gerçek anlamından uzaklaştırılan doğayı savunmak, bu değerleri yüceltmek, hiçte kolay olmamıştır. 

Bir doğa ve insan tutkunu olan Bruno, bütün varlığını bu mücadeleye adamıştır. Diri-diri ateşte yanan bedeni bile onun doğa ve insanın özgürlüğüne olan tutkusunu söndürememiştir. 
Bruno, doğanın canlılığına var gücüyle inanmıştır. 
Tanrının doğada vücut bulduğunu, yani doğayla özdeşleştiğini ileri süren 
Bruno, insan ve bir bütün olarak doğanın tanrısallığın bir parçası olduğu inancına sahiptir. İnsanın kendi doğasına kavuşabilmesi için doğaya yüzünü dönmesi ve onunla bütünleşmesi gerektiği görüşü, Bruno'da temel bir yaklaşımdır. 
Gerek Bruno, gerekse de bu inancı paylaşan bütün yandaşları, doğaya büyük bir içtenlikle bağlanmışlardır. Tanrının varlığı karşısında gerçek değerinden düşürülen, korku ve felaket kaynağı olarak görülen doğayı dost, dolayısıyla insanı besleyen, büyüten ve hayat veren bir ana olarak görmüşlerdir. Başta Bruno olmak üzere birçok bilim insanı ve özgürlük tutkunu insanın, canları pahasına yürüttükleri mücadeleyle canlı doğa ve 


















özgür insanı yaratma mücadelesi büyük mesafeler kat etmiştir. Dini sistem ve onun dogmatik- kalıpçı zihniyeti ancak böylesi güçlü bir iradenin ortaya konulmasıyla aşılabilmiştir. Çıkış itibarıyla geliştirilmesi hedeflenen bilim, bu ruh ve toplumsal amaçlar üzerinden bir gelişmeyi ön+görmüştür. 

Modern bilim böyle bir amaç ve toplumsal zemin üzerinden gelişme imkânına kavuştuğu halde, maalesef 


Modern bilim 

Gelişme imkânına kavuştuğu halde Maalesef günümüzde 
Çok farklı bir çizgide seyretmektedir Bilimde yaşanan sapmanın 
Daha doğrusu 

"Bilimcilik" denen olgunun ilk tohumları Mekanikçi felsefenin gelişmesiyle Birlikte atılmıştır 


günümüzde çok farklı bir çizgide seyretmektedir. Bilimde yaşanan sapmanın, daha 

doğrusu "bilimcilik” 
denen olgunun ilk tohumları, mekanikçi 

felsefenin gelişmesiyle ^- 

birlikte atılmıştır. Günümüz bilimini ve bilimdeki bu sapmayı, mekanik felsefenin gelişmesiyle bağlantılı ele almak, bizi belli sonuçlara götürebilir. 
Mekanikçi bilimin, Rönesans'ın ruhuna ters bir çizgide geliştiği söylenebilir. Mekanikçi bilim, felsefesiyle birlikte doğa, evren ve insan hakkında yeni bir tanım geliştirmiştir. Bu felsefenin kurucuları Descartes ve F. Bacon'dur. Descartes'in ismi ile de anılmış olan kartezyenci bilimcilik doğayı, evreni ve içinde yaşayan bütün canlı türleri birer makine gibi görmüştür. Doğayı mekanik, hiçbir duygu ve ruhsallığı olmayan bir makine düzeni içinde tasarlamıştır. Bir makine nasıl çalışıyor ve belirli bir düzen dâhilinde iş görüyorsa, varlığın da öyle bir düzen içerisinde belirlendiğini ileri sürer. 
Descartes, varlığı düşünceye indirgeyerek bir yandan insan düşüncesini yüceltme yoluna giderken, öbür yandan ise insani olmayan, insan tarzında düşünemeyen diğer tüm organik birimleri düşünce¬ siz, dolayısıyla duygusuz, bir makine gibi algılanıl- 


ması gerektiği fikrini geliştirmiştir. Biyolojik olarak hayvanlardan çok farklı olmadığımızdan, insana karşı da böyle bir fikrin beslenmiş olabileceği akla gelmeyecek bir şey değildir. Dünyayı bir birinden bağımsız parçaların, bir araya gelerek oluşturduğu dev bir makineden ibaret sayan Descartes, daha sonra klasik fiziğin de yasaları 

haline gelecek olan temel doğa yasalarını, mekanik yasalar olarak belirlemiştir. 
Descartes'e göre belli parçalardan oluşmuş olan bu makinenin yasaları da ona denk - yani mekanikolmalıdır. Bu mekanik 
- S yasalar üzerinden, bilimsel yöntem kullanılarak doğadaki her şeyin anlaşılabileceğini vurgulamıştır. Ona göre bu dev makine (doğa), en küçük parçasından başlayarak bütün yönleriyle açıklanabilir. Descartes, varlığı oluşturan parçalar arasında da hiçbir ruhsal bağlantının olmadığı inancındadır. Doğada yaşanan değişimleri, önceden belirlenmiş mekanik değişimler olarak tanımlamıştır. 

Dekart'm çağdaşı olan Francis Bacon da, bilimde gözlem ve deney yöntemini geliştirmiştir. 
Tikelden tümele varma ve deney, başlıca yöntemleridir. Bilim yönteminin geliştirilmesinde en az Descartes kadar katkısı olmuştur. Bacon'un doğaya yaklaşımı da Descartes'ten çok farklı değildir. 
Bacon'a göre doğa, fethedilmeyi bekleyen kadın gibidir. Her tür taciz, talan ve tecavüze müsaittir ve efendisini, yani insanı beklemektedir. Yine de Bacon, doğaya egemen olmak için doğanın yasalarına boyun eğmek gerektiğini de söylemektedir. Aslında Bacon'un doğa yasalarına boyun 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eğmek dediği şey, bilimin bir tür tanrısal hükümranlığına boyun eğmektir. İnsan bu yaşadıkların gücüne inanıp onlardan yararlandığı sürece de doğanın yeni efendisi- tanrısı olabilir. Bacon'un doğaya karşı savunduğu bu anlayış, Rönesans'ın ruhuna indirilmiş bir darbedir. Doğaya karşı içine girilen bu yaklaşım, bilimi iktidara yaklaştırmıştır. 
Doğa üzerinde hâkimiyet kurma ve ona egemen olma amaçsallığı temelinde geliştirilmeye çalışılan bu bilimciliğin etkileri zamanla toplumsal yaşam ve ilişkilere de yansıyacağı açıktır. Bilim üzerinden böylesi iktidarcı bir yaklaşımın geliştirilmesi, bilimi, asıl öz ve amacından uzaklaştırmıştır. Doğaya yönelik içine girilen bu tutum, Rönesans'ın doğa ve insan anlayışıyla filizlenen ekolojik ve özgürlükçü toplum özlemi karşısında adeta ataerkil anlayışın yeniden hortlatılmasmı ifade eder. Doğaya karşı geliştirilen bu gayri ahlaki tutuma karşı kimi itirazlar gelişmiş olsa da maalesef bu mekanik yaklaşımın önüne geçilememiştir. 

Günümüz biliminin iktidarla olan ilişkisini, ya da bilimcilik olarak formüle ettiğimiz olayı yorumlarken, öncelikle bilimin - bilimsel yöntemin temellerinin atıldığı ilk süreçte onun oluşum mantığında merkezi bir yer tutan bu mekanikçi ve fetihçi zihniyetin anlaşılması ve mahkûm edilmesi bir hayli önem taşır. Bilim adına doğaya yönelik içine girilen bu cansız-mekanik algılama ve bu algılama üzerinden geliştirilen sınırlı bilim yaklaşımı, ona çokça atfedilen toplumsal sorunları çözme niteliği şöyle dursun, bu mekanikçi bilimcilik sorunları daha da derinleştirmiştir. Mekanikçi bilimin kendisi, toplumsal algı ve ilişki bağlamında en büyük sorun haline gelmiştir. 

Mekanikçi felsefenin öngördüğü doğa anlayışı ve doğanın anlaşılmasına dönük izlediği 


mantığın yol açtığı tahribatların başında, insanlığın duygu ve düşünce dünyasında yarattığı çarpık şekillenme gelmektedir. Duygu ve düşünce boyutundaki bu çarpık ve parçalı gelişmenin temelinde Descartes'm geliştirdiği bilgi kuramı yatmaktadır. 
Hakikatin kesin olduğunu savunan Descartes, ona ulaşmanın tek yolunun ise kesin bilgiye ulaşmaktan geçtiğini belirtir. Kesin bilgi arayışını radikal kuşku üzerinden geliştiren Descartes, geliştirmiş olduğu bilgi kuramı ve belirlediği yöntemlerden hiçbir kuşku duymamaktadır. Doğruluğu deneyle ispatlanmamış bir bilginin kuşku götüreyeceğini savlayan Descartes, tek güven verici bilginin deney ve gözlem sonucu doğruluk kazanmış apaçık bilgi olduğunu savunur. İnsanlığın binlerce yıllık yaşam tecrübesini önemsemediği gibi, duygu ve sezgilere dayalı gelişen edinimlerini de yadsıyarak bu bilginin dışında tutmuştur. Duygu, his, sezgi ve tecrübe gibi on binlerce yıllık yaşam dinamiklerini dıştalaması, bilimin giderek duygudan uzaklaşmasını, dolayısıyla da toplumsal yaşamdan koparak soğuk -analitik bir gelişme çizgisine girmesini beraberinde getirmiştir. 
Mekanik dünya görüşüne dayalı geliştirilen bu bilgi -bilim anlayışı- belli matematiksel formüllere dayalı, analitik tarz bir bilgi yöntemini içerir. 
Geliştirilen bu yöntem en başta madde üzerinde uygulanmış ve madde üzerinde istenilen sonuçlar alındıkça da geçerliliği pekâlâ doğru olan tek bilgi yöntemi olduğu biçiminde görülmeye başlanmıştır. 
Teknik araçların geliştirilmesinde başarılı sonuçların alınması, yöntemin aynı tarzda toplumsal olguya indirgenebileceği düşüncesine de temel yaratmıştır. Mekanik bir doğa anlayışına dayalı gelişen bu bilim anlayışı, toplumsal olguyu ele almada da aynı yöntemlere başvurarak sonuç alın- 







abileceğini varsayar. Böylece devlet yapılanmasından tutalım yeni toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine kadar, bütün gelişmeler bu bilim anlayışıyla şekillenir hale gelmiştir. 

Mekanik bilimin gelişmesiyle insani duygularda büyük bir körelme yaşanmıştır. 
Maneviyat anlamını yitirmiş, mantık -akıl- bütün bunlardan koparılarak felce uğratılmış, insan adeta makine tarzında işleyen bir varlık haline getirilmiştir. Toplum, analitik geometri denilen bilimcilikle, canlı yaşam ve duygudan uzaklaştırılarak adeta aptallaştırılmıştır. Bilimin sunduğu maddi imkânlar bir yana, bu durumdan en çok payını alanlar, bilimin sınırsız geliştiği Batılı toplumlar olmuştur. Bundan dolayıdır ki günümüzde birçok Batılı yazar, bu bilimin kendisiyle getirmiş olduğu parçalanmışlığı, topluma egemen olan bu maddimekanikçi ilişki biçimini aşmanın bu toplumlar için hayati bir önemde olduğunu dillendirmeye başlamışlardır. 

Bütün bu tahribatlara yol açan bilimin kuruluş mantığındaki fetihçi anlayış kadar, bilimde amaç noktası da sorgulamayı gerektirir. 

Bilimin ya da bilim yapmanın amacı nedir? Toplumsallığa hizmet midir, yoksa topluma her an zarar veren faaliyetlerde bulunarak iktidara hizmet etmek midir? Öncelikle bu sorulara bir yanıt bulmamız gerekmektedir. Bu sorulara ancak olan ve olması gereken bilim üzerinden bir yorum yapılarak gerekli yanıtlar bulanabilinir. 
Günümüzün etikten kopuk sorumsuz bilimi sadece doğadaki hareket, kuvvet ve yaşadıklar ile ilgilenmekte, bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Oysa bilim sadece doğadaki kuvvet ve yasallıklarm keşfi değildir. Bilimce yapılması gereken, daha iyi bir toplumsal yaşam ve daha özgür bir gelecek nasıl yaratılabilir? Bunun için ne yapılabilir, neler yapılmalıdır? sorularına da cevap ola¬ 


bilmesidir. Ve yapacağı keşiflerle bu amaca daha fazla katkı sunmaktır. Ancak sapma olarak nitelediğimiz günümüz bilimine baktığımızda, keşifleriyle toplumsal doğayı besleyecek yaşam kaynaklarının çok ötesinde, doğada bulunan veya keşfedilen öldürücü nitelikteki her türlü doğal güç ve imkânı topluma taşırmaktan geri durmamıştır. 


Burada iyi veya kötüyü; toplum için faydalı veya zararlı olan hakkında hiç bir ayrım yapmadan doğa- 



Bilim çıkışı itibariyle yanlıdır Kilisenin dogmatizmine 
Karşı çıkarken insan ve doğa yanlısı 
Bir tavır izlemiştir 
Bu anlamda 

Bilimin tarafsızlığı kavramı 
^ Büyük bir yalan ve aldatmacadır ^ 

da keşfedebildikleri bütün enerji kaynaklarının insanlık üzerinde denenmek üzere egemen sistemin hizmetine sunmuştur. Sistemin bilimi övmesi ve var olan bütün imkânlarını bu tarz bir bilimin daha fazla gelişmesi için ortaya koyması, bilimin sisteme yaptığı üstün hizmetlerinden dolayı olsa gerek. Kapitalist sistemin topluma yaymaya ve insan ruhsallığma yedirmeye çalıştığı bilim anlayışı ne yazık ki budur. Eğer topluma iyi olanı, faydalı olanı, doğayı ve insanı tahrip etmeden sunabiliyorsa, var olan bilim toplumcudur. Yok, eğer bilim bu amacından kopmuş ve topluma yakıcı ve toplumun sonunu getirebilecek icatlar üretmek üzere bir faaliyet içerisine girmişse, bu, toplumun dışında, toplumu sömürme temelinde gelişen iktidarcı, dolayısıyla toplum karşıtı bir bilim demektir. 
Maalesef günümüz biliminin vardığı nokta budur. 
Eğer toplumsal sömürüde en temel rolü oynuyorsa ve bir din biçiminde sistem tarafında yaygmlaştırılıyorsa, bu bilim olmaktan çıkar ve ideolojileşir. Bu da bilim değil, bilimciliktir. 








Bilimin tarafsızlığından söz edilir. Yine bilimin ezen ve ezilen açısından aynı noktada durduğu, yani İkiliye aynı mesafede uzak olduğu söylenir. Devamla bilimin sadece doğrularla ilgilendiği söylenir. Bilimin sadece doğrularla ilgilendiği hususu, yetersiz bir bilim görev tanımlamasıdır. Yine bu söylenenler ile realite arasında çok büyük bir dengesizlik, uyuşmazlık ve çelişki söz konusudur. Bu durum özünde özgürlük veya tarafsızlık aldatmacalarıyla çok ince bir sistemsel sömürünün geliştirilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır. 

Bu söylenenlerin gerçek bilim açısından aslı astarı olmadığı gibi, günümüz bilimi iktidar eksenli bir gelişme içerisindedir. Bundan da en çok faydalanan kapitalist sistemin kendisidir. Yüzlerce bilimsel kurum ve kuruluşa sahip bütün maddi imkânları tekelinde tutan kapitalizm, sahip olduğu teknolojiyle de geçmiş tanrılardan kat be kat daha fazla bir uygulama ve tahakküm geliştirme gücüne sahiptir. Böyle bir durumda ezenin tanrılaştığı, 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Ezen-ezilen, insan-doğa, kadın-erkek Birey-toplum, iyi-kötü arasındaki Dengesizlikler nedeniyle 
Bilim taraf olmalıdır 
Günümüz bilimi taraftır 
L Ancak yanlış taraftadır. 
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ezilenin ise açlıktan ölüp yerin dibine girdiği bir toplusal dengesizlik içerisinde bilimin tarafsızlığından söz etmek ve bilimin ezen ile ezilen açısından aynı mesafede durduğunu iddia etmek söylemlerin en bayağısı olsa gerek. Başta şunu belirtmek gerekir ki, bilim çıkışı itibariyle yanlıdır, kilisenin dogmatikliğine karşı çıkarken insan ve doğa yanlısı bir tavır izlemiştir. Bu anlamda bilimin tarafsızlığı kavramı büyük bir yalan ve aldatmacadır. Bilim 



taraf olmalıdır. Egemenler karşısında insandan ve doğadan yana tavır takmmalıdır. Bilimin tarafsızlığı söylemi kendisiyle birlikte sorumsuzluk ve ihmali doğurur ki, günümüz kapitalist sisteminin sömürü tarzlarından birisi de ihmal olmaktadır. 
Doğanın tahrip edilmesine yol aç, bu tahribatı gidermede ihmalkar davran; ezen ile ezilen arasında uçurum oluştur, bunu gidermede ihmalkar davran; kadını metalaştır, fahiş bir yaşama mahkûm et, bunun aşılmasında ihmalkar davran; bireyi toplumundan koparıp acımasız bir yalnızlığa sürükle, sistemin temel harcı haline getir, sorunlarının çözümüne geldi mi ihmalkar davran... Ve daha nicesi sıralanabilir. Bu ihmali sürdürülebilir kılan sistemin bürokratik yapısı ve buna uygun olarak geliştirilen yüzlerce sözde demokratik ve evrensel kurum ve kuruluşlardır. Bilim, yol açtığı bu sonuçlardan dolayı kapsamlı bir sorgulamayı gerektirir. Ezen-ezilen, insan-doğa, kadm-erkek, birey-toplum, iyi-kötü arasındaki bu dengesizlikler nedeniyle bilim taraf olmalıdır. Günümüz bilimi taraftır. Ancak yanlış taraftadır. Bu açıdan bilim bütün bu olan bitenlerden sorumludur. Bilimin görevi yalnız başına madde gerçekliği üzerinden doğruyu aramak değildir. Bu olmamalıdır. Doğada doğrunun peşinde gittiği gibi iyi olanın ne olduğunu da göstermek durumundadır. Ancak günümüz bilimi bunu yapmaktan oldukça uzaktır. 
Aksine bilgiyi parçalama, doğayı parçalama, toplumu parçalama ve iktidara peşkeş çekmekten geri durmamıştır. Bilim bu noktada iktidarın en önemli yardımcılığını yapmaktadır. Bu sonuçlara bir izah getirme amacıyla bilimin kapitalist sistem ile ilişkisi bağlamında birkaç hususa değinmek yararlı, dolayısıyla açıklayıcı olabilir. 

Bütün bu anlatımlarımızdan sonra bilimi iktidarsız düşünmemiz ve her şeyden bağımsız bir yöntem olarak ele almamız düşünülemez. İktidarla 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aynı çizgide gelişme gösteren bir bilimi sorumsuz olojik duruşları bertaraf etmeyi sağlamaya 

ve saf bir gelişme olarak görmek oldukça yanılgılı çalışırken, bir diğer yönüyle de bilimi- buna bilim- 

bir yaklaşım olur. Burada nasıl ki önceki iktidarcı cilik diyoruz -sistemin en temel ideolojik yaklaşımı 

sistemler mitoloji ve din ekseni ile bir kurumlaşma, olarak topluma yaymaya çalışmaktadır. Bu neden- 

toplumsal düzen oluşturma yaratmışlarsa, ledir ki günümüzde bilimcilik en tehlikeli, din idegünümüzde de bilimcilikle benzer tarzda bir olojisinden daha geri bir ideoloji rolündedir. Dinler 

toplumsal sistem geliştirilmiş ve geliştirilmektedir, çağlar boyunca insanlığı karanlıkta tutmuş olabilir- 

Bu anlamda bilim, sistemin kendini sürdürme ve 1er, ama hiçbir zaman bilimcilik kadar insanlığı bir 

topluma hâkim kılmasında yeni bir din rolündedir. felaketin eşiğine getirmemişlerdir. Doğa başta 

Kapitalist sistemin evrenselcilik ve bilimselcilik olmak üzere, insan denen varlığın moral değerleri, 

adına dünyaya yayılma ve bütün toplumsal doku- hiçbir ideoloji -din de dâhil- bilimcilik kadar tahrip 

lara işleme girişimi,_^etmemiştir. Sistem 

eskinin din ve inanç biçimlerinin ikna veya zor üzerinden yayılma biçiminden öz ve biçim olarak çok da farklı görünmemektedir. Bu 

gerçeklik, günümüz bili- x v-Xyapan bir bilim değil, 

mi hakkında söylenildiği üzere tarafsız ve özgür- iktidarcı ve iktidarlaşmış bir bilimdir. Sistemin 

lükçü bir niteliğe sahip olmadığını ortaya koymak- gücüne güç katan bir bilim, özgürlükçü veya taraftadır. "İdeolojiler çağı bitmiştir" söylemleri de bu sız olamaz. Sistemden yana işleyen bilim yeni bir 

iktidarlaşmış bilim zihniyeti paralelinde ve onun din, hatta dinden daha tehlikeli bir biçiminde iş 

bir devamı olarak öne sürülmektedir. Sorun burada gören modern bir ideoloji rolündedir. Ve bu artık 

ideolojilerin zamanla giderek birer dogma haline tarafsız olarak sözü edilen bir bilim olmanın çok 

gelmeleri sorunu değil, -gerçekte eleştirilen yan bu ötesinde farklı niteliklere sahip olan bir şeydir. Ve 

değildir- bilimin rasyonel verilerinden hareketle bu bilim sisteme sunduğu yeni imkânlar ile 

toplumun inanç ve manevi boyutunun bir kenara sömürüyü çok farklı yönleriyle sürdürülebilir kılan 

itilmesidir. Tarihsel açıdan ideolojilerin rolü, yeni bir ideolojidir. Sistem, bilimcilik dediğimiz bu 

toplumları bir arada tutan en temel güç kaynağı anlayış ile bilimsel özü kullanarak kendi 

olmalarıdır. Kapitalist sistem bilim ve doğruculuk hâkimiyetini sağlamaya çalışılmaktadır. Önder 

üzerinden, ideoloji gibi toplumu ortak moral değer- APO'nun bilimcilik hususuna dikkat çekmesinin 

lerle bir arada tutan, iradeleştiren, sosyal, siyasal, temelinde, sistemin bilimi bu tarzda kullanılıyor olması ve 

ekonomik ve kültürel olarak toplumu bir duruş bilimi yeni bir din -hem de dinden daha zarar verici bir din 

sahibi kılan öğelere yönelerek toplumsal dokuyu olarak- veya tann olarak toplumsal yaşama hükmeder bir 

tamamıyla parçalamakta ve böylelikle toplum pozisyona getirmesi olgusu yatmaktadır, 

üzerinde kendi hâkimiyetini etkin kılmaktadır. Bir Abdullah ÖCALAN 

yandan ideolojiler çağı bitmiştir söylemleriyle ide- Sosyal Bilimler Akademisi 


Sistem öncülüğünde topluma indirgenmeye çalışılan bilim toplumu özgürleştirici niteliği ile çıkış yapan bir bilim değil iktidarcı ve iktidarlaşmış bir bilimdir. 


oncuıugunae topluma indirgenmeye çalışılan bu bilim toplumu özgürleştirici niteliği ile çıkış 



%omünar 
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HUKUK, AHLAK VE GÜÇ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE 


Hukuk, salt bir kavram olarak ele alındığında çok genel bir tanımla insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalar olarak bilinir. 
Toplumun kendi içinde ve devletle bireyler arasındaki ilişki kurallarını belirleyen yasalar ve anayasalarla izah edilen ve yaptırım gücüne kavuşturulan normların bütününü oluşturmaktadır. Ancak bu tanım yalnız başına hem yetersiz ve hem de eksik bir tanımdır. Hukukun yalnız başına fazla anlam ifade etmediğini, vurgulamakta fayda vardır. 
Hukuk özü itibariyle bir güç simgesidir. 
Toplumdaki yönetim erkinin ve değişik güç odaklarının, bulundurdukları ve edindikleri güç 


örgüt olabilir- bünyesinde yer alan insanların yaşamlarını, kendilerinin belirlediği kurallar bütünü içerisinde sürdürmesini ve devam ettirmesini sağlayan kesinleşmiş hükümlerdir. Herkes için bağlayıcı kurallar olmaktadır. Bu hükümler bütününe hukuk denilmektedir. Yani hukuk, uzun vadeli kural ve kurumlara bağlanmış siyaset demektir. Bir siyasal sistemin toplumsal amaçlan ve hedefleri neyi gerektiriyorsa hukuk da bu amaç ve hedeflere göre düzenlenir. 

Hukukun siyasetten farklı yanı, yaşama ölçü koyması ve amaçlan doğrultusunda sınırlandırmayı getirmesidir. Uzun vadeli düşünülmüş 



sayesinde kendilerini koruma altına ve güvenliklerini sağlama almak için başvurdukları yasalardır. 
Hukuk, yazılı veya sözlü olarak toplumda uyulması güçle sağlanan kurallar demektir. İster toplumsal örgütlenmeler, ister değişik sınıflar ve tabakalar ve isterse farklı amaçlar için örgütlenmiş kurumlar olsun, her yapılanma ve organizasyon kendisinin belirlediği kurallarla tanınır. Kendi kurallarını kendileri koyarlar ve bu oluşumlarda yer alan bireyler, guruplar ve topluluklar bu kurallara göre yaşamlarını düzenlerler. Farklı amaçlar için kurulmuş her türden oluşum- bu bir devlet ya da bir 


ve standart hale getirilmiş siyasi ölçülerdir. Hukuku siyasetten ayrı düşünemeyiz, Tersine siyasettin hedeflediği amaçlara uyum sağlamak amacıyla, bireylerin devletle olan ilişkilerini hukukla bağlayıcı ve zorunlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. İsteyerek ve gönüllü tabi olmadıkları devlet veya iktidar organlarının kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına hukuk yoluyla güç kullanarak bireyi ya da toplumsal kesimleri tabii kılınmayı hedeflenmektedir. Hukuk kuralları belirlendikten sonra, bireyin çıkarlarını yansıtsın veya yansıtmasın ona uyum zorunluluğu doğmaktadır. Uyum sağlanmadığı taktirde zor aygıtı devreye girer. 
























Yargı mekanizması dediğimiz mahkemeler, hukuku uygulamakla görevlendirilmiş kurumlar olmaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramı ya da hukuk devleti gibi kavramlar aslında aldatmacadan ibaret olup, mevcut egemenlerin ve siyasi erkin amaçlarına hizmeti esas alan giz perdeleridir. 
Devletin işlerlik kazandırdığı hukuk devleti toplumdan önde tutan bir anlayış olduğu gibi, hukuk devleti kavramı da devletin kendi işlerliğini 


Toplumun klan ve kabilelerden 
Oluştuğu dönemlerde 
Hukuktan pek bahsedilmez 
Ahlak dediğimiz 
Bir bakıma doğal yasa olarak Tanımlayabileceğimiz kurallara Kendiliğinden uyulmaktadır 


topluma dayattığı kurallar çerçevesinde yürüttüğünü göstermekten ibarettir. Buda toplumu aldatmaktan başka bir anlamı olmadığından, bu tanımlar gerçekçi ve özüne uygun tanımlar olmaktan çok uzaktır. 

Özcesi, devlet bir zor aracı olarak egemenlerin hizmetinde olan bir kurumdur. Bu zor aracının uyguladığı hukuk, ebetteki toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade kendisini korumayı öncelikli görev bilecektir. Mevcut hukuk sistemleri devlet eliyle uygulanan sistemler olduğuna göre, hukukun bağımsızlığından bahsetmek de mümkün değildir. 
İdeolojik ve siyasi amaçlar doğrultusunda oluşturulan hukuk kuralları ve onu işleten yargının bağımsız ve tarafsız olacağı düşünülemez. Burada önemli olan, hukukun hangi güç kaynağına dayandığı ve neyi amaçladığıdır. Eğer hukuk egemen bir devletin siyasi ve ideolojik amaçlarına dayanıyorsa yani kanun veya yasa koyucu devlet gücü ise, -ki bunu genellikle yasama organı olan parlamentolar 


eliyle yapar- o zaman hukuk tümüyle devletin yaptırım gücüdür. Eğer hukukun kaynağı, yasa koyucu, halkın kendisi ise halkın ihtiyaçları olan demokratik taleplerini yansıtıyorsa bir toplumsal uzlaşma ile sağlanmış ise, o zaman hukukun dayanmış olduğu kaynak halkın çıkarını temsil etiğinden, toplumsal adaleti, barışı, düzen ve istikrarı sağlamada büyük bir rol üstlenebilir. O zaman yargının vatandaşlar karşısında bağımsızlığından, tarafsızlığından ve üstünlüğünden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle hukukun dayandığı kaynaklar ve temsil ettiği felsefe esastır. Yoksa kendi başına soyut bir hukuk ve adalet vurgusu bir anlam ifade etmeyecektir. 

Bu ön açıklamalardan sonra şimdi hukukun daha derli toplu bir tanımına geçebiliriz. 
Birçok kavramda olduğu gibi, hukuk konusunda da herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir tanım yoktur, olması da mümkün değildir. Çünkü devlettin, uluslararası güç odaklarının, toplumsal kesimlerin ve yine sınıfların her birinin kendi amaçlarına ve ideallerine özgü bir hukuk tanımı vardır. Hukuk deyi¬ mi Arapçadır, hak deyiminin çoğuludur Adaletin gerektirdiği kuralları dile getirir. Ad olarak insan davranışlarını düzenlemek için devletçe konulan kurallar dizgesini dile getirir ve devletçe konulan yasaların tümü anlamındadır. 

Marks’a göre; hukuk sistemi burjuva devletinin hukuku olduğu için, sınıf baskısının araçlarından birisidir. Bir dönemin egemen düşünceleri, egemen sınıfın düşünceleri olduğuna göre, en temel hukuki kavramları bile (bunlar içinde en önemli olanı "haklar” kavramıdır.) egemen sınıf sisteminin bir tahakküm aracıdır. 

Durkheim'a göre; Organik dayanışmacı toplumların hukuk sistemleri "onarıcı" iken, mekanik dayanışmacı toplumlann hukuk sistemleri "cezalandırıcıdır". 








54 Kjtmünar 

Toplumun klan ve kabilelerden oluştuğu hukukunu yeniden canlandırdı. Özellikle medeni dönemlerde hukuktan pek bahsedilmez. Ahlak hukuku yeniledi; bütün yasal sistemin temeli olarak dediğimiz ve bir bakıma doğal yasa olarak tanım- anayasal hareket sürecini başlattı. Her ulusal devlet layabileceğimiz kurallara kendiliğinden uyulmak- için ayrı bir anayasa temel hedef haline geldi, tadır. Ahlakla hukuk arasındaki fark, birisinin güçle Anayasalar yeni toplumsal dönüşümlerin simgesi yürütülmesi ve önceden bilinen bir müeyyideye rolünü oynadılar. 

tabi tutulması, diğerinin ise; kendiliğinden, her- "Daha doğuşunda hukukun iki alanı 

hangi bir yaptırım gücü olmadan yürümesidir. düzenlediği görülmektedir: Devletin iç düzenini 

Yazılı hukukun, Sümerlerdeki Urnamu, belirleyen ve vatandaşlarla ilişkilerini tahlil Babil'deki Hamurabi ve Levhalarından sonraki eden kısmına kamu hukuku denirken, vatangelişimi, Roma toplumunun MÖ. 750'lerde kent daşlar arası temel davranış kurallarını devletine dönüşmesiyle başlamaktadır. Hukuk baş- belirleyen hukuka ise medeni ve özel hukuku tan itibaren kral iradesinden ziyade, toplum temsil- denmektedir. 

cisi olarak seçilen konsüller tarafından oluşturul- "Hukukta en önemli husus, herhangi 

maktadır. Kralın iradesi de hukuk doğurmaktadır; bir toplumsal gücün veya hareketin mevcut ama baştan itibaren biry^ ^statükoyu ve yasal sistemi 

zorlayarak kendine yer yapmasıdır. İradesini yasalara yansıtmayan toplumsal farklılıklar, fiili var olsalar da, resla yönetmeleri temeldir."^_ ^ men hakların sahibi 

Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen dönemine (MS. olmaktan yoksun kalırlar. Hakların, yani 
565) kadar çağa damgasını vuran Roma hukukudur bireyler ve toplulukların özgür irade beyan- ve birçok evreden geçip çağdaş hukukun temeli larının yasalaştırılması, bütün hukuk sistem- olarak da işlev görmüştür. lerinde en temel sorunların başında gelmekte- 

Ortaçağ'da hukuk, Doğu toplumlarmda dir. Toplumsal rahatsızlıkları ve eylemleri ilahi kaynaklı konumunu sürdürürken, Batı toplum- çözümleyebilmenin temel yolu, bunların yasal larmda yeni sınıflar iradelerini krallık otoritelerine ifadeye kavuşturulmalarını sağlamaktır. Bu yol, dayatmada ve kabul ettirmede yeni başlangıçlar hukukun demokratikleştirilmesidir" gerçekleştiriyordu. 13. yüzyıldan itibaren Magna Devletin yasal düzenlenmiş hukuk sistemi 

Carta ile toplumun yeni gelişen burjuva sınıfının içinde yer almayan dil, din ve kültürel azınlıklar, iradesine öncülük ediyordu. halklar ve uluslar inkâr edilenler durumundadır. Bu 

Kapitalist üretim biçiminin hakim hale durumu gidermek için temel insan hakkı olan vargelmesi, son derece karmaşık bir toplum yapısını lıklarım meşrulaştırmak yoluna başvurma ve hakdoğurdu. Uyanışa geçen toplumun, feodal, larmı yasal güvenceler altına almanın yollarını monarşik hukukla bağdaşması mümkün olamazdı, arayacaklardır. Bu onların en doğal hakkı sayıl-Burjuvazi kendi hukukunu yaratmak için Roma maktadır. Bu hakka meşru savunma ilkesi de 


gereklilik olarak Romaf Anayasa ve yasalar olarak bilinen yurttaşlarının kendi Egemen sistemlerin hukuk kuralları 

...... ^ ^ , , Devletin güvenlisi 

işlerim bizzat temsilcileri ° ° 

Birliği ve bütünlüğü esasına 

vasıtasıyla belirli ve ^ ,,,,,, 

Dayandırılan hukuksal 

müeyyidesi olan kurallar-l Düzenlemelerdir 





dahildir. İnkâr ve imha siyasetinde ısrarlı olan devlet politikalarına karşı halkların ve toplumsal kesimlerin gerektiğinde zor yöntemlerini kullanarak kendilerini savunma hakkı da bir anayasal hak olarak hukukta yeri vardır. Bu hak, günümüzde evrensel hukukun temel normlarından biri haline gelmiştir. 

Ortadoğu devlet sistemlerinde ise durum bunun tam tersidir. Anayasa ve yasalar olarak bilinen, egemen sistemlerin hukuk kuralları, devletin güvenliği, birliği ve bütünlüğü esasına dayandırılan 



PKK gücünü ideolojiden aldığı kadar geliştirdiği yeni yaşam ölçüleri ve edindiği ahlak kurallarından da almaktadır 



hukuksal düzenlemelerdir. Gelişmiş demokrasilerde bile devlet güvenliği önceliklidir. Totaliter, oligarşik ve monaşik rejimlerde ise halk adına demokratik bir hukuktan bahsedilemez. Kendisini demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu rejimlerden biridir. Cumhuriyet olarak tanımlansa da uyguladığı hukuk kuralları faşizan rejim hukukudur. 
Türk anayasası askeri rejimlerin oluşturduğu anayasalardır. 61, 70 ve 82 anayasaları darbe rejimlerinden kalma anayasalardır; bunlar hukuk adına topluma giydirilen deli gömleğinden başka bir şey değildir ve bu yasaların toplumu nasıl sıkboğaz ettiği de görülmüştür. 12 Eylül anayasası buna örnektir. Şoven, milliyetçi ideolojiden esinlenen devletin uyguladığı hukuk ölçülerinin bu kapsamda olması şaşırtıcı değildir. Teklik ilkesine göre örgütlenmiş devlet geleneğinde baskıcı ve zora dayanan hukuk kuralları kaçınılmaz olarak var olacak ve ötekilerin inkârına dayanacaktır. 


"Hukukun esas rolü, devleti vatandaşa karşı korumak ve güçlendirmek değil, tersine vatandaşı devletin gücüne karşı çok güçlü temel haklarla donatarak korumaya almaktır. 
Korumaya ihtiyacı olan devlet değil, bireydir, yurttaştır." 

Ancak, salt bir ceza hukukuyla, bir toplumu yönetmek ve sorunlarını çözmek mümkün değildir. Bu sistem daha çok totaliter ve anti demokratik sistemlerde geçerlidir. Bu nedenle hukukun ahlak ile yaşamsallaştırılması büyük önem taşımaktadır. "Ahlaklı bir toplum olunmadan hiçbir iş başarılamaz. Özgür bir ahlak edinmek toplumun bilinçlenmesine bağlıdır. 
Özgür toplum, ahlaklı toplumdur. Hukuk yerine ahlakın esasta rol oynadığı, yaratıcı bir eğitimle yaşam tutkusu gelişkin olan, kendi içinde savaşı tanımayan, kardeşçe ve dostça ilişkilerin egemen olduğu bir toplum, eşitlikle yüklü sosyalizme geçişin en doğru yoludur". 

Burada önemle vurgulanması gereken husus, hukukun hangi şartlarda ve somut koşullara nasıl uyarlanacağıdır. 

Pratik uygulamalar bize sıkça göstermiştir ki, birçok durumda, yanlış yer ve zamanda yapılan yanlış ve yetersiz hukuki düzenlemeler, mücadelemizin sağlıklı yürütülmesinin önünde engeller oluşturmuştur. Örgütün gerek içe ve gerek dışa karşı bir hukuk anlayışı mevcuttur. 
Uygulanması sırasında, örgüt ölçülerine-hukukuna uyulmadığı takdirde mücadelenin kendisine zarar vereceği bilinmelidir. Partinin dışarıya karşı yarattığı imaj bu ideolojik, ahlaki ve hukuksal yaklaşımın bir ürünüdür. Yani yazılmış bir anayasası olmasa da, partinin, yaşam alanında geliştirdiği ve giderek topluma mal edilen ahlak ölçüleri vardır. 

PKK gücünü ideolojiden aldığı kadar, geliştirdiği yeni yaşam ölçüleri ve edindiği ahlak 









kurallarından da almaktadır. Feodal toplumun ağır etkilerini taşıyan Kürt halkının geleneksel ilişki ve yaşam ölçülerinde bir yenilik anlamına gelen parti ölçü ve ahlak kuralları toplumun yeniden şekillenmesinde temel teşkil etmektedir. Partiyi kitlelerde çekici kılan en büyük özellik hiç kuşkusuz PKK'nm yaşam ölçüleri ve ahlak kurallarıdır. Bu aynı zamanda parti hukukudur. Şartlara göre yaratıcı uygulanmalı ve PKK'nm ahlaki normlarına dayandırılmalıdır. Burada tamamen gönüllülüğe dayanan bir katılımın isteyerek, özümseyerek uyum göstermesi kadar, halk tarafından da içselleştirilen temel yaşam felsefesi olmalıdır. Bu ölçüler toplumun yeni ölçüleri olarak benimsenmiş ve toplum yaşamına yerleşmiş ölçülerdir. Bizde uygulanan ve uygulanması gereken örgüt hukuku, zaman ve mekan bağlamında -savaş koşullan da dahil- pratik uygulanması göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. 

Amaçları doğrultusunda mücadele içerisinde olan örgütün kendisine oluşturduğu, yaşam kuralları bir örgüt hukuku niteliğini taşımaktadır. Değişik sosyal tabakalardan gelmiş ve örgüte katılmış bireylerin bu yaşam kuralları dediğimiz örgüt hukukuna uyum göstermeleri bir zorunluluktur. Çünkü bu kurallar yaşamı düzenleyen ve amaçları doğrultusunda mücadeleyi geliştiren kurallarıdır. Uygulanmamsı halinde yaşamın yozlaşmasına ve dağılmasına yol açar, giderek amaçlardan uzaklaşmış bir örgüt durumuna gelir. 
Toplumsal alışkanlıklara örgüt hukukuyla uyuşmadığı bilinen bir durumdur. Ama örgüt hukukuyla bağdaşmayan birey alışkanlıklarının önüne geçmek için sadece bir ceza hukukuyla yetinmek, "örgüt hukukudur" diyerek uygulanması da bir o kadar sakınca doğurmaktadır. Bizde örgüt hukuku gönüllülüğe ve fedakârlığa dayanmakta, emek temelinde katılımı ön görmektedir. Örgüt hukukunu sadece 



ceza hukuku olarak algılamak bir yanılgıdır. Özü itibarıyla ikna temelinde kazanmayı esas almaktadır. Yaşamda ve eylemde suç teşkil eden ve sorgulamayı gerektiren durumları bir eğitim aracına dönüştürerek kazanım hanesine eklemeyi esas almak ve bireyi cezalandırmadan önce onu kazanmayı ön planda tutmak doğru bir hukuk anlayışıdır. 

Tam da bu noktada hukuk ile ahlakın ilişkisini doğru koymak gerekir. Hareketimiz içinde özellikle son yıllarda çoğunlukla günlük yaşam ilişkilerimiz ve genel anlamıyla toplumsal ilişkilerimiz bağlamında, yaşamı ve yanlış eğilimleri yeniden sorgulamaya ihtiyaç vardır. Toplumsal yasaların esasını oluşturan ahlaki yasa ve ilkelerin yerine, özellikle sistemin toplumu, zor ve baskı yoluyla bir arada tutma ve yönetme biçimi olan hukukun fazla ön plana çıkarılması, ahlaki yaklaşımın belirtilen özünü kavramamakla doğrudan bağlantılıdır. Bundan hukuk kurallarına ve hukuka en azından konjöktürel düzeyde de olsa karşı olmak gibi yorum çıkarılamaz. Toplumsallık elbette hukuk ve yasalarla da güçlendirilebilir, yürütülebilir; bu anlamda topluma biçim de verilebilir. Ama toplumun var oluşunda belirleyici yasalar onun ahlak yasalarıdır. 

Bu ahlak yasalarını ortadan kaldırdıktan sonra pozitif hukuk ve onun yasalarıyla toplumu yürütmeye çalışmak, toplumsallığı ve toplumsal ilişkileri özünden uzak ele alarak, ona yabancılaşmayı dayatmak anlamına gelir. Geliştirmek istediğimiz toplumsallığın özü olan ahlaki ilkeye dayanması ve buna dayalı daha gelişkin bir düzeyin yaratılması hedefi doğru ve gerçekçi bir hedeftir. 
Bunu gerçekleştirmeye çalışırken, buna dayalı bir hukukun yaratılması, yaratılan bu hukuk kuralları ile yaşamın düzenlenmesi ve bunun gerekliliklerine 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uyulması da elbette gerekli bir yaklaşımdır. Bu, örgütselliğin gereğidir. Dağıtılmış, kendi iradesine ve özgürlük bilincine yabancılaşmış bir toplumsal gerçekliğin, yeniden, kendi ahlaki ilkeleri üzerine oturtulabilmesinin mücadelesini yürüten bir örgütün, kendisini bu anlamda hukuk kuralları ile bir biçime kavuşturması, ilişkilerini bunun üzerinde geliştirmeye çalışması da bir gerekliliktir. 
Ama eğer gerçekten yaratmak istediğimiz toplumun doğal demokratik- komünal bir toplum karakterinde olmasını istiyorsak, hukukun geçiciliği, ahlakın kalıcılığı; hukukun etkileyiciliği, ahlakın belirleyiciliği noktalarını çok önemli ideolojik bir ilke olarak benimseyip yaşama geçirmemiz gerekir. 

Bu noktada ahlakilik adı altında hukuksuzluğu, kuralsızlığı ve giderek örgütsüzlüğü dayatan yaklaşımların bütünüyle doğal toplumun dayatmaları, ya da doğal toplumun gerekliliklerine uyum olarak algılamamak kadar kabul etmemek de gerekiyor. Zira Önder Apo, "kapitalizm koşullarında yaşıyoruz" diyor. Kapitalizm koşullarında yaşayan bir toplumsal gerçeklik içerisinde ahlaki örgünün ne kadar parçalandığı, toplumun ve bireyin ne kadar ahlaksızlaştırıldığı ve bizim de bu toplumsallığın içerisinden gelmemizden kaynaklı olarak ahlaki duruşta ne kadar parçalı bir gerçekliği yaşadığımızı unutmamalıyız. Dayattığımız ve ahlaki olarak adlandırdığımız kimi yaklaşımların da özünde komünal demokratik ahlaka aykırı olduğunu görmemiz gerekiyor. 

Ahlakilik sadece feodal toplumun ya da kapitalist sistem içerisinde yetişmiş bireyin benimsediği doğruları uygulaması ve bu doğrular çerçevesinde yaşamı kurmaya çalışması değildir. 
Ahlakiliğin doğal toplumla bağını tespit eden, ya 



da doğal toplum karakteri olup- olmadığını belirleyen ölçü, onun demokratik -komünal karakteridir. Bu açıdan ele alındığında ölçü olarak neyi esas alacağımızın perspektifi bellidir: Önderliğin hem Kürt toplumu olarak tanımlayıp kendisini ona dayandırdığı toplumsal mirasın karakterine, hem de amaç ve hedef olarak yaratmak istediği toplumsallığın temel karakteristik özelliklerine uygun anlayış, yaklaşım ve davranışları kendi 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En ahlaki yaklaşım 
İdeolojik olarak önümüze koyduğumuz Toplumsal perspektifin 
Amaç ve hedeflerinin Gerçekleştirilmesine dönük Gerekliliklere sonuna kadar 
_ Bağlılıktır _ ^ 

ahlakımız olarak benimsememiz gerektiğini belirtebiliriz. Bu ahlakın toplumsal bir sisteme kavuşturulabilmesinin yol, yöntem ve araçlarından birisi de hukuktur. Bu anlamda ele alındığında yaratmak istediğimiz demokratik-konfederal sistemin hukuk anlayışı; ahlakı yadsıyan, ahlak dışında bir hukuk olmayacaktır. Sorun, hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi doğru kurabilmektir. 

Kimi zaman hukuk adı altında toplumsal ilişkileri tamamen mekanikleştiren, hatta görevler yığınından ibaret gören yaklaşım ve ilişkilerde bir yapaylığa yol açarken, kimi zaman da doğal ahlak adı altında her türlü keyfi dayatmanın ve kendine göre ölçülerin esas alınmasını istemenin ve dayatmanın geleneksellik olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Geleneksel olan ile ahlaki olanın mutlak anlamda bir ve aynı olduğu yaklaşımı da yanlış bir yaklaşımdır. Ahlak'm gelenek ile bağlantılı olduğu doğrudur. Ancak gelenek olarak 






bellediğimiz, algıladığımız ve pratikte esas alınmasını istediğimiz kimi yaklaşımlarımızın hem toplumsallıktan kaynaklı, hem de geçmiş mücadele pratiğimizin yaratmış olduğu tahribatlardan kaynaklı eksik ve yanlış yönleri vardır. Sorun şudur; ideolojik olarak ahlak ve hukuk arasında bir ilişki kurmaya çalışırken, bu hukukun doğal toplumun demokratik- komünal ahlaki değer yargılarıyla ne kadar uyuştuğu, ne kadar çeliştiği noktasında sorunları ele alıp tartışabilmektir. 

Önder Apo, demokratik -komünal toplumun ölçülerini Savunmalarda en ince ayrıntısına kadar ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu noktada doğal toplumun ahlakı nedir, Doğal topluma en yakın ahlaki ilkeler ve yasalar nelerdir, Bunların gelenek içerisinde anı ve kalıntı biçiminde temsil edilen yönleri nelerdir? sorularına doğru cevaplar vermek, doğru bir ahlaki anlayışın geliştirilmesi için temel alınması gereken yaklaşımdır. Bunun hukuku ise, yaratmak istediğimiz ahlakın temel ilkelerinin yasallaştırılması ve kendi kurumlan ile topluma mal edilmeye çalışılması biçiminde olabilir. 

Bu bağlamda ele alındığında en ahlaki yaklaşım, ideolojik olarak önümüze koyduğumuz toplumsal perspektifin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine dönük gerekliliklere sonuna kadar bağlılıktır. Bu gerekliliklere göre yaşamını düzenlemektir. Bu gerekliliklerle çelişen hiçbir yaklaşımın ahlaki olmadığını bilmektir. Ahlakı tamamen bu ideolojik perspektifle yorumlamak ve pratiğimizi ona göre şekillendirmek, devrimciliğin, militan olmanın esası ve özüdür. İdeolojik perspektifle uyumlu olan yasalar giderek ahlaka dönüşeceğinden, bunlar karşısındaki keyfi yaklaşımlar da çok fazla ahlaki olmayacaktır. Toplum -birey ilişkisi ele alınırken, bu ilişkilerde ne bireyin keyfi yaklaşımlarını toplumsal ihtiyaçların önüne koymasını, ne de toplumun kendi ihtiyaçlarını giderme adına bireyi boğmasını benimsemek gerekir. En ahlaki yaklaşım, toplum birey ilişkisinde Önder Apo'nun optimal denge dediği dengeyi yakalamaktır. 

Yine ideoloji, ahlak ve hukuku da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bu konuda yürütülen tartışmalarda ya da geliştirilen yasalarda sürekli çelişki yaratan, karşı karşıya koyan yaklaşımlar, toplumsal ahlakın esas alınıp, ön plana çıkarıldığı anlamına gelmez. Ya da hukuku dayatarak böylece bir ahlak yaratılabileceğini sanmak da tersinden yanlış bir yaklaşımdır. Bu noktada günlük yaşam ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hukuk yaratma isteğimizi ahlak ilkeleri üzerine oturtulmuş bir toplumun yol, yöntem ve araçları olarak algılamalıyız. Bu hukukun, tarihsel- toplumsal birikimin ve geleneklerin bizlere bıraktığı olumlu ve özgürlükçü mirasından kopuk, onların temel ölçülerine dayanmadan köksüz bir tarzda geliştirilmesinin tehlikesini de sürekli göz önünde bulundurmalıyız. 

PKK'nm mücadele mirası ve Önderliğin yeni paradigmasının ideolojik zenginliği ve yine ahlaki kültürel geleneklerimiz, demokratik komünal sistemin gelişilmesinde rol oynayacak olan bir hukuk sisteminin kuruluşu için yeterli zemini sunmaktadır. Eksik ve yetersiz yaklaşımlardan çıkarılan dersler ışığında, gerek örgüt ortamımızda ve gerekse topluma yaymak istediğimiz ve ihtiyaç duyulan hukuksal sistem için yeterli ideolojik donanım ve yerleşmiş ahlak kuralları mevcuttur. 
Önemli olan bunların doğru tespiti kadar pratik alana aktarılması, örgütlendirilmesi ve yaşamsallaştırılmasıdır. 

Abdullah ÖCALAN 

Sosyal Bilimler Akademisi 
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Önder Apo'nun, PKK'yi şehitler partisi olarak tanımladığı doğrudur. Önderliğimizin birçok konuşmasında ve değerlendirmesinde bu mevcuttur. Şehitlerimize ilişkin yaptığı değerlendirmelerde " Yaşıyorlar işte, PKK biçiminde" demişti. 
PKK' yi şehitlerin yaşayan gerçeği olarak tanımlamıştı. PKK' nin şehitler partisi olma gerçeği birçok yönden değerlendirilebilinir. Hareketin gelişim süreci ve ona yön veren önemli olaylar bakımından bu değerlendirme yapılacağı gibi, felsefık, ideolojik yapılanışı bakımından yine pratik mücadelenin gelişimi, büyümesi noktasında da benzer tanımlar geliştirilebilinir. PKK 'nin şehitler partisi olduğu gerçeği hareketin çıkışından bugüne çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutulması durumunda açıkça ortaya çıkacak, bu gerçeği görülecek ve böyle bir tanımlama rahatlıkla yapılabilecektir. 

Önder Apo Haki Karer'in anısına bağlılığın en iyi ifadesi olarak, PKK 'nin kurulmasını ve mücadelenin bu temelde büyütülmesini örnek göstermiştir. Örneğin; İmralı'da yaptığı savunmalarda "böyle bir katliam yaşanmasıydı, PKK'nin gelişimi bu biçimde olmayabilirdi" değerlendirmesini yaptı. Hem partileşmenin gelişmesi hem de bu mevcut biçimiyle şekillenmesi Haki Karer yoldaşın şahadetine fazlasıyla bağlıdır. Bu, şehit yoldaşın anısına doğru bağlılığın gereği olarak geliştirilmiştir. Önder Apo Haki Karer yoldaşın şahadetinin birinci yıl dönümünde yaptığı 


yazılı değerlendirmede " Haki Karer'in anısı ölümsüzdür ve anısını ölümsüz kılan gerçek, PKK gerçeğidir" dedi. Bu değerlendirmeyi yaptıktan beş ay sonra PKK toplantı yaparak, resmen kuruluşunu gerçekleştirdi. Zaten yaşanan süreç partileşme süreciydi. Böylece anın ölümsüzlüğü belirlemesi, PKK'nin kuruluşuyla somutlaştırılmış oldu. 
Böylece şehitlerin emekleriyle, fedakârlıklarıyla, cesaretleriyle sağladıkları gelişmelerin ürünü olduğu gibi, diğer yandan da şehitlerin anısına bağlılığın, büyük bir çabanın ve emeğin de yaratımı oluyor. Bu bakımından PKK şehitler gerçeğiyle özdeşleşen bir parti olmayı ifade ediyor. 

Partileşme süreci tamamen Haki Karer'in anısının yaşatılması, özgür, eşit, demokratik bir toplum ve yaşam gerçeğinin yaratılmasının ifadesidir. Anıya bağlılık cisimleşmiş, somutlaşmış bir örgüt yapısını yaratıyor. Diğer yandan pratik gelişmeye baktığımızda PKK'nin örgütlenerek gelişmesini halka halka şehitler gerçeğiyle, şahadet olaylarıyla örülmüş bir zincir gibi, 18 Mayıs 1977'de Haki arkadaşın katledilmesinden başlayıp günümüze değin devam ede gelmiştir. 

Botan'da şehit düşen Yıldız ve Sorxwin arkadaşlar da yeniden yapılanan PKK'nin merkez üyesiydiler. Gabar'da şehit düşen değerli komutan Şoreş arkadaş da en son bu zincire eklenen halka oldu. Bu şahadetler PKK 'de ki özgürlük yürüyüşünün ifadesidir. Tüm bu olaylar aslında kendilerinden önce yaşanan şahadetlerin anılarına bağlı olmayı, anının gereğini yerine getirmeyi, 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onlarla bütünlüklü yaşamayı, onlar karşısında insan olarak, yoldaş olarak görevlerinin gereğini yerine getirmenin adı olmuştur. 

79 Mayıs'm da Halil Çavgun arkadaş Haki 
Karer arkadaşın anısına bağlılığın gereği olarak mücadeleyi daha geniş kitlelere taşırmak adına şahadete ulaştı. Ferhat Kurtay arkadaşların şahadeti de tamamen 18 Mayıs çizgisini zindan direnişinde sürdürme, Haki arkadaşın anısını derinleştirme ve yüceltme temelinde gerçekleşti. Bütün 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Daha somut olarak da 
Kim PKK'li tartışmaları 
Soruları karşısında 
Ki bu Önderliğe kadar yansıyordu 
" Şehitler PKK'lidir" dedi 
Böylece PKK üyeliğinin 
Tanımını koydu 
Şehitlerden oluşan bir parti 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şahadetler aslında şehitlerin anısına bağlılığın gereğini yerine getirme, bu anının insanların, militan kadroların, üzerine yüklediği görev ve sorumlulukları pratikleştirme çabası, mücadelesi içinde gerçekleşmiştir. Mücadelemizin her adımında bu gerçeklik var. Partiyi yaratan da bu mücadele gerçekliğidir. PKK eşittir özgürlük, eşitlik demokrasi mücadelesi, halkın böyle bir mücadele içerisinde eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, örgütlendirilmesi bu temelde özgürlük yürüyüşüne kalkmış yeni bir halk gerçekliğinin ortaya çıkartılmasıdır. Dolayısıyla halk meydanlarda sıkça " PKK halktır, halk buradadır” diyor. Bu PKK'nin yeni bir halk yaratma gerçeğinin olduğunu ifade ediyor. Bu halkı yaratan da bu mücadeledir. Mücadeleyi var eden, mücadeleye ruh veren, enerji veren, cesaret ve fedakârlık kazandıran, mücadelenin özsuyu olan gerçeklik ise şehitler gerçeğidir. 


Mazlum, Kemal, Hayri arkadaşlar şehit düştüğünde Önder Apo şöyle demişti. ” PKK kölelikten özgür yaşama geçişin köprüsüdür.” Normal yaşamdaki partilere bakıldığında, yine reel sosyalizmin partileşmelerine bakıldığında farklı ölçüler görülüyordu. Elbette PKK resmen kurulduktan sonra, herkes bu gelişmenin nasıl yaşandığını tartıştı. PKK nasıl örgütleniyor, nasıl şekilleniyor? 
Şu soru hep var oldu: Kim PKK'li, PKK üyesi nasıl olacak, nasıl olmayacak? Bu ilk kapsamlı tartışmaya PKK III. Kongresi'nde ulaşıldı. Çeşitli sapmalar, ideolojik, taktik özü temsil etmeyen eğilimler var olduğundan ideolojik, örgütsel mücadelenin en yoğunlaştığı süreç III. Kongre süreciydi. 
Dolayısıyla da üyelik kavramı en çok da bu kongrede tartışıldı. Önder Apo PKK III. Kongresi'nde kapsamlı PKK üyeliği, yöneticiliği değerlendirmeleri yaptı. 

Daha somut olarak da kim PKK'li tartışmaları, sorulan karşısında, ki bu Önderliğe kadar yansıyordu. " Şehitler PKK'lidir” dedi. Böylece PKK üyeliğinin tanımını koydu. Şehitlerden oluşan bir parti. Herkes PKK 'ye girebilir, hizmet edebilir, çalışabilir, ama PKK kimliğine ebediyen sahip olmak ancak bu katılımı sonuna kadar götürmeye bağlıdır, yani yaşamının sonuna kadar götürmek. 
Örneğin bir kişi çok Müslümanlık yapabilir, çok ibadet edebilir, çeşitli dönemlerde hoca da olabilir, ama o kişinin mümin kalıp kalmamasının ölçütü mümin olarak ölüp ölmemesine bağlıdır. Yıllarca istediği kadar Müslümanlık yapabilir birisi ama son nefesinde Müslüman mümin sayılmaz. Onun için İslâmiyet de son nefesin nasıl verildiğini çok önemser. Bu özellik büyük ideolojilerin karakterinde vardır. Hıristiyanlıkta da var. Kendi öğrencilerini doğru çizgiye çekmek isterken de HZ. İsa 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benzer tanımlamalar yapıyor. "Beni inkâra kalkışacaksınız" diyor. Bununla kendisine inananları uyarıyor. Kendisinin inkâr edilmesinin bir sapma olacağını ifade ediyor. Buna benzer gerçeklik, PKK'de de var. Önderlik " Ben de PKK'li olmaya çalışan bir militanım, Apo'cu olmaya çalışan bir militanım" dedi. Şimdi hizmet ediyorum. Fakat şunu da hep söylüyordu, sonum ne olur bilinmez, öyle çok dogmatik bir biçimde kendinizi kaptırmayın. Dolayısıyla doğru PKK 'liliği, gerçek PKK 


'liliği yaşamının sonuna kadar, PKK çizgisine hizmet etmeyi onun özünü yaratmayı bilmeye bağladı. Böylece bir tanım ortaya çıktı. 

Yeniden inşa sürecinde de bu tartışmalar çok yapıldı. Kim üye olacak, üyelik kıstasını koyalım, hatta kimlik verelim arayışında olanlar oldu. 
III. Kongre sürecinde de böyle durumlar, bu tür anlayışlar, dayatmalar vardı. Daha sonra 1991 'de Zindan Konferans sürecinde de zindandan çıkan arkadaşlarımız bu tür tartışmaları yoğunca yapmışlardı. Onlara da Önderliğin verdiği tanım aynı 


olmuştu. "Şehitler PKK'lidir" dedi. PKK'yi şahadet çizgisinde bir ideolojik, örgütsel tanıma kavuşturdu. Katılabilir, hizmet edilebilir, PKK militanı olmak için büyük cesaret ve fedakârlıkla herkes çalışabilir. Ama PKK kimliğine sahip olmak bu çabayı, bu katılımı sonuna kadar götürmeye bağlıdır. Yoksa üç sene PKK'li oldu, ondan sonra ayrılıp bir başkasıyla olamaz, bunu kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü PKK sadece bazı işleri, somut işleri yapmak için oluşmuş bir örgüt değil, sadece 


dar bazı politik adımları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir parti de değildir. Bir yaşam felsefesidir, bir ruh, bir duygu ve düşünce bütünlüğüdür. 
Kemal Pir" PKK'lilerin duygusal bütünlüğü vardır, ruhsal bütünlükleri vardır" diyordu. Ruhsal bütünlüğe ulaşmayan PKK'lilik doğru değildir. Önderlik "ruhsal bütünlüğü sağlamayan bağlılık, katılım doğru değildir. Kabul edilemez" diyordu. O nedenle bir yaşam felsefesi, ruh ve duygu duruşu bütünlüğü, bir ideolojik ilkler toplamı, onlara ulaşmak için çalışır insan. PKK'lilik bir anlaşmayla olmaz. 










Böyle bir durum ihaneti ortaya çıkarabilir. Ama diğer türlü istediği zaman giren, istediği zaman çıkan bir parti de olmaz bu. 

Semir provokatörü "Bir günde PKK'li oldum, bir gecede çıktım." Önderlik çok sert eleştirmişti. "Sen nasıl bir günde PKK'li olursun" demişti. Bu bir ruh, felsefe, duygu bütünlüğünü, yaşam felsefesini nasıl bir günde edindin. 
Edinemez dolayısıyla PKK'lilik bir ruh, bir duygu, yaşam felsefesi edinme ve bu temelde yaşamını sürdürme olayıdır. Onunda kesinleştiği yer tabiî yaşamın son anı, son nefesidir, şahadet gerçeğinde ifade edildiği gibi. Bu bakımdan ideolojik, felsefık yapılanışı bakımından da şehitlere, şehitler çizgisine bağlı kalınarak PKK'lilik edinilebilinir. 
Dolayısıyla PKK bir şehitler partisidir. 

PKK, şehitler partisi olma gerçeğiyle; bir ruh, bir yaşam felsefesi ve duygu bütünlüğüyle, özgürlüğü ve eşitliği yaratan yeni bir yaşam hareketi olmuştur. İnsanlık için ön görülmüş yeni bir yaşam çizgisi yaratmak üzere, insanlığın örgüt - leyici mücadeleye girişidir. Bu mücadele uzun soluklu, ideolojik ve kendini eğitme, örgütleme olayıdır. Gericilikle siyasal, askeri, ekonomik ve toplumun tüm alanlarında mücadele etmedir. PKK; mücadelede çok yönlü, insan ve toplum yaşamının bütün alanlarında vardır. Bu bakımdan PKK'yi birçok yönden tanımlamak gerekir. Fakat hepsinden önce böyle bir yaşam çizgisi, yaşam felsefesi, yaşam duruşu, özgür, eşit, demokratik yaşam gerçeğini insan ve toplum yaşamını ortaya çıkarma durumu olarak tanımlamak ve bu en temel tanımını koyarak da kimlik kazanmasını sağlamak gerekmektedir. Böyle olunca, PKK mücadelesini sadece bir ulusal, toplumsal kesimle, cinsle tanımlamak dar ve yetersiz kalacaktır. Bunların hepsini ken¬ 


disinde barındıran ama bunları da aşan tüm ulusların, toplumsal kesimlerin özgürlük, eşitlik çizgisini, cins özgürlüğünü en üst düzeyde özgür, eşit demokratik bir insan ve toplum yaşamını yaratma temelinde birleştiren, sentezleyen bir gerçekliği ifade ediyor. Bu bakımdan herkesin içinde yer alabildiği bu tür ayrımların olmayacağı, ayrımcılığın ortadan kalktığı bir insanlık duruşu oluyor. 

Her ulustan insanlar böyle bir yaşam çizgisini esas alarak PKK'ye katılım gösterebilir. 
PKK'de yer alabilir. Bu yönüyle PKK bir insanlık mücadelesidir. Mevcut toplumsal yapılanma özelliklerini aşarak, PKK çizgisinde kendini yeniden yaratarak, kişilikte devrim yaratarak yeni bir kişilik şekillenmesi yaratma temelinde katılabilir. Yine 

PKK gerçekliğinde 
Enternasyonalizmden de öteye 
Yeni bir insanlık sentezi var 
Her türlü eşitsizliğin, adalesizliğin Çözümlenmesi temelinde 
Eşitlik ve özgürlük ilkelerini 
İşlevsel, yaşamsal kılmayı 
İfade edecek düzeyde 
Yeni bir insan ve toplum sentezi 
^ Gerçekleştiriliyor. ^ 

her cinsten insan katılabilir. Burada cins ayrımının olmadığı, cinsiyetçi zihniyetin, cins egemenliğinin aşıldığı, yok edildiği yaşamın her alanın her cinste insanın sadece insan olarak katıldığı, bir çizgi vardır. PKK yaşam felsefesinde cinsiyetçi yaklaşım, cins eşitsizliği tümden aşılmıştır. İnsan olma bilinciyle ve her insan özgür, eşit duruşuyla bir katılımı vardır. O bakımdan dar bir cins eşitliği ya da kadın hakları elde edilmesi anlayışı PKK ideolojik anlayışında yer bulmamaktadır. Tam tersine özgürlüğe dayalı bir eşitlik, tamamen insan olarak her cinsin kendi yapısında, kendi rengiyle özgür, eşit temelde katılımı ve bu insanlık çizgisinde yeni bir insan ve toplum yaşamını ifade eden, yeni bir yaşam sentezinde katılım göstermesini ifade ediyor. 

PKK'nin bu eşitlik ve özgürlük anlayışı ilk çıkışından günümüze değin hep var olmuştur. 
PKK'de Önderliksel çıkış, doğuş böyledir. Önderlik gerçeğinin önemli bir yanı da bu oluyor. Yürütülen 
33 yıllık mücadele içerisinde bu çizgi daha da 
gelişerek netlik kazanmış ve tüm toplumsal kesimlerde açılım sağlamıştır. Önder Apo yeni paradigmayla bu çizgiyi daha geniş, daha kapsamlı ve anlaşılır bir biçimde teorik ifadeye kavuşturmuş bulunuyor. 20. yy'm reel sosyalist çizginin ifadelendirdiği biçimiyle bir enternasyonal tanımlama yapmak bu anlamda yetersiz kalıyor. PKK gerçekliğinde enternasyonalizmden de öteye yeni bir insanlık sentezi var. Her türlü eşitsizliğin, adalesizliğin çözümlenmesi temelinde eşitlik ve özgürlük ilkelerini işlevsel, yaşamsal kılmayı ifade edecek düzeyde yeni bir insan ve toplum sentezi gerçekleştiriliyor. Yoksa sadece PKK 'de kadın da yer alıyor, o halde kadın özgürlüğüne yer veriyor, başka ulustan insanlar da yer aldığından Enternasyonalist görev yerine getirilmiştir demek değildir. Ancak bu tür tartışmalarda yapıldı ve böyle anlayışlarda var oldu. Sanki PKK'ye o temelde katılım oluyor gibi yaklaşımlar oldu. 

PKK'de kadın, erkek farklı uluslardan yine değişik toplumsal kesimlerden insanların yer alması 20. yy’m dar enternasyonalist ya da kadın özgürlüğüne yer veren anlayışlardan kaynaklı olmadı. Aksine bunun önderlik doğuşunu, önderlik 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gerçekleşmesini yeni yaşam sentezinde kaynaklı katılımların olduğu kesindir. Bu bakımdan da 20. 
yy tammları PKK gerçeğini ifade etmeye yetmiyor artık. PKK'ye katılımları dar bir enternasyonalist katılım gibi görmemeliyiz. Örneğin, birçok ulustan, toplumdan PKK'ye katılmış insanlara yaklaşımda hatalar ortaya çıkarabiliyor. O mantıkla katılanlarm hatalara düşmelerine yol açıyor. Ben enternasyonal katılımcıyım, PKK mücadelesine destek veriyorum biçiminde ki bir katılım Apocu militanlığa tam ve doğru katılım değildir. Ruhsal ve duygusal bütünlüğü yakalamış bir yaşam felsefesini de ifade etmiyor. Sadece destekçi konumda kalmıyor. Biz bu yanılgıları yaşayanları çok gördük. Böyle bir katılım, militan katılımdan öte kendisini destekçi görme gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Ve militan sorumluluğu gerektiği gibi yerine getirilmiyor. 
PKK bu tür katılımları hatalı katılım olarak değerlendirdi. Bu tür katılımlar pratikte birçok yanlışın 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"PKK ezilen tüm sosyal kesimlerin Ulusların partisi 
PKK bir insanlık partisi 
Yeni bir yaşam partisi 
Özgür, eşit ilk insan ye toplumun 
Yaşam partisi." 

v ) 

ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak artık Apo'cu felsefenin anlaşılması, özümsenmesi temelinde bu tür düz yaklaşım ve katılımlar aşılmıştır. 

Yeni bir yaşam felsefesi, ruhsal ve ideolojik duruş temelindeki katılım hem doğru hem de PKK özüne uygun bir katılımdır. Bu aynı zamanda bir insan ve bir devrimci olarak doğru bir çizgiye katılmak, doğru bir yaşama girmek dolayısıyla da doğru bir yaşam felsefesini edinmek oluyor. 
PKK'de hiç kimsenin hiçbir ayrıcalığı yoktur. Nasıl 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ki Kürt toplumundan, Türk toplumunda bir insan katılım göstermişse diğer toplumlardan insanların katılımı da aynı şekildedir. Yine nasıl ki emekçi, işçi katılmışsa diğer toplumsal kesimlerden katılımlarda aynıdır. Ancak kişi kendisini Apo'cu çizginin ön gördüğü özgürlük, eşitlik çizgisinde, yaşam felsefesinde yeniden yaratmışsa, hiyerarşikdevletçi toplum gerçeğinden, sınıflı cinsiyetçi toplum gerçeğinden arındırmış, bu özellikleri aşmış ve kendini yeniden yaratmışsa doğru katılımı da başarmış olur. Bununla birlikte bir erkek nasıl katılım sağlamışsa kadının katılımı da aynıdır. 
Kadının katılıyor olması bir ayrıcalık olmadığı gibi bir destekleyicilik durumu da değildir. Aksine kendi sorunlarını bu hareket içerisinde çözme özgürlük ve eşitlik çizgisinde yeni insanı yaratma katılımıdır. Toplumsal özgürlük ve eşitliğin temeli olan kadın özgürlük çizgisinde özgür ve eşit yaşamı ön görme, yaşam felsefesini böyle bir çizgiye oturtma gerçeği de PKK'nin bu yeni paradigmasında çok daha net, somut ve derin bir ifadeye kavuşturulmuştur. PKK yıllardır kadın partisi olarak tanımlandı. 

"PKK ezilen tüm sosyal kesimlerin, ulusların partisi, PKK bir insanlık partisi, yeni bir yaşam partisi, özgür, eşit ilk insan ve toplumun yaşam partisi." Aslında böyle ele almak, görmek, böyle değerlendirmek gerekiyor. Ne var ki bu noktada halen yetersiz duruşlar var, onları görüp aşmak gerekir. Örmeğin entemasyonalist katılım gibi 20. 
yy'm dar anlam içeren kavramıyla sınırlı kalan değerlendirmeler var. Bu yetersizdir. Kesinlikle çok geri bir tanımlamadır, ileri bir tanımlamayı ifade etmiyor. PKK dar sınıf yaklaşımını aşmış, özgür ve eşit yaşam çizgisini yaratmıştır. Bu bakımdan örneğin bir işçi olmak, bir memur olmak, 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emekçi olmak PKK'lileşme noktasında diğer toplumsal kesimlerden gelmek herhangi avantajlı, ayrıcalıklı durumu ifade etmiyor. Öyle algılamak yanılgıya götürür. Ücretli işçi duruşu, memur duruşu PKK'lileşme karşısında, PKK 'nin özgürlük, eşitlik çizgisine, özgür yaşam çizgisine katılma karşısında bir sapmayı ifade ediyor. Bir geri durumu yansıtıyor. Benzer şeyi kadın katılımı açısından da değerlendirmek gerekli. Sadece kadın olmak: köleliği aşmak, özgür eşit yaşam çizgisine iradeli iddialı bir biçimde katılmayı ifade etmiyor. 
Hareketin bütünü özgür yaşam çizgisinin, kadın özgürlüğü temelinde tam bir toplumsal eşitlik mekanik bir biçimde değil insan toplum gerçeğini, gören bu gerçekliğe bağlı bir katılmayı içeren bir 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Dduygu olarak, ruh olarak 
Düşünce ve davranış olarak 
En küçük bir sınırlandırma 
Geriye çekme bireysel hesap yapma 
Durumu yaşamadı 
Her yönüyle açık 
Tüm gücüyle çalışmalara katılan 
Bir pozisyondaydı 

___ / 

özgürlük, eşitlik çizgisini öngörüyor ve esas alıyor. 

Bu bakımdan kadın hakları kavramı dar bir kavramdır. Kadının bir cins olarak kendi özgür ve iradeli bir cins kılma temelinde toplum yaşamına kendi rengiyle eşit ve etkili katılımının sağlandığı, cinsiyetçiliğin ortadan kalktığı eşit bir yaşama özgür yaşam düzeyi denilebilinir. Bu bakımdan yapılan çeşitli özgürlük ve özgürlük tanımlamaları dar geliyor. Örneğin 20. yy’ılın kadın hakları, kadın özgürlük mücadeleleri tanımlamaları ve kavramları dar kalan tanım ve kavramlar oluyor. PKK'nin özgür eşit yaşam çizgisi, felsefesi, ideolojisi bunlan çok aşan bir durumu ifade ediyor. PKK gerçeğinde bunları görmek oldukça önemlidir. Bu anlamda bir kavrayışa, özümseyişe önder Apo'nun yeni paradigmasının bilincine ulaşmamız zorunluluğu var. 

Zagros arkadaş tabiî bu iki soru kapsamın¬ da yaptığımız değerlendirmelerde yer bulan bunları ifade eden, aydınlatan bir gerçekliği tanımlıyor. 
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Gerçekten de, coşkulu, çıkarsız ve her türlü kirlilikten uzak son derece temiz, içten tümüyle kendisini veren bir çizgi militanıydı. Kendisini Gördüğümüz tanıdığımız süreç boyunca hep böyle gördük böyle tanıdık. Bu anlamda bulunduğu alanlarda oldukça çekici, sürükleyici bir kişilik sahibi oldu. Yeniden inşa sürecinin gelişimine çok aktif ve etkili katıldı. Herhangi bir tereddüt, ikircilik, sınırlandırma yaşamadı. Yeniden inşa kongresi 


çalışmalarına katılımda gerçekten çok faal ve etkindi. Birçok iş yapması anlamında değil sadece işe yaklaşımında, çalışmanın örgütlenmesine, PKK'ye kendisini katma noktasında böyleydi. Yani duygu olarak, ruh olarak, düşünce ve davranış olarak en küçük bir sınırlandırma, geriye çekme bireysel hesap yapma durumu yaşamadı. Her yönüyle açık, tüm gücüyle çalışmalara katılan bir pozisyondaydı. Bu katılımı kendisiyle birlikte bulunduğu alandakileri de sürükleyen, çalışmalara etkin katan bir durumu yaratıyordu. 

Kongre ardından Doğu Kürdistan çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyordu. Yoğunlaşma sürecinde yine canlılığı ve coşkusu çok belirgindi. 
Yoğunlaşma sürecinde temposunda her hangi bir gerileme olmadığı gibi Önderlikten anladıklarını Doğu Kürdistan'dan gelmiş bir gurup arkadaşa özümsetmek için çok yoğun bir çabanın sahibi oldu. Duruşuyla, çabasıyla işleri ele alış tarzıyla, katılımıyla oldukça da etkili oldu. Birlikte kaldıklarından etkilemediği hiçbir insan yoktu. Şahadet gerçeği de bu durumu zirveye çıkardı. Bu şahadetinden sonrada büyük değer kazanmasını sağladı. 

Doğu Kürdistan halkı ve emekçileri nezdinde büyük bir değer kazandı. Kürdistan özgürlük mücadelesinin ve onun öncü kurmay örgütü olarak yeni PKK'nin gerçekliğini gösterdi. 
Bu kimsenin silemeyeceği, çarpıtmayacağı kesinleşmiş bir olgudur. " mutlak özgürlük militanlığının gerçekleştiği yer şahadet gerçeğidir" diyordu. Önder Apo doğru bir çizgide kendini tümüyle özgürlük ve demokrasi mücadelesine verme temelinde gerçekleşen şahadet gerçeği mutlak özgürlük militanın gerçeği oluyor. Bütün özgürlük 







ve demokrasi mücadelesini etkileyen tüm militanla halkı etkileyen, sürükleyen, ona öncülük eden, önderlik eden gerçekliktirler. Bu anlamda Zagros arkadaş PKK, Kürt halkı ve özellikle de Doğu Kürdistan halkı nezdinde çok büyük bir değer kazandı. Bir öncülük konumuna sahip oldu. Yeni Apocu çizginin genelde pratikleşmesi, somutlaş- 

Zagros arkadaşın 
Anısına sahip çıkmak demek 
PKK'nin yeniden yapılanmasını 
Doğru anlamak 

Önder Apo'nun yeni paradigmasını Derinden özümsemek ve bu temelde 
Yeni PKK'nin öncülüğünü 
Doğru çizgide, etkili bir biçimde Geliştirmek ve halkın demokratik Konfederal sistemini inşa edip 
Yaratmak demektir. 
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ması, örgütleşmesine öncülük eden bir değer yarattığı gibi Doğru Kürdistan'da PKK öncülüğünü yaratması için de en büyük değerin gerçekleşmesini sağladı. Kuşkusuz Zagros arkadaş yaşasaydı da büyük bir emeğin, büyük bir çabanın sahibi olacaktı. Büyük başarılara imza atacaktı. Yeniden yapılandırılan PKK öncülüğünde demokratik konfederalizm sisteminin yaratılması, bunun Doğu Kürdistan da somutluk kazanması için büyük görevler üstlenecek, çabalar harcayacak, çalışmalar yürütüp değerler üretecekti. Ancak O, şahadetiyle bunları daha ileri düzeyde yapmayı başardı. Yaşayarak emeğiyle, çabasıyla bu tür gelişmelere yol açabilirdi. Ama şehit düşmesi onu bu konuda geriye düşürmedi, aksine bu konuda daha çok şey emreden öncü militan gerçekliğini 



daha net temsil eden, bu anlamda da herkesi etkileyen, doğruya, özgürlüğe, eşitliğe, doğru yaşama çeken, sürükleyen bir konum kazandı. Bu temelde o halen bizleri sürekli etkiliyor, eğitiyor, PKK kadrolarını, halkı sürüklüyor, bunlara gerçeği gösteriyor, doğru yaşamaya ulaşmamız için hep eğitici, örgütleyici, sürükleyici bir rolün sahibi oluyor. 

Zagros arkadaşın amsına sahip çıkmak demek PKK'nin yeniden yapılanmasını doğru anlamak, Önder Apo'nun yeni paradigmasını derinden özümsemek ve bu temelde yeni PKK'nin öncülüğünü doğru çizgide, etkili bir biçimde geliştirmek ve halkın demokratik konfederal sistemini inşa edip yaratmak demektir. PKK gelişimine öncülük etmek, halkın demokratik örgütlülüğünü sağlamak bunu zorunlu kılıyor. 
Doğru öncülükte bunu ifade ediyor. 

PKK'nin ideolojik çizgisini özellikle Doğu Kürdistan da geliştirip, hakim kılmak ancak Zagros arkadaşın anısını ölümsüz kılar. Nasıl ki PKK Haki Karer yoldaşın anısına örgütlendiren, geliştirilen bir şehitler partisi olduysa ve özgürlük, eşitlik ve özgürlük temelinde yeni bir Kürt toplumu yaratıldıysa, Zagros arkadaşın anısına doğru bağlı kalmakta benzer tarzda cevap vermek olmalıdır. Ancak bu temelde şehitlerimiz ölümsüz kılınmış olur. Buna sonuna kadar bağlı kalacağız. 
Anısına bağlılık sözümüz bu temelde pratikleşecek. Sözümüze bağlılığımızda özgür ve demokratik yaşamı KCK sistemi çerçevesinde Doğu Kürdistan'da yaratma gerçeğinde ifadesini bulacaktır. 

PKK Meclis Üyesi 
Duran KALKAN 
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YENİDEN YAPILANAN PKK’DE İLK ŞEHİT 



“Şehidin büyük anılarını yürekten yaşayanların fethedemeyecekleri bir enginlik yoktur .” 

ReberAPO 

“Her yerden ve her kesimden insanların kendilerini PKK'de ifadeye kavuş turabilmel erinin anlamı PKK'nin insanlık için yürüttüğü mücadelede gizlidir ” 

Şahadetin 2. yıl dönümünde Zagros arkadaş şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onlara bağlılığımızı yineliyoruz. Önderliğin belirttiği gibi "PKK şehitler partisidir." Bu, çıkışından günümüze kadar hep böyle gelişti. Zaten PKK'nin partileşmesi de ilk şehit Haki Karer'in anısına bağlılığın bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu anlamda PKK 'ye şehitler partisi demekten daha iyi bir tanım olamaz. 

İlk çıkışından günümüze ideolojik bir hareket olarak şekillendi. Yine şehitler partisi olmak kadar, PKK farklı nitelikleri olan, yerel, bölgesel ve evrensel açıdan derin bir şekilde özümsenip anlaşılması gereken bir yapı arz etmektedir. 
Sosyalist enternasyonal için yeni bir başlangıç kadar, karşıt güçler için sürekli bitirilmesi gereken bir tehlike olmuştur. PKK hareketi başlarken enternasyonal şehitleri ile aslında bunu kanıtlamıştır. 
PKK yeniden yapılandırılırken Kürdistan özgürlük mücadelesinde her parçada nasıl bir başarıya gidebileceğini de Ş. Zagros arkadaş şahsında kanıtlanmış bulunmaktadır. Bir parçanın partisi olmayarak, aslında tüm parçalarda örgütlenen ideolojik bir 



parti olmaktadır. Ş.Zagros arkadaş şahsında yeniden yapılanan PKK'de ilk şehit verildi. Doğulu olması itibarîyle de PKK'nin demokratik sosyalist ruhunun Doğu Kürdistan'da gelişmesine de vesile olacaktır. O açıdan da yeniden yapılandırılan PKK ilk partileşme dönemindeki Enternasyonal ve ulusal karakterini Ş. Zagros şahsında yeniden kanıtlamıştır. 

PKK ideolojik bir hareket olarak 20 yy da egemen bölge devletlerine ve hakim kapitalist sisteme karşı mücadele yürütme temelinde şekillenen sosyalist bir partidir. 1973 yılından günümüze bu kimliğini koruyarak, toplum içerisinde derinliğine ve genişliğine örgütlenerek varlığını güçlendirdi. 
Dolayısıyla önderliğin ortaya koyduğu ideolojik 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öğreti ve buna göre şekillenen PKK, sistem alternatifi bir konumdadır. Bu noktada da derin bir mücadele içerisindedir. Zaten bu yönüyle kapitalist sistemin, yine gerici, ilkel milliyetçi ideolojilerin hedefi haline de gelmiştir. İdeolojik anlamda mücadele yürütmenin yanında Kürt halkına yönelik geliştirilen her türlü saldırılara karşı hem askeri, hem siyasî anlamda meşru savunma savaşı içerisindedir. PKK'nin Kürdistan da geliştirdiği ideolojik mücadele bugün artık sadece Kürdistan ya da Ortadoğu'da değil, tüm dünya sosyalist mücadelesi açısından da bir öncülük misyonunu yüklenmiş durumdadır. Tabi bizde şahadet gerçekliği biraz bu büyük misyonla ölçülüyor. Kendini insanlığa adama var ve bu çok derin bir inançla yapılıyor. Her yerden ve her kesimden insanların kendilerini PKK'de ifadeye kavuşturabilmelerinin anlamı, PKK'nin insanlık için yürüttüğü mücadelede gizlidir. Önder Apo'nun geliştirdiği öğreti tüm insanlığın kurtuluşunu amaçlayan bir öğretidir. PKK, karşıt güçlerin yansıttığı şekilde ne terörist bir hareket ne de dar ulusal- milliyetçi bir harekettir. Aksine PKK ideolojik yapısıyla 21. 
yy.da tüm insanlığın sorunlarına temel çözüm gücü olma iddiasındadır. Bu açıdan Zagros arkadaşın şahadeti çok önem arz etmektedir. Çünkü o her yönüyle kendisini ideolojik mücadelenin her alanda geliştirilmesine, halklara taşırılmasma adamış bir kişilikti. Ş.Zagros arkadaşın şahadeti aslında gericiliğe, ilkel milliyetçiliğe, yine ihanetçi çizgiye karşı bir darbedir. 

PKK'nin ideolojisi, teorisi, insanlık amaçları verilen şahadetlerde kendisini dile getirmiştir. Yani teorik olarak da, ideolojik olarak da yine pratik mücadele açısından da aslında günü gününe, anı anma bizim verdiğimiz şahadetlerde 


bu olgu kendisini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. PKK de teori ve pratik iç içe gelişiyor. 
Bu PKK'nin temel farkını ortaya koyar. Zaten bir değişim olacaksa, ancak bu şekilde gelişebilecektir. Yani ideolojik ve düşünsel düzeyde kendisini geliştirirken aynı zamanda bunun günlük yaşamda pratikleştirilmesi, uygulanması, bir duruş haline getirmekle yaratılan değerlerle, verilen mücadeleyle ortaya koymuştur. Bu anlamda Zagros 

\ 

Ş.Zagros arkadaşın 
Şahadet anısına 
Bağlılığımızın gereği olarak 
Yeniden yapılanan PKK'yi 
Her alanda daha güçlü ye etkili 
Olacak ve zafere taşıyacak 
Bir konuma getirmek olacaktır 

___ J 

arkadaşın duruşu da bu temelde diyebiliriz ki hem ideolojik, teorik ve pratik anlamda mücadelenin bileşkesidir. 

PKK hareketi ilk çıkışında her ne kadar ulusal bir hareket olarak görülse de, özündeki enternasyonalistlik hep var olmuştur. İlk şahadet bu yönün pratikte kanıtlanmasıdır. Kürt halkının egemenlik altında bulunduğu bölgesel gericiliğe ve her dört parçada da Kürt halkının ulusal demokratik haklarını savunan, bu noktada demokratik ulus yaratma mücadelesi başlangıçta kuzey parçasıyla sınırlı kalsa bile, kendisini aslında dört parçada örgütleme ve halk içinde güç haline getirme ve bu halkın demokratik taleplerini ön plâna çıkarmayla demokratik ulusu hedefliyordu. 

Hareketimiz gelinen aşamada dört parçada da etkili bir güç konumundadır. Yeniden yapılanmayla özgücümüzü daha da geliştirerek Kürdistan'm her alanında temel özgürlük gücü 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olduğumuzu kanıtlayacak durumdayız. Tüm saldırılara rağmen Kürt halkı bu gerçekliği kavramış durumdadır. Geliştirilen tüm katliamlara karşın, özellikle Doğu ve Kuzey Kürdistan' da halkın PKK'yi ve Önderliği sahiplenmesi, PKK gerçekliğinin anlaşılması açısından oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Hem halkın direnişine hem de Ş.Zagros arkadaşın şahadet 


anısına bağlılığımızın gereği olarak yeniden yapılanan PKK'yi her alanda daha güçlü ve etkili olacak ve zafere taşıyacak bir konuma getirmek olacaktır. Zagros arkadaş halkla buluşmanın ve önderlik fikirlerini halka taşırmanın sabırsızlığını yaşıyordu. 

Doğu Kürdistan'daki halk, İran İslâm despotizmi altında uzun süre ezilmiş, asimilasyona tabi tutulmuş bir halktır. Gerici rejim toplumun her zerresine kadar derin bir şekilde işlemiştir. Ancak Kürtler her parçada olduğu gibi burada da özlerini korumasını bilmişlerdir. Bugün PKK ideolojisi bu 


alandaki halkımız için de bir özgürlük arayışı ve kurtuluş yolu olmuştur. Bu anlamda Zagros arkadaş ve yine birçok arkadaşın PKK ile tanışması ve kendilerini PKK ideolojisiyle donatmaları ve Doğu halkının bu despotik rejime karşı dirençli olmaları ve özgürlük mücadelesinin gelişmesi açısından yine gerici sistemin ve ideolojisinin parçalanması açısından önemli bir güç teşkil 


etmektedir. Bu anlamda Zagros arkadaşın şahadeti Doğu Kürdistan gençliğinin özgürlük ideolojisiyle bütünleşmesine, yeni açılımlar sağlayacağına ve büyük gelişmelere vesile olacağı inancındayım. 

Önderlik PKK'yi yeniden yapılandırırken yeni çizgi temelinde yapılanmanın esaslarını açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bu da açık ki şehitlerin çizgisidir. Ş.Beritan ve Kemal Pir kişilikleri bu çizginin esasını oluşturuyor. Bu temelde yeniden yapılanmanın kadrosu da bu ölçüleri esas alarak kendisini yeni paradigma temelinde düşünsel olarak geliştirmeli ve gerçekten bunun 











pratik gereklerini yerine getirmelidir. Zagros arkadaşı bu noktada da değerlendirdiğimizde yeni paradigmanın kişilik özelliklerini kendisinde somutlaştırmaya çalışan, sonuna kadar inançlı ve bu inancını yaşam pratiğinde, duruşunda sergileyen bir yoldaştı. Hem yaşam içerisinde, hem de çalışmalar içerisinde bu sorumluluğun farkında olan bir kişiliğe sahipti. Bu sorumlu militan özellikleri onu sürekli Önderliği anlamaya çalışan, anladığını zaman geçirmeden kişiliğiyle bütünleştiren ve pratiğe geçiren bir kişi olmasını da sağlıyordu. Yine kadın özgürlük ideolojisine ve aslında tüm toplumsal özgürlüğün de bu olmadan sağlanamayacağını bilen bir arkadaş olması onu kadınla buluşturuyordu. Zagros arkadaş kadını daha yakından tanıyabilmek, kadın özgürlük mücadelesine bir erkek olarak doğru katılım sağlayabilmek içinde PAJK eğitim devresine de katılmıştı. Bir bakıma Kemal Pir ve Ş.Beritan çizgisinin bileşkesi militan bir kişilikti denilebilinir. Çünkü o yaşamını bu temeller üzerinde kurmaya çalışıyordu ve genç yaşma rağmen bunu da başardı diyebiliriz. 

PAJK eğitim devresinden hemen sonra Önderliğin ”benim temel projem” dediği PKK yeniden yapılanma çalışmalarına katılması, Kemal Pir ve Ş.Beritan çizgisine olan inancını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla PKK'de şehit gerçekliğine, Önderlik çizgisine nasıl sahip çıkılacağını, bunun nasıl pratikleştirileceğini Zagros arkadaş hem yaşam pratiğinde hem de şahadetiyle açık bir şekilde ortaya koyarak bu noktada bir örnek kişilik oldu. 

Zagros arkadaşın şahadet gerçeğini anlamak için öncelikle PKK'de ki Önderlik gerçeğini ve onun yarattığı yoldaşlık gerçekliğini kavramak 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gerekir. PKK Önderliğinin yarattığı yeni toplumsal olguda en yüce değer insanın kendisidir. 
PKK'yi başarılı kılan, Ortadoğu ve Kürdistan'daki dogmatik inanç formu karşısında her gün daha geniş kesimlere ideolojisinin yayılmasını sağlayan insan bakış açısıdır. PKK'nin her gün daha da güçlenerek gelişmesini sağlayan şey onun düşüncelerinin temeline insanı yerleştirmesidir. 
Hem Ortadoğu dinsel dogmatizminde boğulan, hem de kapitalizmin insanı metalaştıran gerçekliğine karşın PKK, insanı gerçek özüyle buluşturan bir hareket oldu. Yoldaşlık bağlarının en üst düzeyde yaşandığı ve yaşatıldığı hareket kuşkusuz ki PKK hareketidir. Dikkat edilirse PKK den önce ve sonra çıkan birçok ideolojik hareket yok olmaktan, hatta egemen güçlerin hizmetine girmekten kurtulamadı. Ancak PKK yarattığı yeni kişilik tipiyle her gün daha da büyüyerek gelişme gösterdi. Gerek içten gerekse dıştan birçok müdahale gelişiyor, ama buna rağmen bu hareket özgücüne dayanarak gün geçtikçe daha büyük gelişmelerin yaratıcısı olmaya devam ediyor. 

Ş. HAŞAN ( MİRZA SAĞAT) 

DEVRİMCÎ DURUŞUNDA TAVİZSİZDİ: 

Heval Zagros'la tanışmamız 2004 Martında PJAK kongresinde gerçekleşti. O süreçte APOCU hareket olarak ciddî sıkıntılar yaşıyorduk. Çetecilik kendi çizgisini bütün örgüt yapısında hakim kılmak istiyordu. Öylesi bir dönemde PJAK kongresi gerçekleşti. İhanetçi- işbirlikçi çizgi bu kongrede kendi çizgisini hakim kılmak istedi. Temel saldırı noktaları olarak da önder Apo'yu almışlardı. Tüm bu saldırılara karşı Zagros arkadaşın tavrı oldukça örgütsel ve ideolojikti. Kongre oturumları dışında mangalarda tartışmalar oldukça yoğun geçiyordu. 



Bu çizgi özellikle de resmi oturumlar dışında kendini örgütlemeye çalışıyordu. O güçlere karşı yürütülen ve başarılan mücadelede Zagros arkadaş ciddî bir rol oynadı. İşte ben Zagros arkadaşı o ortamdaki radikal duruşuyla tanıdım. Bu duruşuyla önderliğe nasıl yoldaş olunacağını da gösterdi. 

Zagros arkadaş o dönem PJAK'ta olmamasına rağmen kongreye geldi ve güçlü bir katılım sağladı. Bu kongreden sonra da zaman zaman görüşmelerimiz oldu. PJAK ortamında da tasfiyeci ve ihanetçilere karşı ciddî bir tavır sahibiydi. 
Oradan PKK'yi yeniden inşa çalışmalarına katıldı. 
Tabii bu dönemde örgüt olarak paradigma değişimi yaşıyorduk. Yeni paradigma temelinde yaşıyorduk. 
Yeni paradigma temelinde mücadele yürütmek için kişinin kendisinde ciddi zihniyet değişimi yaşaması gerekiyor. Zagros arkadaş bunun için sürekli bir savaşım içerisindeydi. 

Ben de PKK Yeniden Yapılanma 
Kongresi’ne katıldım. Kongreden sonra biz bir grup arkadaş Doğu Kürdistan çalışmalarına katılmak ve bu çalışmaların nasıl yürütüleceği konusunda yoğunlaşma sürecinden geçtik. Zagros arkadaş da bu grupta yer alıyordu. Doğu çalışmalarına ideolojik doğrultu vermek onun en büyük çabasıydı. Zaten uzun bir dönemden beri hem PJAK, hem de PKK eğitimlerinden geçmişti. 
Burada da arkadaşlığı ve mütevaziliğiyle öne çıkıyordu, ama gerekli tavrı ortaya koymaktan da geri durmazdı. Yoğunlaşma sürecinde Kürdistan tarihi konulu eğitimi verecekti ve şahadet günü de bize Kürt tarihindeki ihanetler üzerine eğitim verecekti. İlginçtir, Zagros arkadaş Kürt ihanetine bu kadar karşıyken, kurulan pusuda Kürt ihanetçileri de düşmanın yanında yer almışlardı.. Çatışma da 


ben de vardım, pusu atanların seslerini duyuyordum. Kürt olanların da bu pusuda yer aldıklarını gördüm. Çatışma çıktığında arkadaşlar geri çekilme yaptılar. En son bana söylediği söz, "Mani kendini öbür tarafa aftı." Onun bu uyarısı üzerine kendimi bir dola attım. Yaklaşık yanm saat çatışma sürdü ve ondan on dakika sonra çatışma durdu. Bir süre sonra yeniden başladı. Bize ateş edildi ve üç sefer suikast yapıldı. O atışlarda bir arkadaşın vurulmuş olduğunu tahmin ettim. Sanırım üçüncü mermi arkadaşa isabet etti. Çünkü ondan önce arkadaşa bir şey olmamıştı. Ondan sonra hava kararmaya başladı. Kendisi çeşmenin üzerine gidiyor, orada su içiyor. Arkadaşlar üzerine gittiklerinde şehit düştüğünü görüyorlar. Giden arkadaşlar Zagros arkadaşın çok rahat şehit düştüğünü söylüyorlardı. Ayaklarını uzatmış, sırtını bir taşa dayamış ve sanki uyuyormuş gibi görünüyormuş. Hala kulağımda onun sesi var: " Mani kendini yere at.” Arkadaş her zaman kendisi önden giderdi. Pusu ihtimali olmasına rağmen, yukarıdan gitti. Pusuydu ani oldu, çatışmada kimin nereye gittiği belli değildi. Yukarıda bir bayan arkadaşın yanında kalmıştı. Sorumluluk ruhuyla yaklaştığından, arkadaşları savunma amacıyla kendisini aşağıya bırakıyor. Ama ne var ki yerleri deşifre olduğu için, orada vuruluyor. Ve orada da şehit düştü. O'nda en çok göze çarpan temel özellikler şunlardı: Radikal, çalışkan, yorulmak nedir bilmezdi. Çalışmaya yanında bulunan tüm arkadaşları da kendisiyle birlikte harekete geçirir, çalışmaya katardı. 

Ş. MANİ 
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Bazen sıkılıyorlar. 

O kadar üst üste fotoğraflarını çekiyorum ki, fotoğraf çektirmeyi sevmelerine rağmen, yine de bazen 'yeter’ diyorlar. 

Kamera karşısında olabildiğince doğal olmaya çalışıyorlar ama her insanda olduğu gibi onlar da doğallıklarından bir şeyler yitirdiklerinin farkındalar. Bundan sıkılıyorlar. 

Bazen uyarılarını dikkate almayıp devam ediyorum. Alışmalarını bekliyorum .Ya da, onlara fark ettirmeden yapmaya çalışıyorum. Doğal halleri daha güzel çıkıyor. Ama doğrusu poz verirken de çok fazla kötü durmuyorlar. Bazen bilgisayarımda çalışırken çektiğim fotoğraflara bakıyorum. Ne kadar çok fotoğraf biriktirdiğime şaşırıyorum. Bazı fotoğraflar, fotoğraf tekniği açısından silinmesi gereken bir biçimde çıkıyor ama bir türlü elim varmıyor, silemiyorum. 

"Ne kadar fotoğraf çektin?" diyorlar. 

Yüz bine yaklaştığını söylediğimde, 

"Nereye sığdıracaksın bu kadar fotoğrafı ve ne yapacaksın?" diyorlar. 

"Ben de bilmiyorum," diyorum. 

O kadar fotoğrafı ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama dağda kaybetmekten en çok korktuğum şey, fotoğraflarım. 

Fotoğrafların değerini aslında biraz da dağlılardan öğrendim; Çantalarında hep iki şey taşıyorlar. Hiç kaybetmiyorlar. Birisi defterleri, diğeri albümleri. 


Duygularını ve suretlerini kalıcılaştırmayı seviyorlar. En çok, gizli dünyalarını dokuyorlar defterlerine. 

Ve hepsi, bir gün bunların birileri tarafından okunması gerektiğini düşünüyorlar. 

Fotoğraf çekerken, iki aksesuarının yanlarında görünmesini çok istiyorlar, biri silahları, diğeri çiçekler. Ellerinde silahlan, çiçekler içinde arkalarına dağlan alarak poz vermeyi seviyorlar. 

Birilerinin fotoğrafı çekilirken, diğerleri hep onları güldürmeye çalışıyorlar. Suretleri güler yüzlü kalsın istiyorlar. 

Fırsat buldukça gelip bilgisayarda çektiğim fotoğraflara bakıyorlar. Hata çoğu zaman, önce makinenin karşısına geçip poz veriyorlar. 
Hemen ardından gelip çektiğim resimlere bakmak istiyorlar. 

Belki de dağdaki en renkli zamanlarım, dağlılarla birlikte çektiğim fotoğrafları izlediğim zamanlar oluyor. Hele hele bir kaç tane 'kafa dengi 'bir arada fotoğraf çekmişse, yorumlar kahkahalar içinde kaybolup gidiyor. Örneğin, birisinin bir kaç fotoğrafını üst üste çeksem, diğeri, 

"Eh, artık meşhur oldun. Fotoğraflarını imzalayıp dağıtırsın bundan sonra," diyor. 

Bir de, adım gazeteci ya, sanki çektiğim her fotoğraf, hemen aynı gün bütün gazetelerde ve televizyonlarda yayınlanacakmış gibi bakıyorlar kameraya. 





Gönderdiğim her yazıyla birlikte mutlaka bir kaç fotoğraf da yolluyorum. 

Bazılarına, fotoğraflarının gazetede çıktığını söylüyorum. O zaman çok seviniyorlar. En çok da, ”Annem görmüştür,” diyorlar gururla. 

En çok istedikleri şey, dağlarda gerilla elbisesiyle çekilmiş fotoğraflarını annelerinin görmesi. Tuhaf! Hiç birisi babasından bahsetmiyor. Hep anaları görsün istiyorlar. 

Onlar en çok, analarının çocukları. 
Anaları görsün diye, fotoğraf çekiyorlar. Bazıları annelerine ulaşıp fotoğraflarını iletmemi istiyorlar. 
Şu anda çantamda onlarcasmm analarına iletilmek üzere, bana teslim ettikleri emanetlerini taşıyorum. 
Yazdıkları notlar, günlükleri, albümleri ve en çok, çektiğim fotoğraflar. Ve dağda en zorlandığım şey, kuzeye gidenlerin fotoğraflarını çekmek oluyor. 

Kameraya bakarken, sanki geleceğe bakıyorlar. Bir televizyon ekranına ya da, gazete sayfasına bu resimleri yansıdığında ,acaba kendileri nerede olacak, der gibi bakıyorlar. 

Bu duyguyu bende de o kadar derinleştirdiler ki, artık elim deklanşöre gitmiyor. 

Ne zaman kuzeye giden bir gerilla kameramın karşısına geçse ve ben deklanşöre bassam, onu da şehitler listesine eklemişim gibi hissederim kendimi. Onlar artık suretlerinin kalıcılaştığım bilmenin huzuruyla gülümserken kameraya, ben, acaba ne zaman bu fotoğraf kullanılacak diye kaygılanıyorum. 

Dağdayken fotoğrafını çektiğim bazı gerillalar, savaşta yaşamlarını yitirdiler. Hepsi de dünya güzeli insanlard Özellikle televizyon 


ekranında birisinin resmini gördüğümde ve onu tanıyorsam, hemen gelip bilgisayarıma bakıyorum. 
Çoğunun onlarca fotoğrafı bulunuyor arşivimde. 

Bir türlü çıkamadığım dönüş yolunda bana emanet bırakanlardan bazıları şimdi hayatta değiller. 

Ve ben çektiğim fotoğrafları, artık çocuğu hayatta olmayan analara götürüp vereceğim. 

Şu anda bilgisayarımda bulunan binlerce fotoğrafta tebessüm ederek bana bakan hangisinin ne zaman ve nerede, hangi çatışmada şehit düşeceğini bilemiyorum. Bu yüzden gerilla suretlerini resmetmeyi giderek yapmamaya çalışıyorum. 
Ama, ne zaman elimde kamera görseler hemen, 

”Çek bakalım gazeteci,” dediklerinde de, onlarca fotoğraf çekmeden duramıyorum. 

Sadece gerilla suretleri takılmıyor objektifime. 

Çoğu zaman saatlerce yürüyerek yüksek bir yerde, güneşin doğuşu ya da batışının dağlarda¬ ki o doyumsuz manzaralarını çekiyorum. 

Çiçekleri ve kelebekleri. 

Gerilla kamplarının neredeyse birer üyesi haline gelmiş keçilerin, koyunlarm, köpeklerin, kedilerin, tavşanların, güvercinlerin, sincapların, ayı ve domuz yavrularının, dağ keçilerinin, şahinlerin ve doğadaki daha bir sürü canlının ve bitkinin resimlerini çekiyorum. 

Çeşit çeşit silahlarının her açıdan resimlerini çekiyorum. 

Ve hepsinin bir adı var; Keçi-Siser, koyun-Yaman, köpek-Gergedan, sincap-Canavar, kedi-Prenses, tavşan-Dilo, güvercin-Zere, kartal-Asi, ayı-Mıhe, dağ keçisi-Xezal, tavuk-Gûle, eşek-Kadife, katır-Hirço... 



Kfitnünar 


Adı olan sadece hayvanlar değil; Mazlumcun BKC'sinin ismi Bülbül, Agit'in kleşinin ismi Zurvan, Sipanhn doçkasmm adı Kıyamet. Silahların da kimlikleri ve adları var. Bir de fotoğrafları... 

En çok da yeni şervan kampının fotoğraf merakı başımın belası. 

Birisinin fotoğrafını çeksem, hepsine hak doğuyor. Ve Allah var, hiç birisi de hakkını kimseye yedirmiyor. Kamerayı görünce, hepsi, ya çok abartılı bir biçimde ya da, hiç çaktırmadan poz veriyor. Hiç birisi duyarsız kalamıyor. 

Günlük yaşam temposu çok yoğun olduğundan dolayı eğitimlerde uyukluyorlar. 

Bir gün Nuda Karker arkadaşın dersi var. 
Ders esnasında savaşçı adaylarının uyuklamalarını nasıl engelleyeceğini düşünüyor. En sonunda, 

"En iyisi mi heval Jehat, sen gel, ben ders anlatırken, onların fotoğraflarını çek. Eminim, hiç birisi uyumayacak,” diyor. 

Derse katılıyorum. 

Ve bir köşeden kameramı onlara doğrultup sürekli fotoğraflarını çekiyorum. Kamerayı kime doğrultsam, hemen pozisyonunu düzeltiyor, yanmdakini dürtüyor, uyarıyor. Ders boyunca biri hariç, hiç birisi uyuklamıyor. O birisine de ders arasında kendisinin uyurken fotoğrafını çektiğimi söylüyorlar. Hemen koşup yanıma geliyor. 

”Heval jehat, Allah'ını seversen o fotoğrafı hemen sil. Benim uyurken çekilmiş fotoğrafım, gerillacılık kariyerimi daha başlamadan bitirecek. Aleme rezil olacağız. Hele bir de bu gazetelerde çıkarsa, beni ancak, bombanın pimini çekmek kurtarır,” diyor. 


Sonra anlaşma yapıyoruz. Ben fotoğrafını hiç kimseye göstermeyeceğim ama o da, bir daha derslerde uyumayacak. O sözünü tutuyor. Benim ne kadar tutacağım belli değil... 

Yine bir gün, kamptaki gerillalarla bilgisayardaki fotoğraflara bakıyoruz. Hangi alana gitsem, mutlaka bir ateş yakıyor, üstüne gerillanın meşhur kara çaydanım bırakıyor ve ha bire fotoğraflarını çekiyorum. Böylece fotoğraf arşivimde dağdaki bütün çaydanlarm fotoğraflarını biriktiriyorum. Bunu gören gerillalar, 

”Yaw Wallahi, reşoyu kıskanıyoruz. Senin albümüne bakınca, 'ulan bu yaşamda çaydan olmak varmış,' demeden edemiyoruz. Neredeyse artık reşoyu ateşe bıraktıktan sonra, dönüp bir imzalı fotoğrafını istemek geliyor içimizden,” diyorlar. 

Sadece reşo mu? 

Dağdaki en zengin fotoğraf malzemem tabi ki, etütler. 

Her gece geç saatlere kadar çalıştığımız için, sızmayla ele geçirdiğimiz ganimetlerle etüt sofraları kuruyoruz. Ve başına geçip önce fotoğraflarını çekiyor sonra da, mideye indiriyoruz. Sadece etüt fotoğraflarımdan dünyanın en zengin gerilla yemek fotoğrafları kitabı bastırabilirim. 

Bu fotoğraflardan bazılarını aileden bazılarına göndermiştim. Birkaç gün sonra e-mail adresime şöyle bir not düşmüştü 

"Sen dağda sadece yemek mi yiyorsun! 
Böyle giderse onların yemeklerini bitireceksin ve büyük ihtimalle kovulacaksın, "diyorlardı. 





%Qtnünar _ 

Ama yanılıyorlardı. Bende bu kamera, gerillalarda da sızma yeteneği ve etütlerini belgeleme merakı oldukça, ne etüt biter, ne de ben kovulurum! 

Zaten gerillalardan biri, 

"Wallahi sen olmasaydın, dünyanın en ilginç sofrası tarihteki şanlı yerini alamayacaktı. 
Sayende bu gerillanın hiç de söyledikleri gibi, aç olmadığı böylece belgelendi. Beni dinle, gazeteye gönderdiğin her gerilla fotoğrafının yanma, bir de bu etüt fotoğraflarını koy. Sırf bu fotoğraflar bile sana dünya sofra kültürüne katkılarından dolayı , dünya çapında ün kazandıracak, tarihe geçeceksin. 

Dünyanın en ilginç yemek fotoğrafları çeken gazetecisi' olabilirsin. 

Allah var, sadece çekmiyorsun, bu arada iyi de götürüyorsun. Baksana, göbek bağlamaya başladın," diyor. Son dönemde fotoğraf çekerken, göğüsten yukarı olmasına dikkat ediyorum. 

Yanlış anlaşılmasın. Portre fotoğraflarım daha güzel çıkıyor da ondan! 

Profesyonel bir fotoğrafçı olduğum söylenemez. Yaptığım haberler için, fotoğraf çekme ihtiyacından kaynaklandı ilk fotoğraf çekimlerim. Sonra bir hobiye dönüştü. Dağda tutku ve görev haline geldi. 

Çektiğim fotoğrafların canlı olduğuna inanmaya başladım. 

Bir dağın, bir bulutun, bir kayanın, yanmış bir ağacın, ya da, yaktığımız bir gerilla ateşinin resimlerde birer surete ya da, dans eden, uyuyan, koşan bir insana, özellikle de bir kadına benzediğini görüp heyecanlanıyorum. 

Dağ fotoğraflarının sadece arşivimde kalmasının haksızlık olduğuna inanıyorum. Bir 



gün bunların, isteyen herkesin ulaşabileceği bir biçimde değerlendirilebileceği bir imkân bulabileceğimi düşünüyorum. 

Bu güzellikler bana fazla gelir. 

Taşıyamam. 

Taşırmam gerekir. 

Dağın fotoğrafı aslında, hepimizin içinde saklı olduğu bir dünyanın fotoğrafları. 

Galiba dağlılara çok benzemeye başladım; Bir tehlike anında kendimden çok, yazılarım ve albümümü nasıl koruyacağımı düşünüyorum önce. 

Son günlerde intişara çıkıyorlar. Ben de gidiyorum. Kendim kayaların başına çıkıp fotoğraf çekerken, fotoğraflarımın ve yazılarımın kayıtlı olduğu bilgisayarımı en sağlam yerlere saklıyorum. Bana bir şey olursa, bir şey olmaz. Kaldı ki, zaten ben bir gün göçüp gideceğim herkes gibi. 
Ama dağın resmi hep kalsın istiyorum. Bilgisayar çantamı iyi korumaya çalışıyorum. 

Eskiden bir çatışmada yaşamını yitiren bir gerillanın çantasına bakmışlar. İçinden sadece küflü ekmek, bir defter, bir kitap, bir de resim çıkmış. Şimdi o resim bütün dağlarda duvarlara asılı duruyor. 

Bizden geriye kalacak olan bir fotoğraftan başka neyimiz var ki? 

O kadar çok fotoğraf çektim ki, artık korkmuyorum. 

Anama bırakacak gerilla giysili resimlerim var. 

Ötesi, hoş bir yolculuktu. Geldi, geçiyor. 

Anamın fotoğrafımı göreceği günü sabırsızlıkla bekliyorum bütün dağlılar gibi... 

JEHAT BERTÎ 
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